
 

Liturgie Startzondag Wanneperveen / Belt-Schutsloot 
Zondag 21 september 2025 om 10:00 uur 
Voorganger : Ds. D.J.D. ten Voorde uit Doornspijk 
Locatie : Veneweg 174 in Wanneperveen 
(De dienst wordt niet uitgezonden via internet) 
 
 
Zingen Lied voor de dienst Evangelische liedbundel 168 
 
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
 

Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft. 
 

Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek. 
 

Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt. 
 

Dank U dat U hebt willen spreken, dat U, U hoort een ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt breken met ons allemaal. 
 

Dank U dat ons uw woord bewaarde, dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde van uw liefde leeft. 
 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan. 
 
Afkondigingen 
 
Zingen Intochtslied ‘Groot is Uw trouw, o Heer’ - Opwekking 123 (via Youtube) 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen Evangelische Liedbundel 218 
 
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 
 

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 
 

Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 
Bijbelse leefregel 
 
Zingen ‘God van licht’ – Opwekking 807 (via Youtube) 
 



 

Kindermoment 
 
Zingen Kinderlied ‘Wees niet laf’ (Elly en Rikkert) (via Youtube) 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed 

 

Bijbellezing Jeremia 1:1-16 (NBV21) 

 
Zingen Evangelische Liedbundel 351 
  
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, Die in ons woon'. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Lam van God, hoogste Heer', heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, Die in ons woon'. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Verkondiging 
 
Zingen ‘De kracht van Uw liefde’ - Opwekking 488 (via Youtube) 
 
De kinderen komen terug in de dienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collectemoment, de collecten zijn voor (1) Diaconie (St. Droomdag) en (2) Kerk en onderhoud 
 
Zingen Slotlied Evangelische Liedbundel 411  
 
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegen 


