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ZONDAG 26 APRIL 2026  
 

Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen deze zondag. De dienst begint om 09:30 uur.  
Voorganger deze morgen is onze eigen predikant Gerda Lubbersen. We nodigen je uit om voor de dienst 
vanaf 09:00 uur een bekertje koffie, thee of ranja en een traktatie te nuttigen en even bij te praten.  
De collecten zijn voor (1) Diaconie , (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat. 
Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen: 

• Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV 
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 

• Belt-Schutsloot :  www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Live 
 

Komende diensten   

- Zondag         3 mei               09.30 uur         Ds. I. Boersma-Prins, Beilen 
- Zondag       10 mei               09.30 uur         Ds. G. Lubbersen (dienst in Belt-Schutsloot, 
                                                                        bevestigingsdienst ambtsdragers ) 
- Donderdag  14 mei              09.30 uur         Ds. G. Lubbersen ( dienst in Belt-Schutsloot,Hemelvaartsdag ) 
 

Verantwoording 

Kerkvoogdijcollectes in het 1e kwartaal: Wanneperveen € 679,73 en Belt-Schutsloot € 1.001,81 
 

Actie voedselbank 

Zaterdag 18 en zondag 19 april hebben we producten ingezameld voor de voedselbank. Er waren weer 
dozen en tassen vol verzameld, zowel in Wanneperveen als Belt-Schutsloot.  
Namens de diaconie en de voedselbank iedereen enorm bedankt voor hun donatie.  
 

Doelcollecte mei 

In juli 2024 hebben we gecollecteerd voor de Groene Wensboot. De Groene Wensboot is een comfortabele 
fluisterboot speciaal gebouwd voor mensen met een (fysieke of geestelijke) beperking,  
die samen met hun dierbaren willen genieten van de natuur in Nationaal Park Weerribben-Wieden.  
Nu kwam afgelopen maart deze organisatie in het nieuws omdat er schade is.  Het botenhuis van de 
Groene Wensboot in Ossenzijl is hard toe aan een flinke opknapbeurt.  
Het dak is lek en de funderingspalen zijn verrot. Wij willen daarom opnieuw geld inzamelen om dit goede 
doel te ondersteunen.    Namens de diaconie dus van harte bij u aanbevolen.  
 

Klokluiden voor kinderen 

Op woensdag 29 april om precies 16.20 uur worden kerken in heel Nederland opgeroepen om vijf minuten 
lang hun klokken te luiden voor gewortelde kinderen in Nederland. Met deze landelijke actie vragen 
initiatiefnemers aandacht voor de positie van kinderen die hier zijn opgegroeid, maar nog altijd in 
onzekerheid leven over hun toekomst. De actie sluit aan bij het kerkasiel dat inmiddels al meer dan 500 
dagen wordt verleend aan de familie Babayants in de Open Hof in Kampen. Met dit kerkasiel vragen 
betrokkenen aandacht voor de situatie van de ouders Alexandr en Karina en hun kinderen Aram, Ariana, 
Amelia en Alexa. Tegelijk klinkt hiermee een oproep voor alle 420 gewortelde kinderen in Nederland die in 
een vergelijkbare situatie verkeren. Met het klokkenluiden willen de initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk de 
stem van deze kinderen versterken. Waar hun stem in het publieke en politieke debat vaak te zacht blijft 
om gehoord te worden, kunnen kerken die stem helpen dragen door op hetzelfde moment hun klokken te 
luiden. De organisatie: “Kinderen die hier geworteld zijn, verdienen het om gezien en gehoord te worden. 
Met deze actie geven kerken in heel Nederland een krachtig en zichtbaar signaal van medemenselijkheid, 
bescherming en solidariteit.” De organisatie hoopt dat op 29 april in heel Nederland een gezamenlijk geluid 
klinkt voor deze kinderen. Inmiddels hebben al meer dan 70 kerken en geloofsgemeenschappen zich 
aangemeld. Het doel is dat ieder geworteld kind een stem krijgt en dat er voor elk kind een klok luidt. 
Daarvoor zijn in totaal 420 klokken nodig. Kerken worden daarom niet alleen opgeroepen om zelf mee te 
doen, maar ook om deze oproep actief te delen binnen hun eigen netwerk, zodat nog meer 
geloofsgemeenschappen, lokale initiatieven en betrokken burgers zich aansluiten. De symboliek van het 
tijdstip is bewust gekozen: 16.20 uur verwijst naar de 420 gewortelde kinderen voor wie aandacht wordt 
gevraagd. Met deze actie willen de initiatiefnemers laten zien dat de samenleving niet stil blijft, zolang 
kinderen die hier thuis zijn in onzekerheid leven. 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/


 

Bevestiging ambtsdragers 

Zondag 10 mei a.s. zullen D.V. in een dienst voor de hele gemeente in Belt-Schutsloot de volgende 
gemeenteleden worden bevestigd: 
- in het ambt van ouderling scriba: Jan Lok 
- in het ambt van diaken: Jan Bakker 
Afscheid zal worden genomen van: 
- ouderling Alie Baas 
- jeugdouderling Bea Mendel 
- ouderling kerkrentmeester Aukje de Grooth 
- ouderling scriba Jeanette van de Belt 
- diaken Kasper de Jonge 
Na de dienst kunt u de nieuwe en afgetreden ambtsdragers nog een hand geven en is er gelegenheid om 
samen koffie te drinken. 
  

Wie o wie? 

- Elke kerkdienst weer verschijnen de teksten van de te zingen liederen op het beamerscherm. De meesten 
onder ons zijn er maar wat blij mee. Het is zo vanzelfsprekend dat we het bijna normaal zijn gaan vinden. Dit 
stukje gemeentewerk wordt verzorgd door Johan & Rowen v.d. Berg, Kasper Dammingh en Jacques Zomer. 
En we doen het met veel plezier. In de wintermaanden lukt het, soms met een beetje passen en meten, 
gewoon goed om het rooster te vullen. In de zomermaanden is het wat meer een uitdaging. We hebben 
rekening te houden met vakanties en andere afwezigheid. Er zijn onder ons ook die nog andere taken binnen 
de kerk hebben. En soms willen we ook wel eens gewoon bij ons gezin in de kerk zitten. 
- De uitdaging zit hem dit jaar in de maanden juli en augustus. Daar zitten echt een paar knelpunten, die 
we graag samen met een aantal van u en jou zouden willen oplossen. 
- Wat vragen we van je? Ten eerste: we maken altijd zelf de presentatie, de hele zomer door, dus daar 
hoef je geen tijd voor vrij te maken. Het enige kleine stukje tijd dat we van je vragen is op de 
zondagochtend tijdens de dienst. Tijd die je waarschijnlijk best wel vaak toch al in de kerk bent. Op die 
zondagochtend hoef je met de muis echt alleen maar op de knop ‘volgende’ te klikken als er een nieuwe 
dia in beeld moet komen. Dat kan toch bijna iedereen, van jong tot oud? 
- Mogen we op je rekenen? Schiet even iemand van ons aan of meld je bij mij op 
jacqueszomer@gmail.com via e-mail aan. We overleggen dan welke zondag(en) jij voor je rekening 
neemt. En we laten je van tevoren zien hoe het werkt. Alvast bedankt. 
                                                                                         Namens het beamerteam, Jacques Zomer 
 

Pastoraaltje 

Over de heilige Geest 
We zijn de in 50-dagentijd: de tijd tussen Pasen en Pinksteren. 
Daarom nu hier een kort stukje over de heilige Geest. Voor veel 
mensen is de Geest een nogal vaag begrip. Daarom kort iets over wie 
is de Heilige Geest, wat doet Zij en hoe werkt Hij in ons leven?  
 

Al in de tweede zin in de Bijbel gaat het over de Geest. In Genesis zweeft Gods Geest over de oervloed. 
Hij is een bron van kracht en schepping. In het Oude Testament verschijnt de Geest telkens bij bijzondere 
momenten en mensen. Zij geeft vakmanschap bij de bouw van de tabernakel, wijsheid aan leiders en moed 
aan profeten en koningen. Toch blijft Zijn werking daar nog beperkt tot specifieke situaties. 

Met de komst van Jezus krijgt de Geest een nog grotere rol. Jezus leeft en werkt in de kracht van de 
Geest: bij zijn doop, in zijn wonderen, in zijn lijden en opstanding. Hij is daarin ook een voorbeeld voor ons. 
Hij kon als mens niet zonder de hulp van de Geest. Wij mensen kunnen dat ook niet.   

Met Pinksteren verandert alles. De Geest wordt uitgestort op alle gelovigen. Niet langer voor enkelen, maar 
voor iedereen. Dat betekent dat ieder die gelooft, de Geest heeft ontvangen. De Geest helpt ons om te 
geloven en vormt ons leven van binnenuit. 

Die verandering gaat vaak niet spectaculair, maar groeit als een plant. Langzaam, maar gestaag. De 
‘vrucht van de Geest’ –  o.a. liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof  – ontstaat stap voor 
stap. De groei krijgt ruimte door gebed en het lezen van de Bijbel. Zo krijgt de Geest steeds meer de 
mogelijkheid om je te vervullen. Dat je vol bent van Gods liefde, voor Hem, voor anderen en voor jezelf.  

Iets om deze 50-dagen over na te denken en om mee te oefenen. Hoe?? 
Bid een week lang elke dag:  
Heilige Geest, help me vandaag. Vul mij opnieuw. 
Kijken wat er gebeurt...  



 

Leestip - * 50 x de heilige Geest, Bijbels dagboekje door Pieter L. de Jong 
Zegen en alle Goeds gewenst,  
Ds Gerda Lubbersen - tel.nr 06-5911 2889 - predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl   
 

Facebook PKN Wanneperveen 

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ 
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Predikant: ds. Gerda Lubbersen, tel. 06-59112889 email: predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Vertrouwenspersonen: de heer Klaas de Lange en mevrouw Sabina Schutte-Pullen ( gegevens zie website  onder 
algemeen/veilige kerk )  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
Facebook PKN Wanneperveen 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Publicaties 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
www.facebook.com/pknwanneperveen 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 

 

Kerksnack Uit De Muur - Mijn vader 
Toen ik zo rond de 16 jaar was, moest ik elke 14 dagen vanuit Hasselt naar Groningen, 
naar het Academisch Ziekenhuis. In die tijd moest namelijk voor het ziekenfonds 
bewezen worden dat het nieuwe synthetische groeihormoon werkte. Daarom moest ik 
een lange periode periodiek naar Groningen voor metingen. In die tijd ging mijn vader 
dan mee. Mijn vader was nooit zo’n prater op het gebied van geloof en zijn liefde uitte hij 
vooral op een praktische manier. We hadden geen auto, dus we gingen samen met de 
bus en de trein naar Groningen. Het was altijd een hele reis voor een half uurtje meten… 

 

De muur - Wanneer we weer terugliepen van het ziekenhuis naar het station, hadden we er beiden alweer 
zin in… Op het station in Groningen had je niet alleen de lekkerste kroketten van heel Nederland, maar ook 
de langste! Het waren kroketten die net zo groot waren als een frikandel. Jammer genoeg ook net zo dun, 
dat wel. Daarom namen we beiden er altijd twee. En heerlijk dat ze waren! Zo lekker zelfs, dat we het er 
beiden voor over hadden om (bijna) de trein te missen. 
Eén keer konden we nog net de trein in springen. Al puffend en hijgend zochten we een plek waar we deze 
overheerlijke en welverdiende kroketten lekker op konden peuzelen. 
 

De kerksnack - Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen smaak; de een vindt dit lekker en de ander dat. Maar 
hoe zit dat met ons geloof? Kies jij een kerkdienst die je ‘lekker’ vindt? Trek je snel datgene uit de muur wat 
jou aanspreekt? Ga je bewust niet naar een jeugddienst, want daar ben je niet zo van? Of denk je: “Wat, 
die predikant… nee, die is zo ouderwets en traditioneel, ik ga niet naar de kerk”? 
 

De muren in de kerk - Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen voorkeur: in liederen, in geloofsvormen, in 
voorgangers, in muzikale begeleiding of in zangkoren. Daar is niks mis mee. Sterker nog, ik denk dat dát 
juist het mooie is van gemeente-zijn. 
"Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel 
zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus."  
(1 Korintiërs 12:12). 
 

Er wordt wel eens gezegd: ‘we moeten de kerkmuren neerhalen’. Daar wordt dan vaak mee bedoeld dat de 
kerken onderling meer moeten samenwerken en een eenheid moeten vormen. Maar laten we eens bij onze 
eigen binnenmuren van de kerk beginnen. Laten we samen God de eer geven door het beeld dat Paulus 
noemt daadwerkelijk vorm te geven. 
 

Een smakelijke maaltijd! 
En dat hoeft echt niet zo moeilijk te zijn: kom toch eens naar een kerkdienst die je op het eerste gezicht 
niet aanspreekt. Laat je eens verrassen door Gods Geest! En heb je moeite met — of zet je vraagtekens 
bij — een bepaalde invulling van een dienst? Ga dan in gesprek, maar blijf niet thuis. 
Wanneer je in gesprek gaat, zul je het misschien niet direct zelf ‘lekker’ vinden, maar je kunt dan wel meer 
begrijpen waarom de ánder dat een ‘lekkere kerksnack’ vindt. Zo kan het uiteindelijk nog meer gaan 
smaken, niet als een ‘snelle hap uit de muur’, maar als een goed en verzorgd driegangendiner met Jezus 
als gastheer! 
19 april 2026 - Rudy Strijker - blog@strijker-online.nl 
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