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Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen deze zondag. De dienst begint om 09:30 uur.  
Voorganger is mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord. We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 09:00 uur 
een bekertje koffie, thee of ranja en een traktatie te nuttigen en even bij te praten. De collecten zijn voor  
(1) Voedselbank en (2) Kerk & onderhoud. De diensten zijn ook op onderstaande manier te volgen: 

• Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV 
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 

• Belt-Schutsloot :  www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Live 
 

Komende diensten   

- Zondag 26 april              09.30 uur Ds. G. Lubbersen 
- Zondag   3 mei               09.30 uur Ds. I. Boersma-Prins, Beilen 
- Zondag 10 mei               09.30 uur Ds. G. Lubbersen  
      (dienst in Belt-Schutsloot, bevestigingsdienst ambtsdragers) 
- Donderdag 14 mei              09.30 uur Ds. G. Lubbersen (dienst in Belt-Schutsloot,Hemelvaartsdag) 
 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdag 22 april van 19.00-19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt-Schutsloot. God belooft ons kracht te geven om alles vol te houden en te verdragen,  
naar Kolossenzen 1: 11 – 12 waar staat: ‘En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles 
vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te 
delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.’  
 

Voedselbank 

Namens de diaconie willen we zondag 19 april collecteren voor de 
voedselbank. Er leven in Nederland 540.000 mensen onder de 
armoedegrens. We willen graag meer mensen helpen, maar daarvoor is ook 
meer voedsel nodig.  
De voedselbank wil voor een gezin wekelijks een gevarieerd pakket 
samenstellen, afgestemd op de grootte van het gezin.  
Daarom ben je welkom om goed en gezond voedsel te doneren.   
Op zaterdag 18 april kan er tussen 11:00 uur en 12:00 uur in de kerk 
producten gebracht worden.   
Voor de voedselbank kun je het beste houdbare producten doneren,  
zoals pasta, rijst, pastasauzen, soep in blik, groente/fruit in blik, olie, 
ontbijtgranen en broodbeleg. Ook persoonlijke verzorgingsproducten en 
hygiëneartikelen zijn zeer welkom. Zorg ervoor dat producten ongeopend zijn 
en de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.  
Mocht u zaterdag niet kunnen, dan kan er zondag voor kerktijd ook nog 
ingeleverd worden.  
 

Facebook PKN Wanneperveen 

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina, op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/   
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Predikant: ds. Gerda Lubbersen, tel. 06-59112889 email: predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Vertrouwenspersonen: dhr. Klaas de Lange en mw. Sabina Schutte-Pullen (gegevens zie website, 
algemeen/veilige kerk). U kunt ook contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  
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De Kleurplaat 
 

Mijn moeder 
Onlangs mocht mijn moeder 92 jaar worden. Wat een zegen, zeker omdat ze 
nog steeds zelfstandig kan wonen en het – naar verhouding – nog zo goed met 
haar gaat. Zoals ik de vorige keer aangaf, heb ik eerder blogs geschreven. Deze 
blog heeft een tekst uit 2020 als bron. In die tijd ging ik elke week bij mijn moeder 
eten; nu doen we dat geregeld samen met Inge – mijn vrouw – en dan maak ik 
eten voor ons klaar. 
 

Het gesprek 
Tijdens het eten hebben we het vaak over van alles en nog wat. We kunnen goed praten over persoonlijke 
dingen en het geloof. Toen ik in 2020 een keer met mijn moeder aan tafel zat, zei ze: “Ja, en dan zegt 
iemand: ‘Wat is het avondrood toch mooi hè?’, en dan zeg ik alleen maar: ‘Ja, zeker mooi’. En dan kom ik 
thuis en denk ik: ‘Waarom kan ik dan niet zeggen dat God dat zo mooi gemaakt heeft?’ Dan voel ik mij 
schuldig. Ik moet dat toch gewoon kunnen zeggen en getuigen van Hem?” 
 

Geef je leven kleur 
Iedereen heeft een kleurplaat (je leven) gekregen van de Vader. Je begint met kleuren. Nou ja, kleuren... je 
grijpt een willekeurige kleur en begint flink te krassen. Je laat de kleurplaat zien aan je Vader. “Oh, wat een 
mooie tekening! Dank je wel dat je die voor Mij gekleurd hebt. Dat is mooi, daar ben ik heel blij mee! Hé, 
volgens Mij heb je nog meer kleuren...” 
 

Binnen de lijntjes kleuren 
Dus je kijkt eens goed, kiest er een andere kleur bij en ontdekt dat dat nog mooier is. Je Vader kijkt je 
dankbaar aan: “Oh, nu is hij nog mooier zeg!” Vol trots ga je verder en ontdek je dat er lijnen op je 
kleurplaat staan. Zou het soms de bedoeling zijn dat je binnen de lijntjes kleurt? Je Vader knikt en zegt: “Ja, 
probeer maar eens.” 
Je pakt een andere kleur, concentreert je op de bewegingen van je hand en kleurt voorzichtiger. Het lukt 
niet helemaal, want soms schiet je uit. Je wordt een beetje moedeloos en voelt je schuldig. “Dat andere 
kind van de Vader kan het toch ook, waarom kan ik het niet?” Je Vader legt Zijn hand op je schouder en 
zegt: “Joh, dat geeft niet. Weet je, dat gum Ik later wel voor je weg.” Je begrijpt niet wat Hij daarmee 
bedoelt, want jíj moet het toch doen? Maar je gaat toch maar door. 
 

Twijfel 
De kleurplaat is klaar. Je kijkt er nog eens naar. “Hm, daar ben ik begonnen, dat kun je wel zien; dat is 
alleen maar blauw gekras. En daar ben ik weer flink uitgeschoten met rood... Trouwens, die grijze kleur 
daar is helemaal niet mooi, dat had zeker groen moeten zijn.” 
 

Aanvaarding 
Je Vader neemt de kleurplaat aan. Ondanks Zijn eerdere reacties ben je toch sceptisch. Maar de Vader 
krijgt een glimlach van oor tot oor en Zijn ogen beginnen te stralen: “Oh, wat heb jij goed je best gedaan! 
En wat is hij mooi geworden, echt perfect gekleurd!” 
 

Volmaakte genade 
Je kijkt verbaasd. Dan draait de Vader jouw kleurplaat om. Het is de mooiste kleurplaat ooit! Alles is egaal 
gekleurd, de juiste kleuren op de juiste plekken en alles keurig binnen de lijnen. Je krijgt de kleurplaat van 
de Vader terug. Het enige wat je nog kunt zeggen is: “Dank je wel, Pappa!” 
 

12 april 2026  (oorspronkelijke blog 16-11-2020)  
Rudy Strijker 
blog@strijker-online.nl 
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