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Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen deze zondag. De jeugd/gezinsdienst begint om 09:30 uur.  
Voorganger deze morgen is ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep. Gospelgroep “One Spirit” uit Zwolle werkt mee 
aan deze dienst. We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 09:00 uur een bekertje koffie, thee of ranja en 
een traktatie te nuttigen en even bij te praten. De bloemen, die voor in de kerk staan, zijn verzorgd door de 
jeugddienstcommissie. De collecten zijn voor (1) De vakantiebank en (2) Jeugdwerk  
Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen: 

• Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV 
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 

• Belt-Schutsloot :  www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Live 
 

Komende diensten   

- Zondag       19 april              09.30 uur         Mevr. H. Kramer-de Jong, Emmeloord 
- Zondag       26 april              09.30 uur         Ds. G. Lubbersen 
- Zondag         3 mei               09.30 uur         Ds. I. Boersma-Prins, Beilen 
 

Verantwoording  

In de maand maart is in Belt-Schutsloot € 10,- en € 20,- ontvangen voor de bloemendienst. 
 

Jeugd-/gezinsdienst Zondag 12 april 

Deze zondag de Paasdienst en volgende week alweer een bijzondere dienst, een jeugd-/gezinsdienst. 
Het spreekt voor zich dat iedereen van harte welkom is. We beginnen om 9.30 uur, Ds. Arjan Oosterwijk 
gaat voor en er is medewerking van gospelgroep One Spirit uit Zwolle.  
Thema van de dienst is ‘Wie wil je zijn?’ Vóór de dienst ben je welkom voor de koffie, thee en ranja. 
De Bijbellezingen gaan dit keer over Gechazi, de knecht van Elisa, die er op los liegt om er zelf beter van te 
worden, Jeremia, die in een put wordt gegooid om van hem af te komen en Petrus, die op een 
wonderbaarlijke manier ontsnapt uit de gevangenis. 
Uiteraard gaan we ook zingen, o.a. 'Hij kwam bij ons heel gewoon', 'Neem mijn leven laat het Heer' en een 
bijzondere versie van het lied ‘Ik geloof’ van Marcel & Lydia Zimmer. 
De bestemming van de 1e collecte is uitgekozen door de jeugddienstcommissie en het is ‘De Vakantiebank’ 
geworden (zie stukje hieronder). De 2e collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze gemeente. 
We hopen dat je de moeite neemt om de dienst gezamenlijk met ons in de kerk mee te beleven. 
                           Namens de jeugddienstcommissie, Jacques Zomer 
 

Collecte Jeugddienst voor “De Vakantiebank” 

De 1e collecte in de jeugd-/gezinsdienst van zondag 12 april is voor “De Vakantiebank”. 
Armoede en sociale problematiek betekent vaak dat gezinnen in stress leven, geïsoleerd raken, soms ziek 
worden. Kinderen groeien hierdoor op in een milieu dat hen minder kansen biedt. Door zorgeloze vakanties 
aan te bieden vergroot de weerbaarheid en hebben kinderen een verhaal. 
Voor maar € 7,50 geef je al één dag vakantie kado aan een gezin! 
De Vakantiebank werkt met 8 vrijwilligers en 2 parttime beroepskrachten en het lukt hen (vanuit Groningen) 
om jaarlijks duizenden mensen erg blij te maken. Een vakantie biedt hen kracht, welbevinden, contacten 
met anderen en energie!We bevelen de collecte van harte bij je aan. 
                                                  Jeugddienstcommissie Wanneperveen 
 

Voedselbank 

Namens de diaconie willen we zondag 19 april collecteren voor de voedselbank. Er leven in Nederland 
540.000 mensen onder de armoedegrens. We willen graag meer mensen helpen, maar daarvoor is ook 
meer voedsel nodig.  
De voedselbank wil voor een gezin wekelijks een gevarieerd pakket samenstellen, afgestemd op de grootte 
van het gezin. Daarom ben je welkom om goed en gezond voedsel te doneren.   
Op zaterdag 18 april kan er tussen 11:00 uur en 12:00 uur in de kerk producten gebracht worden.   
Voor de voedselbank kun je het beste houdbare producten doneren, zoals pasta, rijst, pastasauzen, soep 
in blik, groente/fruit in blik, olie, ontbijtgranen en broodbeleg.  
Ook persoonlijke verzorgingsproducten en hygiëneartikelen zijn zeer welkom. Zorg ervoor dat producten 
ongeopend zijn en de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.  
Mocht u zaterdag niet kunnen, dan kan er zondag voor kerktijd ook nog ingeleverd worden.  
  

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/


Facebook PKN Wanneperveen 

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/   
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Predikant: ds. Gerda Lubbersen, tel. 06-59112889 email: predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Vertrouwenspersonen: de heer Klaas de Lange en mevrouw Sabina Schutte-Pullen ( gegevens zie website  
onder algemeen/veilige kerk )  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
Facebook PKN Wanneperveen 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Publicaties 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
www.facebook.com/pknwanneperveen 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 

 
Gedeeld Geloof 
 
Nieuwe rubriek 
 
In deze nieuwe rubriek schrijf ik voortaan blogs voor de gemeente. Dit kunnen 
bemoedigende stukjes zijn, eyeopeners of prikkelende onderwerpen om over na 
te denken. Het doel? Samen geloofservaringen delen. 
Dit is beslist geen eenrichtingsverkeer. Ik reageer graag op jullie input! Met 
toestemming kunnen reacties of aanvullingen ook in deze rubriek geplaatst 
worden. Zo maken we het interactief en delen we samen ons geloof. 

 
Een bijzonder toeval? 
Jaren geleden schreef ik blogs voor mijn eigen website. Sinds wij lid zijn van de gemeente 
Wanneperveen/Belt-Schutsloot, borrelde het idee weer op: zou dit ook wat voor onze gemeente zijn? 
Onlangs besloot ik de sprong te wagen. 
Ik zocht het mailadres van de nieuwsbrief. Dat stond op naam van Jacques, maar was ondertekend door 
Henk. Ik begon mijn mail dus met: “Dag Henk/Jacques…” Nauwelijks had ik op verzenden gedrukt of de bel 
ging. Daar stonden ze: Henk én Jacques! 
 
Gewoon doen 
Ze kwamen voor iets heel anders en hadden de mail natuurlijk nog niet gelezen. Maar toen ik mijn plan 
deelde, reageerden ze enthousiast: “We willen juist graag input uit de gemeente voor de nieuwsbrief!” 
Geloven is soms heel praktisch. Het draait niet alleen om 'geestelijke' inspiratie; soms moet je gewoon iets 
doen en afwachten wat er gebeurt. Niet iedereen hoort Gods stem letterlijk of ervaart een duidelijke 
roeping. Maar heb je een terugkerende gedachte voor de kerk of je naaste? Doe er wat mee! Ook op die 
manier werkt de Geest in ons. 
Heb je zelf een idee? Bespreek het. Misschien is het niet direct uitvoerbaar of wordt het geen groot succes, 
maar laat je verrassen: Gods Geest werkt vaak op manieren die wij vooraf niet bedenken. 
 
4 april 2026  
Rudy Strijker 
blog@strijker-online.nl 
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