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Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 09:30 uur.  
Voorganger deze morgen is onze oud-predikant Johan Menkveld. We nodigen je uit om voor de dienst 
vanaf 09:00 uur een bekertje koffie, thee of ranja mee te drinken en bij te praten.  

De collecten zijn voor (1) Werelddiaconaat en (2) Kerk en onderhoud  
 

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen: 

• Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV 
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 

• Belt-Schutsloot :  www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Live 
 

Komende diensten   

- Zondag      22 maart            09.30 uur         Ds. G. Lubbersen 
- Zondag      29 maart            09.30 uur         Ds. R. Coster, Nieuwleusen 
- Donderdag   2 april              19.30 uur         Ds. G. Lubbersen ( gezamenlijke dienst , viering H.A. ) 
- Vrijdag          3 april              19.30 uur         Ds. G. Lubbersen (Goede Vrijdag , gezamenlijke dienst in BS) 
- Zondag         5 april              09.30 uur         De heer K. de Lange ( 1e Paasdag ) 
 

Pastoraal   

Op 26 februari j.l. overleed Arja Stap-Fidder, in de leeftijd van 79 jaar. Ze was de echtgenote van ds Jan 
Stap, die als consulent bij onze gemeente betrokken is geweest.  
De dankdienst voor haar leven en aansluitend de begrafenis, vond plaats op donderdag 5 maart in de 
Antoniuskerk te Kolderveen.  
We wensen ds Stap van harte Gods troost en nabijheid toe in deze moeilijke tijd.  
U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt me vast.  (Psalm 139: 5)  
 

Dankwoord Jan Stap   

Via deze weg wil ik iedereen die aan ons dacht hetzij via een telefoontje, appje, kaartje of een maaltijd van 
harte danken voor de belangstelling tijdens Arja’s bedlegerigheid. Zij heeft met name van de appjes en 
kaartjes genoten! Die moesten soms herhaald nog eens voorgelezen worden.  
Ook wil ik iedereen danken voor de blijken van meeleven, zoals de condoleance kaarten na Arja’s 
overlijden. Het was zeer bemoedigend, zoals ook de aanwezigheid van velen tijdens de “Dankdienst voor 
haar leven” in de Antoniuskerk (Kolderveen). Deze uitingen van meeleven hebben ons goed gedaan, 
nogmaals dank! 
Jan Stap 
  

Doelcollecte maart – Liliane Fonds  

Liliane Brekelmans (1929-2009) werd geboren op Sumatra. Op tweejarige leeftijd krijgt ze polio. Haar 
benen zijn blijvend verlamd. Voortaan is ze ‘het meisje met de handicap’. Het medelijden dat ze ervaart, 
geeft haar het gevoel een buitenstaander te zijn. Ze vertikt het zich neer te leggen bij de beperkingen die 
haar benen en haar omgeving haar opdringen. Ze vecht voor elk stukje zelfstandigheid. 
In 1939 komt Liliane met haar familie voorgoed terug naar Nederland. Bijna veertig jaar later gaat ze nog 
één keer terug naar haar geboortegrond. Samen met haar man Ignaas (1925-2004). Als ze Agnes bij toeval 
ontmoet, is ze getroffen door hun overeenkomsten maar nog meer door het verschil tussen hen. Zelf heeft 
ze gestudeerd en is maatschappelijk actief. Agnes is nooit naar school geweest. Haar familie heeft haar bij 
een weeshuis gedumpt, waar ze haar dagen slijt, afhankelijk van anderen, verstoken van perspectief. De 
gedachte aan Agnes laat Liliane niet los. Terug in Nederland klopt ze aan bij ontwikkelingsorganisaties en 
zo ontstaat het Lilianefonds. Niet de handicap, maar de uitsluiting is het probleem 
Kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld worden vaak niet gezien. Niet door hun 
handicap, maar door armoede, stigma en het ontbreken van zorg en onderwijs. 
Het Liliane Fonds werkt lokaal samen met partners in gemeenschappen. Ze vinden kinderen actief, bieden 
zorg op maat en zorgen dat hun omgeving mee verandert. Zodat de kinderen niet alleen overleven, maar 
écht kunnen groeien en meedoen. Dankzij 82.699 donateurs en met vele tientallen partnerorganisaties kan 
er steun op maat geboden worden voor ruim 49.000 kinderen met een handicap, worden er 63.000 
kinderen indirect geholpen door getrainde personen en worden er 67.000 onderwijzers, ouders en CBR-
medewerkers getraind.                                                   Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen. 

 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/


Terugblik familiedienst 

Eindelijk, het is zover. Zondag 8 maart, de familiedienst met Marcel & Lydia Zimmer. Ruim 2 uur voor 
aanvang ben ik bij de kerk. Marcel & Lydia staan al op me te wachten. ‘Wanneer komt de rest van jullie 
team?’, vraag ik ze. Welk team? Het blijkt dat ze alles zelf doen, vanaf het eerste tot het laatste moment. 
Nadat we de apparatuur en attributen naar binnen hebben gebracht, maken we even kort kennis. Het geeft 
meteen een warm gevoel, wat een fijne en benaderbare mensen. Daarna gaan ze aan de slag. Inmiddels is 
ook Henk de G. gearriveerd, hij helpt M&L met het aansluiten op de apparatuur van de kerk, zodat de 
mensen in de kerk en thuis kunnen meekijken, luisteren en lezen. Bea en Jacqueline gaan in de tussentijd 
druk bezig met (veel) koffie zetten, we hebben geen idee hoe groot de opkomst zal zijn. 
Vanaf een uur of 10 druppelen de eerste mensen binnen en drinken een bekertje koffie, thee of ranje mee. 
Het druppelen houdt op, het begint mensen te regenen. Uiteindelijk zitten we met bijna 150 mensen in de 
kerk. Wat een mooie opkomst, hadden we niet durven dromen. 
 

De dienst zelf kunnen we kort over zijn. Maar dat doen we niet!! Van begin tot eind straalt het plezier, het 
geloof en de saamhorigheid af van Marcel & Lydia en van de aanwezigen in de kerk. Er wordt veel (samen) 
gezongen, we leren tientallen nieuwe bewegingen, worden zelfs uitgenodigd om rondjes te draaien op onze 
plaats. En alles wordt op een begrijpelijke en ook humoristische manier aan elkaar gepraat. Onderbroken 
door een tweetal schriftlezingen, waarvan eentje (Psalm 121) in het Afrikaans: ‘Ek slaan my oë op na die 
berge: waar sal my hulp vandaan kom?’ Er is een korte overdenking over 1 Korinthe 13:1-2, waar o.a. staat 
‘… had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong …. ‘ Marcel heeft een gong 
meegenomen en we maken (mede dankzij 3 jeugdige vrijwilligers) kennis met het dreunen ervan.  
Het geluid van de dreunende gong klinkt lang na, maar verdwijnt toch uiteindelijk. Hoe anders met de liefde 
van God voor ons mensen, die blijft en nooit ophoudt’. En die liefde mogen we ook met elkaar delen. 
Daarna is het weer tijd om te zingen. Er is ook nog een onderbreking vanwege een heuse googelact door 
Marcel. Lydia zal Marcel vast nog wel eens uitleggen wat er precies gebeurde. 
 

Na een uur genieten is de dienst voorbij. Voor de aanwezigen was het genieten, genieten van begin tot 
eind. Iedereen bedankt voor haar/zijn bijdrage aan de dienst. Als onderdeel(tje) van de organisatie of 
uitvoering of simpelweg door je aanwezigheid en meedoen in de kerk. We gaan vast kijken of en wanneer 
we weer iets als dit willen en kunnen organiseren. 
 

Tot slot nog een drietal opmerkingen. Als tips en om eventuele teleurstellingen te voorkomen: 

• De dienst staat (nog) op kerkdienstgemist, maar zal op verzoek van Marcel & Lydia na het weekend 
daar niet meer terug te kijken zijn. Ik heb wel een video met een samenvatting van de dienst gemaakt, 
die je (waarschijnlijk blijvend) op https://youtu.be/NHC4YVRasEQ kunt bekijken. 

• Op de Facebook pagina van de kerk in Wanneperveen https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ 
staan foto’s van de dienst. 

• Marcel & Lydia vertelden over hun ‘momentjes van de week’. Echt een aanrader. Het is een vrolijk 
programma van ongeveer 15 minuten met elke week o.a. een 'Lied, een Tekst en een Tekening van de 
week'. Het is geen livestream dus je kunt zelf kiezen wanneer je ernaar wilt kijken. Kijk snel op 
https://www.youtube.com/@marcelenlydia of meld je op https://laposta.nl/f/sssgbe4trniv aan voor de 
nieuwsbrief van M&L. Dan ontvang je elke vrijdagochtend de directe link naar het nieuwe Momentje in 
je mail. 

                                                                                                     Een vriendelijke groet van Jacques Zomer 
 

Facebook PKN Wanneperveen 

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/  
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Predikant: ds. Gerda Lubbersen, tel. 06-59112889 email: predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Vertrouwenspersonen: de heer Klaas de Lange en mevrouw Sabina Schutte-Pullen ( gegevens zie website  
onder algemeen/veilige kerk )  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
Facebook PKN Wanneperveen 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
www.facebook.com/pknwanneperveen 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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