Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente
Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 22 FEBRUARI 2026

| Welkom |
Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 09:30 uur en voorganger in deze
dienst is onze eigen predikant ds. Gerda Lubbersen.
We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 09:00 uur een bekertje koffie, thee of ranja mee te drinken en bij
te praten. De collecten zijn voor (1) Binnenlands Diaconaat en (2) Kerk en onderhoud

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen:
¢ Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl > Kerk Media - ‘Kerk TV
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com
e Belt-Schutsloot : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl = Kerk Media - ‘Kerk TV Live

Komende diensten

- Zondag 1 maart 09.30 uur Ds. G. Lubbersen
- Zondag 8 maart 10.30 uur Marcel en Lydia Zimmer ( gezamenlijke familiedienst )
- Woensdag 11 maart 19.30 uur Ds. G. Lubbersen ( Biddag gezamenlijke dienst in BS )
-Zondag 15 maart 09.30 uur Ds. J. Menkveld, Urk
-Zondag 22 maart 09.30 uur Ds. G. Lubbersen
| Gebedshijeenkomst |

Op woensdag 25 februari van 19.00 — 19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de
gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt — Schutsloot.

Afgelopen week is de lijdenstijd begonnen: een periode waarin we ons voorbereiden op
Pasen. In ons bidden en danken willen we daar stil bij staan.

Veertig dagen — Veertig zinnen

Veertig dagen de kruisweg door in Jezus spoor

Veertig dagen naar Hem kijken elke dag meer op Hem lijken

Veertig dagen vergeving vragen Zijn kruis dragen

dagelijks schuld belijden met de zonden strijden

Veertig dagen mee naar Gethsémané

bespot, geslagen, veracht in de donkere nacht

vallen en weer opstaan struikelend, verlangend meegaan

veertig dagen verwondering stilte in bezinning

Veertig dagen bidden om Jezus in ons midden

veertig dagen geloof opwekken meer van Jezus ontdekken

veertig dagen waken een geloofsreis maken

veertig dagen dichter bij Hem volg Zijn stem

Veertig dagen met Jezus alleen om het kruis heen

in aanbidding we horen Zijn smeking

Mijn God, Mijn God waarom verlaat U Mij

wat een liefde, wat een trouw Mijn kind, het is voor jou

Dat Hij gestorven is Hij koos de duisternis

voor het licht geeft ons Hemels uitzicht

veertig dagen kwetsbaar eeuwig dankbaar

voor het wonder van genade zo bijzonder!

(van Leo Heuvelman)

| Huwelijk |

Vrijdag 20 februari a.s. hopen Cor Lassche en Gerjanne de Jonge om 13.00 uur te trouwen in De Oldenhof
in Vollenhove.

Zij willen Gods zegen over hun huwelijk vragen om 16.00 uur in de kerk te Belt-Schutsloot.

In deze dienst hopen Durk de Boer en ds. Gerda Lubbersen samen voor te gaan.

Wij wensen hen een hele fijne dag toe en willen hen alvast van harte feliciteren en hen nog vele goede en
gezonde jaren toewensen onder de zegen van de Heer.


http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/

| Huwelijksjubilea
Op woensdag 25 februari a.s. hopen Tom en Jantje Krikke hun 60 jarig huwelijk vieren en
op vrijdag 27 februari a.s. hopen Bart en Hennie van den Berg hun 50-jarig huwelijk vieren.
Wij feliciteren beide paren van harte hiermee en wensen hen Gods zegen voor de toekomst.
Tevens wensen wij hen een gezegende dag toe samen met hun kinderen, klein- (en achter)kinderen en
verdere familie.

| Verkiezingen ( Belt-Schutsloot ) |
De kerkenraad deelt u mee dat Marco Groen zijn verkiezing tot ouderling niet heeft aanvaard. Wij zullen als
kerkenraad overleggen hoe we het proces verder gaan voortzetten.

| Marcel & Lydia Zimmer Familiedienst |
Marcel & Lydia Zimmer Familiedienst
Zondag 8 maart om 10.30 uur (half 11) is er een gezamenlijke familiedienst voor de hele gemeente in de
kerk in Wanneperveen. De dienst wordt volledig verzorgd door Marcel & Lydia Zimmer en duurt 60
minuten. Ze zingen liedjes voor jong en oud, afgewisseld met sketches en een korte overdenking.
Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en ranja. Van harte welkom!!
LET OP: eris in Wanneperveen geen kinderoppas tijdens de dienst.

En dan nog dit: op het YouTube kanaal van Marcel & Lydia Zimmer vind je elke vrijdagochtend een nieuw
MOMENTJE VAN DE WEEK. Een vrolijk programma van ongeveer 15 minuten met elke week o0.a. een
'Lied van de week', 'Tekst van de week' en 'Foto of tekening van de week'. Het is geen livestream dus je
kunt zelf kiezen wanneer je ernaar wilt kijken. Abonneer je op het YouTube kanaal op
https://www.youtube.com/@marcelenlydia en zet het belletje aan zodat je automatisch bericht krijgt
wanneer er een nieuw Momentje klaar staat.

En ontvang je liever elke vrijdagochtend de directe link naar het nieuwe Momentje in je mail, meld je dan op
https://laposta.nl/f/sssgbe4trniv aan voor hun Nieuwtjesbrief. Hierin delen ze af en toe ook wat andere leuke
nieuwtjes en acties.

Vriendelijke groet, Jacques Zomer

Pastoraaltje |
Kennismaken

Inmiddels zijn de bijeenkomsten om elkaar te leren kennen van start

gegaan. Tot nu toe kijken we terug op goede, open en gezellige avonden. '

We beginnen met samen te eten en vervolgens gaan we met elkaar in
gesprek onder het genot van thee/koffie. Deze laagdrempelige insteek —'—
voldoet aan de verwachtingen. De reacties zijn positief. We leren elkaar

meer kennen. Het zal nog wel even duren voor ik iedereen in beide dorpen

van naam ken, maar op deze manier is er een begin gemaakt. Dank voor

iedereen die dit mogelijk maakt.

40-dagentijd / lijdenstijd / tijd voor Pasen

Terwijl ik dit schrijf begint de 40-dagentijd.

Veertig is in de Bijbel een aanduiding van een periode van bezinning, terugtrekken, wachten, inkeer of
stilte.

Denk bijvoorbeeld aan: Jezus die 40-dagen in de woestijn is na zijn doop en voor de verzoeking van Hem
plaatsvind. Of Mozes die 40 dagen op de berg Sinai is om de geboden te ontvangen, Israél dat 40 jaar in
de woestijn verblijft als voorbereiding op het wonen in het land dat haar beloofd is, 40 dagen tussen Pasen
en Hemelvaart waarin Jezus zijn leerlingen voorbereidt op zijn vertrek uit deze wereld, en ook 40 dagen
voor Pasen.

Er zijn mensen die er voor kiezen om in deze tijd te vasten. Dat doen ze door zich te onthouden van
bijvoorbeeld: alcohol, snoepen of het gebruik van bepaalde apps. Zo komt er ruimte in hun denken en
kunnen ze zich richten op de betekenis van het lijden en sterven van Jezus, voor zichzelf en/of voor de
wereld. Het is een tijd van verdieping die vraagt om vol te houden en geduld. Al in de vroege kerk was er
aandacht voor de veertigdagentijd voor Pasen.

Je kan ook een dagboekje lezen wat je helpt om hier bij stil te staan. De PKN geeft er één uit, die je als
boekje kan bestellen of lezen via de mail. Er zijn veel meer van deze boekjes te verkrijgen. Heb je behoefte
aan meer verdieping dan is er een boekje van Tom Wright: Van woestijn naar opstanding. Dit heeft per dag
een pagina meer om te lezen, zodat je wat meer inhoud krijgt over de tekst.

In de kerkdiensten in deze tijd probeer ik aan te sluiten bij de thema's/verhalen die de kinderkerk gebruikt.
We volgend een paar gebeurtenissen in de week in Jeruzalem die voorafgaat aan de opstanding op
Paasmorgen. Komende zondag zal dit zijn over de tempelreiniging, 1 maart volgt dan de zalving van Jezus
en 22 maart Jezus voor Pilatus.


https://www.youtube.com/@marcelenlydia
https://laposta.nl/f/sssgbe4trniv

Veertigdagenlied

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef,
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten.
Die zoon van David, zijt een man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef..

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. Tekst: Willem Barnard
Ons is een loflied in de mond gegeven, Melodie: Frits Mehrtens
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. Lvdk: lied 173
Gebedspunten

Gebed is de ademhaling van het geloof en ons contact met God. Daarom vindt u/je hier hier regelmatig een
aantal gebedspunten om thuis voor te bidden.

* een goede kennismaking en inwerktijd tussen de gemeente en predikant

* voor de jeugd en jongeren in onze gemeente.

* voor de locale politiek, nu ze zich voorbereidt op de gemeenteraadsverkiezingen. Dank ook dat we in
vrijheid leven en mogen/kunnen stemmen.

voor de nieuwe regering in Den Haag

* voor Gods leiding en trouw in onze gemeente

* voor vrede in de wereld.

* yvoor een goede voorbereiding op het Paasfeest.

Tot slot

Vrijdag is voor mij een vrije dag. Wanneer ik op zondag voorga, schrijf ik de preek op donderdag. Dat
betekent dat ik dan thuis werk in Zwolle.

Daarnaast heb ik een werkplek in beide kerken/consistories/De Klokkenstoel.

Een hartelijke groet aan iedereen.

Ds. Gerda Lubbersen

tel.nr. / whats app : 06-59112889

mailadres: predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Facebook PKN Wanneperveen |

PKN Wanneperveen heeft op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ een Facebook pagina.

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Predikant: ds. Gerda Lubbersen, tel. 06-59112889 email: predikant@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Vertrouwenspersonen: de heer Klaas de Lange en mevrouw Sabina Schutte-Pullen ( gegevens zie website
onder algemeen/veilige kerk )

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Team Bijzondere Diensten https://bijizonderediensten.mozello.com
Facebook PKN Wanneperveen www.facebook.com/pknwanneperveen
E-mailadres Nieuwsbrief nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters NL27 RABO 036.71.54.463
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