Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente
Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 25 JANUARI 2026

| Welkom |
Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 09:30 uur en voorganger in deze
dienst is ds. J. Dekker uit Lemele. Vanmorgen vieren wij gezamenlijk het Heilig Avondmaal
We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 09:00 uur een bekertje koffie, thee of ranja mee te drinken en bij
te praten.
De bloemen, die voor in de kerk staan, zijn verzorgd door de Diaconie.
De collecten zijn voor (1) Diaconie ( Leger des Heils ) , (2) Kerk en onderhoud en (3) Avondmaalscollecte

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen:
¢ Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl > Kerk Media - ‘Kerk TV
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com
e Belt-Schutsloot : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl > Kerk Media > ‘Kerk TV Live

Komende diensten

-Zondag 1 februari 09.30 uur Ds. J.F. Hoogstede, Ommen ( Jeugd- / Gezinsdienst )
-Zondag 8 februari 11.00 uur Ds. G. Lubbersen ( gezamenlijke dienst in Belt-Schutsloot )
- Zondag 15 februari 11.00 uur Mevr. Heleen Schotanus, Sint-Jansklooster

- Zondag 22 februari 11.00 uur Ds. G. Lubbersen

Nieuwsbrief in de spam? |
We sturen je wekelijks het laatste nieuws uit onze kerkelijke gemeente. De laatste tijd ontvangen we
meldingen dat een aantal mensen die e-mail niet meer op de juiste manier ontvangen. Sommigen krijgen
hem niet in de inbox, maar in de spam. En anderen ontvangen hem helemaal niet. Het gaat hierbij
voornamelijk om kpn, telfort, planet, hetnet en ziggo e-mailadressen. Onze excuses voor de overlast die het
bij u veroorzaakt.

We zijn aan het kijken waarom dit fenomeen zich voordoet en vooral ook wat we er aan kunnen (laten)
doen. Hoe lang dit duurt kunnen we helaas nog niet zeggen, maar hopelijk is het snel opgelost.

Heeft u een ander e-mailadres dan de eerder genoemden en ontvangt u de Nieuwsbrief ook in de
spamfolder of zelfs helemaal niet, stuurt u dan even een berichtje naar
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com .

Overigens liggen er op de zondag een aantal Nieuwsbrieven achterin de kerk, waarvan u er eentje gratis
en voor niets mag meenemen.

| Jeugddienst zondag 1 februari 2026 |
Zondag 1 februari de eerste jeugddienst van het jaar, we hebben er weer zin in.
De dienst begint om half 10 en Ds. Jos Hoogstede uit Ommen gaat voor. Jos is oud inwoner van
Wanneperveen, velen van u zullen hem wellicht nog wel (her)kennen. Tijdens de voorbereiding gaf hij aan
nog steeds een specale band met ons dorp te voelen en er naar uit te zien om hier te mogen voorgaan. Dat
genoegen is uiteraard geheel wederzijds. Voor ons als jeugddienstcommissie en hopelijk ook voor u als
gemeente. De muzikale medewerking is van René, Thomas en Joanne Kolsters uit Nijeveen.
Het wordt weer een feestelijke dienst rond het Bijbelverhaal over 'De Verloren Zoon'.
We gaan lekker veel zingen (liedjes voor jong en oud) en de preek zal wat korter en toegankelijker zijn dan
in andere diensten.
Waar de doelcollecte deze keer voor is bestemd dat leest u volgende week in de Nieuwsbrief.
En, zoals je dat gewend bent, staat vanaf 9 uur de thee, ranja en koffie klaar.
We hopen dat we uw/jouw belangstelling hebben gewekt en rekenen op een goed gevulde kerk.

Namens de jeugddienstcommissie, Jacques Zomer

| Gebedshijeenkomst
Op woensdag 28 januari van 19.00 — 19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de
gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt — Schutsloot.
Sinds deze maand hebben we weer een nieuwe predikant verbonden aan onze gemeente.
Hoe mooi is dat! Samen zullen wij op weg gaan, vol van Gods liefde, genade en kracht.
Daarvoor willen wij God danken en vrijmoedig bidden om leiding van Zijn Heilige Geest.
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| Verantwoording collectes diaconie 4¢ kwartaal 2025
05-10-2025 Kerk en Israél € 138,26
19-10-2025 Najaarszending € 111,55
26-10-2025 Jurre loopt voor oma Jetty (KWF) € 347,05
09-11-2025 Zending over grenzen (dienst basisschool Belt-Schutsloot) € 139,05
30-11-2025 Stichting van het Kind (jeugddienst Wanneperveen) € 67,55
Doelcollecte november: Dak kerk Zadverice (Tsjechié) € 1.013,31 (inclusief Avondmaalcollecte van 2-11-
2025 € 217,05)
21-12-2025 St. Kinderhulp € 65,90 (Kerstviering kindernevendienst Wanneperveen)
25-12-2025 Kinderen in de knel € 318,10
24-12-2025 WV en 26-12-2025 BS St. Voedselbank Steenwijkerland € 343,68.

Kennismakingsgesprekken ds. Gerda Lubbersen

Zondag 18 januari doet ds. Gerda Lubbersen intrede in onze kerkelijke gemeente.
Om elkaar beter te leren kennen worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd.
Deze kennismakingsgesprekken vinden plaats op:

- Maandag 9 februari 18:00 uur tot 22:00 uur

- Dinsdag 17 februari 18:00 uur tot 22:00 uur

- Woensdag 25 februari 18:00 uur tot 22:00 uur

- Donderdag 5 maart 18:00 uur tot 22:00 uur

- Maandag 9 maart 12:00 uur tot 16:00 uur te Wanneperveen

- Dinsdag 17 maart 12:00 uur tot 16:00 uur te Belt-Schutsloot

Voor de middagsessies is de locatie vooraf bepaald, voor de avondsessies wordt dit op een later tijdstip
vastgesteld.

De middagsessies beginnen om 12:15 uur ( inloop vanaf 12:00 uur ) en de avondsessies om 18:15 uur (
inloop vanaf 18:00 uur ). Wij starten alle bijeenkomsten met een warme maaltijd.

Daarna is er tijd om nader kennis te maken met ds. Gerda Lubbersen en is het voor Gerda een mooie
gelegenheid om gemeenteleden te leren kennen.

Ook is er tijd om vragen te stellen aangaande onze gemeente.

Wij vragen het volgende van u:
- Wilt u deelnemen aan één van de kennismakingsbijeenkomsten?
- Zo ja, wilt u aangeven welke data u niet beschikbaar bent

Graag uw reactie aan één van de wijkouderlingen uiterlijk vrijdag 30 januari 2026.

Alvast bedankt.

Aan de hand van alle opgaven wordt een indeling gemaakt.

Mocht vervoer een probleem zijn, geef dit dan door, zorgen de wijkouderlingen voor vervoer.
Vriendelijke groet, de wijkouderlingen

| Actie kerkbalans |
Herinnering: wilt u zorgen dat de enveloppe klaar staat ovv uw naam en huisnummer?
Deze wordt komende week weer bij u opgehaald.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw bijdrage.

De kerkrentmeesters

Doelcollecte januari diaconie |
In januari zal de doelcollecte voor het Leger des Heils zijn. Zij zetten zich voor verschillende doeleinden in.
Hieronder een overzicht waar het Leger des Heils exact voor staat:

Het Leger des Heils is één van de grootste zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland. Met ruim 7.000
collega’s verlenen ze professionele maatschappelijke hulp en zorg.

Heb jij vragen over geloof en zingeving? Of over het leven? Vraag je je bijvoorbeeld af of God bestaat, of
wat er gebeurt na de dood? Dit soort vragen kent iedereen. Het Leger des Heils zoekt met je mee naar
zingeving en antwoorden op levensvragen. Bijvoorbeeld tijdens onze geloofsontmoetingen. Maar je kunt
hiervoor ook terecht in onze buurthuiskamers. Hier ontmoeten we elkaar als buren, zien we om naar elkaar
en helpen we elkaar verder. De buurthuizen van het Leger des Heils zijn plekken waar iedereen welkom is.
Of je nu jong of oud bent, ziek of gezond, medewerker, vrijwilliger of bezoeker: je hoort erbij. Je wordt
gezien. Voel je thuis!

Het Leger des Heils biedt kinder- en jeugdactiviteiten die aansluiten bij de behoeften van kinderen en
jongeren in deze tijd. Het doel van de activiteiten is dat zij groeien in hun eigen identiteit, in vriendschappen
en in geloof in God. Ons uitgangspunt hierbij is: elk kind, elke tiener en elke jongvolwassene doet ertoe,
wordt gezien en gehoord en kan meedoen.




Lokaal, nationaal en internationaal komen wij in actie en strijden we tegen armoede en onrecht. Ook over
de grens van Nederland ondersteunen wij kwetsbare mensen bij het leven van een menswaardig en
zelfvoorzienend bestaan.
Het Leger des Heils zamelt tweedehands kleding in onder de naam ReShare. Dit doen we al meer dan 100
jaar! We geven de kleding weg aan mensen die het kunnen gebruiken, in Nederland, maar ook in het
buitenland. Daarnaast wordt het verkocht in de tweedehands kledingwinkels van onze buurthuiskamers of
in onze ReShare Stores.
Overal waar mensen als gevolg van extreme omstandigheden in de knel komen, biedt het Leger des Heils
de helpende hand. Doordat we locaties hebben in heel Nederland, zijn we vaak snel ter plaatse om te
helpen bij noodsituaties.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

| Uitnodiging — Boekpresentatie &#39;Land van Verwondering&#39; |

- ‘Ja zeker,” zeg ik als iemand me vraagt of ik trots ben op het boek dat ik schreef. Nog nooit was er een
boek waar op de cover mijn naam staat. Ik ben er trots op en ik word er ook een beetje stil van. Op 24
januari wordt mijn boek ‘Land van Verwondering’ gelanceerd. Dat zal zijn van 14.00-16.30 uur in de PKN
Kraggenburg, Voorstraat 21. Je bent van harte welkom om erbij te zijn.
- Meer informatie over het boek ‘Land van verwondering’ en de boeklancering aanstaande zaterdag, vind je
op bijgevoegde uitnodiging. Als je de QR-code op de uitnodiging met de camera van je telefoon scant en
vervolgens op de link drukt die verschijnt, dan vind je meer informatie. En daar kun je, als je dat wilt, ook
het boek (kostprijs € 24,95) bestellen. Je kunt ook op https://www.pastorliesbethjonas.nl/boek-land-van-
verwondering/ kijken.

Een hartelijke groet, Liesbeth Winters-Jonas

Pastoraaltje

Pastoraaltje 1
= + I
Welkom en begin..

Het was een warm welkom voor me bij de intrededienst op 18 januari jl. lets wat ik ook terug hoorde van
verschillende genodigden. Een compliment aan jullie als gemeente, dat ik graag doorgeef. Hopelijk kijkt u
zelf ook zo terug op de dienst.

Aan zo'n bijzondere dienst gaat veel voorbereiding vooraf en ik wil iedereen die heeft meegewerkt hiervoor
hartelijk bedanken.

Bijgaand twee foto's van de dienst en de receptie daarna, fijn dat ik die kreeg toegestuurd.

Deze week ben ik begonnen met me te oriénteren in de gemeente. Eerst heel praktisch: een werkruimte
in/bij beide kerken inrichten. Een fiets verhuizen, boeken, en
een bureaustoel, een vergadering bijwonen (vast niet de
enige), inlezen, en langzaam aan meer oppakken in de
gemeente. Het zonnige weer deze dagen helpt om de weg
leren te kennen in beide dorpen, Wanneer u mij tegenkomt,
laat het dan weten. Zo leer ik u/je sneller kennen. En ik ga er
van uit dat u/je mij eerder kent dan ik twee dorpen....




Blijf in Mij, houd het vuur brandend

In een tijd waarin er veel om ons heen verandert, krijgen we de bemoediging om Gods Geest in ons te
laten werken om vrucht te dragen. In je persoonlijke leven, het gemeenteleven en in het dorp.

Christus belooft dat Hij in ons zal zijn en ons door zijn Geest zal helpen. Daarom de oproep om Hem vast
te houden en je te laten vullen met zijn Geest.

Zo kunnen we Christus volgen in ons leven en geloof. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je een ander helpt, in
gebed voor elkaar of door samen na te denken over een Bijbeltekst in kring of groeigroep.

We geven handen en voeten aan de groei van Gods Koninkrijk/ zijn nieuwe wereld.

In vertrouwen op zijn heil, genade, liefde en vrede.

[n.a.v. Johannes 15:1-5 en 2 Timotedls 1: 3-14, lezing van de intrededienst]

Gebedspunten

Gebed is de ademhaling van het geloof en ons contact met God. Daarom vindt u/je hier hier regelmatig een
aantal gebedspunten om thuis voor te bidden.

* voor de invulling van de vacatures voor nieuwe ambtsdragers.

* voor wijsheid en een helder verstaan van de Geest bij het overwegen van een beroep

* een goede kennismaking en inwerktijd tussen de gemeente en predikant

* yoor de jeugd in onze gemeente en samenleving, dat ze rust mogen vinden en iemand die hen ziet staan.
* voor de politici in Den Haag, waar wordt gewerkt aan een nieuw kabinet.

* voor vrede in de wereld.

* yvoor de mensen en hun familie, die te maken hebben met ziekte en verlies.

De komende maanden staan een aantal kennismakingsbijeenkomsten gepland.

Ik zie er naar uit om u/je dan te ontmoeten.

Op dit moment is vrijdag een vrije dag. Wanneer ik op zondag voorga, schrijf ik de preek op donderdag. Dat
betekent dat ik dan thuis werk in Zwolle.

En verder zal het zich in de loop van de tijd wel gaan voegen.

Een hartelijke groet aan iedereen.
Ds Gerda Lubbersen

Facebook PKN Wanneperveen |

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina, die op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ is
te vinden.

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Predikant: ds. Gerda Lubbersen, tel. 06-59112889
Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270
U kunt ook te allen tijJde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.

Onze kerk op internet pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Team Bijzondere Diensten https://bijzonderediensten.mozello.com
Facebook PKN Wanneperveen www.facebook.com/pknwanneperveen
E-mailadres Nieuwsbrief nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters NL27 RABO 036.71.54.463



https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.facebook.com/pknwanneperveen
mailto:nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
mailto:scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
mailto:ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Uitnodiging -
Boekpresentatie

Land van
Verwondering

Met veel plezier nodigen we je wit voor de feestelijke lancering van het boek Land van
Verwondeving — verhkaal en gesprek geinspireerd op Godly Play en Kindertheologiseren.
Een boek dat nieuwsgierigheid wekt, verhalen laat ademen en ruimte maakt voor vragen die
ertoe doen.

% Datum: 24 januari
® Tijd:  14.00 - 16.30 uur
® Locatie: PKN Kraggenburg, Voorstraat 21

Aanmelden hoeft niet maar is wel handig voor de organisatie en planning van deze middag.
Stuur daarvoor een appje of mailtje naar Liesbethia pastorliesbethjonas.nl /06-12662280

Tijdens deze middag nemen we je mee in de verwondering die dit boek ademt. We vieren de
kracht van verhalen, luisteren, delen, en laten ons inspireren door de speelse en theologische
benadering die zowel kinderen als volwassenen uitnodigt om opnieuw te kijken.

Wil je het boek (€ 24,95) alvast reserveren?
Stuur dan een berichtje naar liesbeth{@ pastorliesbethjonas.nl.
Liesbeth legt het op 24 januari graag voor je klaar 0f stuurt het zo snel mogelijk naar je toe.




