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Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De jeugd- gezinsdienst begint om 11.00 uur, gospelgroep 
Living Lord Singers uit Diever werkt mee aan deze dienst. 
We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 10:30 uur een bekertje koffie, thee of ranja mee te drinken en bij 
te praten. De bloemen, die voor in de kerk staan, zijn verzorgd door de jeugddienstcommissie. 
 

 

De collecten zijn voor (1) Stichting van het KInd en (2) Jeugdwerk  
 

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen: 

• Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV 
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 

• Belt-Schutsloot :  www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Live 
 

Komende diensten   

- Zondag    7 december      11.00 uur        Ds. W. Smit, Smilde   
- Zondag  14 december      11.00 uur        De heer K. de Lange, Marknesse 
- Zondag  21 december      11.00 uur        Kerstfeest Kindernevendienst 
- Woensdag 24 december  21.00 uur        Ds. R. Coster, Nieuwleusen ( Kerstnachtdienst ) 
- Donderdag 25 december 09.30 uur        De heer J. Smit, Belt-Schutsloot  
 

Koper poetsen 8 december   

Het is weer tijd om het koper te poetsen in de kerk.   
Maandag 8 december  willen we dat gaan doen, we beginnen om 9.00 uur met koffie. 
"Vele handen maken licht werk"                                                                             Tot dan 
 

Kerstviering ouderen   

Let op! De jaarlijkse kerstviering voor de ouderen zal dit jaar op vrijdagmiddag 19 december gevierd 
worden. Schrijft u deze datum daarom alvast dikgedrukt in de agenda!  
 

Jeugd (gezins) dienst 30 november 

Wanneer: zondag 30 november om 11.00 uur 
Waar: Kerk Wanneperveen 
Muzikale omlijsting: Living Lord Singers , Diever 
Thema: Waar kijk je naar uit? 
 

Voorganger Willem Voogd heeft helaas moeten afzeggen voor deze dienst, wij wensen hem beterschap 
toe. De jeugddienstcommissie heeft i.v.m. de korte voorbereidingstijd besloten om geen andere voorganger 
meer te zoeken. 
Uiteraard zullen wij de dienst op een andere manier invullen. 
 
Het is deze zondag de 1e adventszondag. De gehele dienst staan wij hier bij stil. 
Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. 
De komst van Jezus Christus. 
Of kijk jij alleen maar uit naar gezelligheid met een kerstboom en lichtjes, nee toch ????? 
De  1e collecte is deze ochtend bestemd voor Stichting van het Kind 
Wij hopen op een mooie opkomst. Wees welkom ! 
                                                                                                            Jeugddienstcommissie 
 

Toelichting collecte Stichting van het Kind 

Stichting van het Kind zet zich in voor zo’n 50.000 kinderen in Nederland die wegens omstandigheden niet 
thuis kunnen wonen. Deze kinderen verblijven op een jeugdzorglocatie, in een gezinshuis of pleeggezin, 
omdat hun thuissituatie niet veilig is. 50.000 kinderen die niet dezelfde kansen krijgen als andere kinderen, 
omdat er niet genoeg geld is. Zij geven kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen 
wonen een betere kans op een goede toekomst, waarin ze een positieve bijdrage leveren aan de 
maatschappij. Door ervoor te zorgen dat ze kunnen sporten en te helpen om hun sociaal netwerk op te 
bouwen. Door ze te leren zelfstandig te worden. En simpelweg door ze weer even kind te laten zijn.  
 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/


Gebedsbijeenkomst  

Op woensdag 3 december van 19.00 – 19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de 
gebedsbijeenkomst in de consistorie in Belt – Schutsloot. 
In Matteüs 7: 7 BGT staat: ‘Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, 
want dan zal er voor je worden opengedaan’. 

Onbeperkte houdbaarheid 
Komt er soms geen antwoord op de vragen? 

Dan voelt dat meestal niet zo fijn. 
Maar wees niet te snel verslagen: 

stilte, dat kan ook een antwoord zijn. 
Weet je, God zal zelf het tijdstip kiezen 

en, dit geldt voor nu en altijd, 
nooit zal het gebed zijn kracht verliezen, 

’t heeft onbeperkte houdbaarheid. 
 

Verantwoording collectes diaconie 3e kwartaal 2025 

29-06 en 06-07-2025 Werelddiaconaat € 126,25 
Doelcollecte juli: Mission Possible € 1.051,70 (inclusief avondmaalcollecte) 
10-08-2025 Blijf van mijn lijf huis, Zwolle € 243,50 (Tentdienst Belt-Schutsloot) 
Doelcollecte september: Stichting Droomdag € 581,50 (inclusief avondmaalcollecte) 
28-9-2025 Missionair Werk € 133,60 
 

Kerst/Adventsproject Kindernevendienst 
 

Gods Wonder, gewoon heel bijzonder! 
Dat is de titel van het kerstproject voor dit jaar. Het gaat over de geschie-
denissen uit Lucas 1 en 2. In Lucas 1 en 2 lezen we over het leven van 
gewone mensen. Mensen die vol verwachting uitzien naar de komst van 
de Verlosser zoals in het Oude Testament is gezegd. We reizen mee 
met Zacharias, Elisabet en Maria tijdens de reizen die ze ondernemen 
en de ontmoetingen die ze hebben. Ogenschijnlijk heel gewone 
gebeurtenissen in het leven van gewone mensen, maar iedere gebeur-
tenis is onderdeel van Gods bijzondere reddingsplan voor de wereld. 
 

De projectverbeelding bestaat uit twee koffers, een grote en een kleinere. De koffers staan symbool voor 
het op reis zijn. Ons leven is als een reis door de tijd. In de adventstijd is onze reis op weg naar Kerst. De 
grote koffer staat voor Gods reddingsplan. Voor ons is onbekend hoe deze reis precies zal gaan. Er zijn 
diverse beloften door God gedaan, waarvan we in het kerstproject mogen ervaren dat God zijn beloften 
nakomt. 
 

Bezinningsstukje 

Laatste zondag kerkelijk jaar en Advent; 
29 oktober mochten we naar de stembus om een nieuwe 2e kamer te kiezen. 
En we hebben gekozen. Een Belgische krant schreef over de uitslagen: ‘Het is waargemaakt, dat men in 
Nederland leeft, bijna als in de hof van Eden.  
Maar tegelijkertijd stellen we vast; ‘Veel Nederlanders zijn niet tevreden’.  
Er is een verdeeld politiek landschap, waaruit een informateur en daarna een formateur mag proberen een 
nieuwe regering samen te stellen. We zullen hem maar heel veel sterkte en wijsheid toewensen.  
 

Afgelopen zondag 23 november werd in de meeste protestantse kerken de laatste zondag van het 
kerkelijke jaar gevierd. In deze kerkdienst zijn nog een keer de namen genoemd van de gemeenteleden die 
in het afgelopen (kerkelijke-) jaar zijn overleden.  
Er is er een kaars of ander lichtje ter gedachtenis aan hen aangestoken en de steentjes of plaatjes, waarop 
hun namen zijn geschreven, met hun geboorte- en sterfdatum, zijn aan het eind van de dienst aan de 
familie meegegeven. 
Een Kerkdienst, waarin pijn, verdriet en leegte wordt gevoeld. Maar tegelijkertijd wordt ook in diezelfde kerk 
elke zondag verteld dat die mensen niet zijn ‘overleden’, ze zijn ons ‘vooruitgegaan’, naar Gods Vaderhuis.  
Als Christen mogen we geloven dat het leven niet ophoudt als we sterven. Dankzij Jezus’ dood en 
opstanding is de dood niet het einde, maar een doorgang geworden, van het aardse leven, naar een leven 
in Gods Vaderhuis.  
 

Daarnaast mogen we elkaar ook weer vertellen dat er na de laatste zondag van het kerkelijke jaar, er een 
nieuw Kerkelijk jaar- en de Adventstijd begint. 
Zondag 30 november is de eerste van de 4 adventszondagen, als voorbereiding of aanloop naar het 
Kerstfeest, de geboorte/verjaardag van Gods Zoon.  
God, die de mensheid zó liefhad, dat Hij ervoor over had om Zijn eigen, Zijn enige Kind naar deze wereld te 
laten komen.  
 



Advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus wat ‘verwachten, of komst’ betekent. Met Kerst vieren 
we de verjaardag van dat Kind in die kribbe, maar als het Kerst is geweest, is de Advent nog niet voorbij. 
We mogen elke dag uitzien-, of de dag verwachten dat Jezus terug zal komen naar deze wereld. Dan niet 
als een Kind in een kribbe, maar als grote Koning van hemel en aarde. 
 

Een gezegende adventstijd gewenst. 
                                                                                                                                   Klaas de Lange.  
Verwachting:  (Mw. Bep Kramer – Van Dijk) 
Nu de dagen weer steeds korter worden, - en de nachten steeds langer zijn, 
Mag er toch, in deze donkere dagen, in onze harten, - weer een blij verwachten zijn. 
Want de Heer heeft, in Zijn grote liefde, - naar ons, mensen, Zich gewend. 
Dank Hem, voor die grote gave, - van Zijn Zoon, want….het is Advent. 
 
Vele eeuwen van te voren,  - was Zijn komst op aarde al voorspeld 
en profeten hadden lang reeds, - ook Zijn woonplaats ons gemeld. 
‘Bethlehem, Efratha, gij zijt het’, - zo maakte Micha ons bekend. 
Reeds van verre zien wij het stralen, - van de ster, want…… het is Advent. 
 
Gods verbondsvolk, zuchtte jaren, - onder vreemde heerschappij. 
De Romeinse keizer heerste, - met een wrede dwingelandij. 
Als in volheid van de tijden, - God de Heer, Zijn engel zendt, 
Met de boodschap aan Maria;, - ‘God is met u’, - het is Advent. 
 
En dan komt voor alle Joden, - straks dat keizerlijke bevel, 
‘Gaat !’, ieder naar uw’s vaderstad, - opdat ik de mensen tel. 
Zo gaan ook Jozef en Maria, - op reis naar Bethlehem in ’t end, 
Dáár wordt straks dat Gods Zoon geboren – ‘Eer zij God’… het is Advent.   
 
Nadenkertje; Is het u wel eens opgevallen dat je wel heel vroeg in de kerk moet zijn om een plaatsje op de 
achterste rij te kunnen krijgen ? 
 

Facebook PKN Wanneperveen 

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina, die op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ is 
te vinden.  

 
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
Facebook PKN Wanneperveen 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
www.facebook.com/pknwanneperveen 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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