Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente
Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 26 OKTOBER 2025

| Welkom |
Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De gezamenlijke jeugddienst begint om 11.00 uur, Liesbeth
Winters-Jonas uit Kraggenburg gaat voor in deze dienst.
Verder zal muziekgroep New Way uit Hoogeveen meewerken aan deze dienst.
We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 10:30 uur een bekertje koffie, thee of ranja mee te drinken en bij
te praten.
Voor meer informatie, zie verderop in deze nieuwsbrief
De bloemen, die voor in de kerk staan, zijn verzorgd door de jeugddienstcommissie
De collecten zijn voor (1) 100-dagenproject Jurre en (2) Jeugdwerk

[

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen:
¢ Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl > Kerk Media - ‘Kerk TV
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com
e Belt-Schutsloot : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl > Kerk Media > ‘Kerk TV Live

| Komende diensten

- Zondag 2 november 11.00 uur Ds. W.P. Ferguson, Zwolle ( viering Heilig Avondmaal )

- Woensdag 5 november 19.30 uur Ds. J. Stap, ( Dankdag, gezamenlijke dienst te Belt-Schutsloot )
-Zondag 9 november 11.00 uur Ds. T. Veenstra, Kampen

- Zondag 16 november 11.00 uur Ds. W.J. Menkveld, Urk

| Beroep Ds. G. Lubbersen |
Afgelopen week hebben wij het mooie bericht ontvangen van ds. Gerda Lubbersen dat zij haar beroep naar
onze gemeente heeft aangenomen. Wij zijn erg blij en dankbaar hiervoor en hopen dat ze haar taak met
plezier en onder Gods leiding mag vervullen.

| Oproep vrijwilligers onderhoud kerkhof |
Hierbij doen we een oproep voor extra vrijwilligers uit Wanneperveen en Belt-Schutsloot die op
zaterdagochtend ( 1x per maand ) willen helpen om het kerkhof te onderhouden. Omdat er nu fijn grind/split
op de paden ligt, heeft dit extra aandacht nodig om deze vrij van onkruid te houden.
U kunt zich opgeven bij Albert Wink (Wanneperveen) of Gerard Lok (Belt-Schutsloot).

| Zondag 26 oktober Wanneperveen & Belt-Schutsloot ( kerk Wanneperveen ) |
11.00 uur Mw. L. Winters-Jonas, Kraggenburg - m.m.v. New Way uit Hoogeveen
le collecte: 100-dagenproject Jurre - 2e collecte: Jeugdwerk

De dienst begint om 11:00 uur en vooraf staat er natuurlijk koffie, thee of limonade met iets lekkers voor je
klaar! Samen met muziekgroep New Way nemen we je mee in het thema “De vrucht van de Geest — een
boeket van Gods Geest”.

In Galaten 5:13-26 lezen we dat we geroepen zijn om in vrijheid te leven, maar niet voor onszelf: de Geest
wil ons leiden zodat liefde, vreugde, vrede en al die andere vruchten in ons zichtbaar worden.
Voorafgaand aan de dienst vragen we iedereen om de online test over de vrucht van de Geest in te vullen.
Je vindt deze via: https://beam.eo.nl/artikel/vrucht-van-de-geest

Het is een leuke en praktische manier om alvast na te denken over welke vruchten

van de Geest jij herkent in je eigen leven. Verder zingen we samen bekende liederen

en New Way zorgt voor inspirerende muziek.

De collecte is deze ochtend bestemd voor het 100-dagenproject van Jurre en zal in

de dienst verder worden toegelicht. We zien je graag op zondag 26 oktober om 11:00 uur in de kerk van
Wanneperveen (Veneweg 188)!

Hartelijke groet, De Jeugddienstcommissies

| Overlijdensbericht |
Op donderdag 16 oktober jl. is overleden en naar het hemels paradijs gegaan:
Marinus Arend Winters op de leeftijd van 87 jaar.
De dankdienst voor zijn leven heeft plaats gevonden in de Protestantse Kerk te Wanneperveen op dinsdag
21 oktober jl. Wij wensen Roelie en de familie Gods troostrijke nabijheid toe de komende tijd.
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Doelcollecte Diaconie november |

In november willen wij geld inzamelen voor een kerk in Tsjechié. Half juni was ds. Pavel Sebesta op
vakantie in Nederland en op bezoek geweest in Wanneperveen. Hij heeft een rondleiding in de kerk van
Bart van den Berg gekregen. Pavel is predikant/kerkrentmeester in Zadverice, een dorpje in het Moravische
deel van Tsjechie. Met beperkte financiéle middelen weten ze de kerk draaiende te houden.
Rob en Vlasta Pors uit Wanneperveen komen daar regelmatig omdat Vlasta daar vandaan komt.
Zo kwamen zij erachter dat ze van alles proberen om aan geld te komen voor vervanging van het dak van
de kerk. De evangelische kerk in Zadverice neemt een belangrijke plaats in de geschiedenis van de streek
in. De kerk werd gebouwd tussen de jaren 1860-1869, op de plaats van een oudere stenen gebouw die
verloren ging bij een brand. Het evangelisch geloof wordt er sinds 1782 beleden. De kerk is gebouwd op
een heuvel en met zijn toren domineert hij het dorp. In de kerktoren hangen 3 oorspronkelijke klokken die
onder de monumenten zorgbescherming vallen. De kerkklokken roepen al generaties lang de gelovigen uit
Zadverice en omliggende dorpen op om het woord van God te horen. Niet alleen tijdens voor kerkdiensten,
maar ook bij bruiloften, doop en begrafenissen. Deze traditie mogen wij dankzij onze Heer voortzetten.
Om de kerk ook voor komende jaren te bewaren is er een nieuw dak nodig. Het huidige dak voldoet niet
meer. Eind jaren negentig, vorige eeuw is er een gedeeltelijke reparatie van de spanten geweest en een
nieuwe laag dakbedekking aangebracht. Die voldoet na 30 jaar echter niet meer en er dreigt een lekkage in
het gebouw. Het hele dakoppervlak van de kerk is 500m2. Voor de werkzaamheden starten moeten de
huidige spanten nog gerepareerd worden. De schatting van de kosten van de hele dakreparatie met
bijkomende werkzaamheden is meer dan twee miljoen Kronen (ong. € 80.000).

Namens de diaconie alvast bedankt voor uw gave.

Bezinningsstukje |

Psalm 67 (NBV) Een danklied voor de oogst;

Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,

moge het licht van Zijn gelaat over ons schijnen.

Dan zal men op aarde Uw weg kennen, onder alle volken Uw reddende kracht.
Dat de volken U loven, God, dat alle volken U loven.

Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig.
U wijst de naties op aarde de weg.

Dat de volken U loven, God, dat alle volken U loven.

De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.

Moge God ons zegenen, opdat de einden der aarde ontzag hebben voor Hem.

(DV) Woensdag 5 november aanstaande, mogen we weer ‘Dankdag vieren’.

De Psalmschrijver zegt in de één na laatste regel van deze Psalm; ‘Dat God ons weer rijk heeft gezegend
doordat de aarde (alweer) rijke oogst heeft gegeven.’

En hij vervolgt min of meer met een bede: ‘Moge God ons zegenen, opdat de einden der aarde ontzag
hebben voor Hem.’

Als we op economisch gebied kijken, ontbreekt het in ons land niet aan zegeningen van God.

We zijn één van de rijkste landen in de wereld, met geweldig goede sociale voorzieningen.

Dus aan het eerste gedeelte van de bede van de Psalmschrijver, of God ons wil zegenen, kunnen we best
zeggen dat God die bede ruimschoots heeft verhoord.

Maar nu het 2¢ gedeelte; ‘Opdat de einden der aarde ontzag hebben voor Hem’.

Helaas zijn er het afgelopen jaar in ons land weer kerken gesloten, afgebroken, of kerkelijke gemeenten
opgeheven. ‘Er is geen belangstelling meer voor God en de Bijbel’, wordt er dan gezegd en de jeugd laat
het afweten, die hebben het veel druk met zichzelf en allerlei zaken.

Maar klopt dit wel? Is het de jeugd, die het af laat weten, of zijn het de ouders van de jeugd die het af laten
weten, omdat juist zij het zo druk hebben met van alles en nog wat?

En natuurlijk heeft de jeugd het ook druk, maar wat voor voorbeeld krijgen ze van ons?

Zijn wij bijvoorbeeld, (als ouderen) blij dat we zondagmorgen naar de kerk mogen?

In de tijd dat er nog geen tom-tom, Google-maps of navigatie was, was een dominee uitgenodigd om een
kerkdienst te verzorgen in een gemeente waar hij nog niet eerder was geweest.

Samen met zijn vrouw ging hij op pad, maar toen ze in de plaats waren waar ze moesten wezen, kwamen
ze erachter dat ze het adres van de kerk waren vergeten. Ze reden wat rond en opeens zei de vrouw van
de dominee: ‘Kijk, daar lopen een stel mensen die somber en sacherijnig kijken, die gaan vast naar de
kerk, laten we daar maar achteraan rijden’......

Kunnen onze kinderen of kleinkinderen, buren of andere mensen zondagsmorgens aan ons zien, dat we
blij en dankbaar zijn dat we weer naar de kerk mogen? Of.....?
Klaas de Lange.

Nadenkertje;
Je kan op 2 manieren licht verspreiden; Als kaars of als reflecterende spiegel..



| Facebook PKN Wanneperveen |
PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina, die op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ is
te vinden.

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.
Onze kerk op internet pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Team Bijzondere Diensten https://bijizonderediensten.mozello.com
Facebook PKN Wanneperveen www.facebook.com/pknwanneperveen
E-mailadres Nieuwsbrief nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters NL27 RABO 036.71.54.463
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