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Welkom 

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De kerkdienst begint om half 10, de heer K. de Lange uit 
Marknesse gaat voor in deze dienst. We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 9:00 uur een bekertje 
koffie, thee of ranja mee te drinken en bij te praten. 
 

De collecten zijn voor (1) Diaconie (Missionair werk), (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat 
 

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen: 

• Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV 
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 

• Belt-Schutsloot :  www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Live 
 

Komende diensten 

- Zondag    5 oktober      11.00 uur        Ds. W.P. Ferguson, Zwolle 
- Zondag  12 oktober      11.00 uur        De heer J. Smit, Belt-Schutsloot ( ouderendienst ) 
- Zondag  19 oktober      11.00 uur        Ds. J. Stap, Wanneperveen ( m.m.v. Comm nu met Sangh ) 
- Zondag  26 oktober      11.00 uur        Mevr. L. Winters-Jonas ( gezamenlijke jeugddienst )      
 

Huwelijk 

Op vrijdag 26 september hopen Gerard Lok en Herma Melenberg te trouwen. Zij willen God’s zegen over 
hun huwelijk vragen om 14.00 uur in de Protestantse Kerk in Belt-Schutsloot. 
Wij willen hen alvast van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen. 
 

Bezinningsstukje 

September 2025; Start nieuwe kerkelijke (winter-seizoen) 
De (grote-)vakantieperiode van 2025 is weer voorbij. De kinderen en jongeren zijn (misschien met wat 
tegenzin…) weer naar school en de volwassenen zijn weer ‘aan de arbeid’. In veel kerken geldt zijn er 
inmiddels Startzondagen gevierd en wordt-, of is er over allerlei winter-activiteiten en andere activiteiten op 
het kerkelijke vlak nagedacht en/of zijn die inmiddels opgestart, zoals Bijbelstudies, huisbezoeken, 
Alphacursussen, zangkoren, GGG-groepen, catechisaties, onderwerpen voor kinderdiensten, 
liturgiecommissies enz.  
Nadenken, bezig zijn met- of voor allerlei kerkelijke activiteiten is natuurlijk prima, maar bidden we ook of 
God ons daarin wil helpen en erbij wil zijn? 
Aan de andere kant; alleen bidden en verder niets doen, geeft ook weinig resultaat. 
 

Een bekende Latijns spreuk is; ‘Ora et Labora’, wat ‘bid en werk’ betekent.  
Deze spreuk staat niet letterlijk in de Bijbel, maar komt uit een Benedictijnse kloosterregel, en geeft aan dat 
bidden en werken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/


Sommige Bijbelteksten benadrukken de noodzaak van bidden, zoals in Lukas 10:2 (‘Bid tot de Heer van de 
oogst dat Hij arbeiders stuurt’). Tóch is het niet alleen God die wat moet doen, wij moeten, naast bidden, 
ook aan het werk.  
 

De Bijbel zegt dat we ‘altijd moeten bidden en nooit moeten opgeven!’ (Lucas 18:1). Maar er staat nergens 
dat we alleen moeten bidden. Soms zou alleen bidden en dan maar afwachten zonder iets te doen, 
misschien wel een zonde zijn. Bidden mag nooit een excuus zijn om niet in actie te komen. De apostel 
Jacobus wijdt hierover een half hoofdstuk aan (Jac. 2 vers 14 t/m 26) en hij besluit dat gedeelte in vers 26 
met de uitspraak: ‘Zoals het lichaam dood is zonder geest, is ook geloof zonder daden dood.’  
 

Van christenen wordt verwacht dat we bidden EN werken, voor zover we daartoe in staat zijn. Paulus 
benadrukt dat God van elke christen die kan werken, verwacht dat hij dat ook doet. Hij spoort de 
Thessalonicenzen aan om ‘met hun handen te werken’ (1 Thess. 4:11-12) en de talenten en/of gaven die 
ze hebben, niet alleen voor zichzelf-, maar ook voor God en Zijn kerk te gebruiken. 
Daarom mag er misschien ook gezegd worden: ‘Werk alsof alles van U afhangt. Bid alsof alles van God 
afhangt.’ Geef mij geloof Heer en laat mij anderen helpen, om dát te vinden. 
 

Doet u ook mee, het komende winterseizoen, samen zijn we immers Gods Kerk. 
                                                                                                                                   Klaas de Lange.  
 

Nadenkertje: Soms zijn er Christenen die te vergelijken zijn met een schommelstoel.  
Er is genoeg beweging, maar geen vooruitgang. Dus; Vertrouw op God en Doe iets. 
 

 
 

Facebook PKN Wanneperveen 

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ .  
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
Facebook PKN Wanneperveen 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
www.facebook.com/pknwanneperveen 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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