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Welkom 

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De kerkdienst begint om half 10, de heer J. Smit gaat voor 
in deze dienst. We nodigen je uit om voor de dienst vanaf 9:00 uur een bekertje koffie, thee of ranja mee te 
drinken en bij te praten. De collecten zijn voor (1) Werelddiaconaat en (2) Kerk en onderhoud  
 

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen: 
Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Wanneperveen 
live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 
Belt-Schutsloot :  www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Live 
 

Komende diensten 

- Zondag   6 juli          09.30 uur        Ds. J. Stap, Wanneperveen (viering Heilig Avondmaal) 
- Zondag 13 juli          09.30 uur        Ds. W.P. Ferguson, Zwolle 
- Zondag 20 juli          09.30 uur        Ds. W.J. Menkveld, Urk 
 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdag 2 juli van 19.00 – 19.45 uur komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de 
consistorie in Belt – Schutsloot.  
In Johannes 14: 26 worden wij opgeroepen om niet ongerust te zijn en de moed te verliezen. Al onze 
zorgen mogen wij in onze gebeden bij God brengen. 
‘Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet.’ 
 

Doel Collecte Juli - Mission Possible 

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, 
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Mattheüs 25. Bemoedig & doe mee! 
We hebben elkaar nodig. We zijn aan elkaar gegeven. Als christenen samen vormen we samen een 
wereldwijde gemeenschap. Mission Possible Nederland is als een brug, tussen u als ‘bemoediger’ en 
degene die de hulp ontvangt. Dit jaar willen we onze mensen in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en 
Rusland bemoedigen. Daarbij hebben we jouw hulp nodig! Mission Possible verleent hulp. Niet vanuit een 
groot kantoor in Nederland, maar direct vanuit het werkveld. Want hulpverlening is een arm om je schouder 
als je het niet meer ziet zitten. Een pakket vol met voedsel als je geen eten hebt. Een doos babyspullen als 
je net bevallen bent. Voor deze praktische hulpverlening komen onze lokale collega’s 
in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland elke ochtend hun bed uit. Ook als het gevaarlijk wordt. 
Ze helpen je met het repareren van je huis als het beschoten is. En geven je kinderen een ontspannen tijd 
en extra onderwijs als dat door een oorlog niet meer gewoon is. Het maakt niet uit welke afkomst je hebt, of 
je man of vrouw bent of welk geloof je aanhangt. Wij zijn er voor je en willen je helpen. Dat doen we omdat 
we geloven dat Jezus ons dat als opdracht heeft gegeven in Mattheus 25. We geloven dat we een opdracht 
hebben om hulp te verlenen aan mensen als zij het moeilijk hebben. Namens de diaconie, van harte 
aanbevolen. 
 

Ouderlingen Belt-Schutsloot 

Zondag 4 mei j.l. hebben we een geweldige dienst gehad waarin ambtsdragers zijn vertrokken, 
herbevestigd en nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd. Helaas is het niet gelukt om in Belt–Schutsloot een 
4e ouderling erbij te vinden. De kerkenraad heeft besloten dit jaar geen nieuwe verkiezingen meer te 
organiseren. De eerstkomende verkiezingen zullen plaatsvinden in de jaarlijkse verkiezingsronden, dit is 
volgend jaar: januari t/m april 2026. 
In de afgelopen jaren en vooral ook tijdens de afgelopen maanden zijn er heel wat gesprekken gevoerd met 
verkozen ouderlingen en met gemeenteleden die voor dit ambt in aanmerking zouden kunnen komen. 
In deze gesprekken werden vaak dezelfde argumenten aangevoerd om het ambt (nog) niet te kunnen 
aangaan. Het meest gebruikte argument om het ambt niet te kunnen aanvaarden was het gebrek aan tijd of 
te weinig tijd. Bijzonder, immers, we hebben allemaal evenveel tijd…. 
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Een ander veel genoemd argument was dat het gemeentelid zich niet geschikt achtte door (te) weinig 
kennis, weinig zelfvertrouwen, weinig lichamelijke of geestelijke gezondheid, weinig balans 
óf juist (te) veel zorgen voor, veel ander werk,  veel sporten, veel hobby’s. 
Bijzonder, immers, God vraagt van ons niet dat wij ons leven eerst perfect in balans moeten hebben om 
voor Hem wat (extra) te doen. Sterker nog, juist onze onvolkomenheden wil Hij gebruiken om Zijn 
gemeente en koninkrijk te bouwen…. 
De huidige ouderlingen zijn ook verre van perfect. 
Het afgelopen jaar hebben we in Belt–Schutsloot het aantal ambten van ouderling teruggebracht van 5 
naar 4. Daarnaast hebben we bezoekwerkers ingezet: gemeenteleden die de ouderlingen ondersteunen in 
het pastorale werk, door ouderen en gemeenteleden te bezoeken waarbij om welke reden dan ook, bezoek 
wenselijk is. Een 4e ouderling blijft echter hard nodig. 
Nu zal het komende jaar het werk door  3 ouderlingen gedaan moeten worden. 
De ouderlingen hebben elk een eigen wijk. Eén wijk blijft vacant. Zie voor de verdeling van de wijken: 
wijkindeling Belt–Schutsloot. 
De 3 ouderlingen kunnen niet alle pastorale werkzaamheden uitvoeren. Wat voor gevolgen dit heeft zal de 
tijd uitwijzen. 
God schakelt mensen in om Zijn werk te doen in de gemeente. Echter God is niet afhankelijk van ons 
menselijk handelen en kunnen. God is trouw. Zijn werk gaat door en Hij laat niet los wat Zijn hand begon. 
Dit geeft rust en moed voor het vervolg. Met dit vertrouwen gaan wij het nieuwe seizoen tegemoet. 
 Namens de ouderlingen Belt–Schutsloot. 
 

Wijkindeling Belt–Schutsloot m.i.v. 05-2025 

Hierbij een overzicht van de huidige wijkindeling van Belt–Schutsloot en de verdeling van 
de  bezoekwerkers. 
- Belterweg 3 t/m 34 en Belterweg 58 t/m 118 en Rietveld 
 Ouderling: Gré v.d. Belt 
 Bezoekwerkers: Henny de Goede en Geke de Jonge 
- Belterweg 36 t/m 56, Wilgenlaan, Berkenlaan, Meidoornlaan, F. Rodermondplantsoen, Kerklaan, de Stadt  
 Ouderling: Alie Baas 
 Bezoekwerker: Janny de Jonge 
  -         Noorderweg en Vaste Belterweg 
 Ouderling: Roelie Korthoef 
 Bezoekwerker: Roelie Rook, Roelie van Dalfsen en Arnold Kleine 
  -         De Steenakkers en Havezatherweg 
 Ouderling: VACANT 
 Bezoekwerker: Sabine Schutte en Arnold Kleine 
   -       Geperforeerde leden 
 De geperforeerde leden in Zonnewiede Giethoorn: ouderling Alie Baas. 
 De overige geperforeerde leden zijn verdeeld over de ouderlingen. 
 

Pinksteren…..en nu? 

Jezus zegt tegen Zijn leerlingen (Joh. 16 vs 7) dat Hij naar Zijn Vader zal gaan, die Hem gezonden heeft. 
En Hij zegt verder: Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger 
(NBG-vertaling zegt; ‘de Trooster’) niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik hem jullie zenden. 
Als u dit leest is het Pinksteren geweest. De Heilige Geest werd op die Pinksterdag uitgestort in dat huis in 
Jeruzalem, op de discipelen en allen die bij hen in dat huis waren. (Handelingen 1 vs 15; In die dagen 
stond Petrus op te midden van de leerlingen - er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen….. enz.) 
Pinksteren is een wat ‘vreemd feest’ omdat er eigenlijk niets te zien is. 
Met Kerst is er een Kind in een kribbe, met Pasen een leeg graf en een opgestane Heiland, maar met 
Pinksteren is er alleen een hevige windvlaag te horen en op de 120 mensen in dat huis verschijnen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. 
Nadat de Heilige Geest op hen was uitgestort, gingen de discipelen en allen die bij hen in dat huis waren, 
naar buiten en begonnen de mensen te vertellen van de grote daden van God, in allerlei talen, zoals de 
Geest hen ingaf. 
Wat mij opvalt in het Pinksterevangelie is, dat de Heilige Geest het werk niet alleen doet. Gods Heilige 
Geest heeft mensen nodig, die samen met de Heilige Geest aan het werk willen gaan. En door die 
combinatie, mensen vervuld met de Heilige Geest die over de grote daden Gods spraken, werden die 
Pinksterdag 3000 mensen in Jeruzalem aangesproken, kwamen tot geloof en lieten zich dopen.  
Gods Heilige Geest werd toen in Jeruzalem uitgestort, werkt nog steeds volop en zoekt ook nog steeds 
mensen die zich willen laten vullen met die Heilige Geest.  
Mensen die een stukje van hun tijd willen geven voor het grote werk op Gods akkers.  
Jezus zegt daarover tegen Zijn leerlingen: (Luc. 10 vs 2) De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 
Vraag dus de Eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 



Misschien iets om over na te denken, want ook uw kerkenraden (van Belt-Schutsloot en Wanneperveen) 
zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die willen helpen voor het vele werk op de Beltiger en 
Veniger velden. De oogst lijkt geweldig, maar er zijn zo weinig arbeiders om die grote oogst binnen te 
halen.    
Iedereen die geslaagd is voor zijn/haar (middelbare) schoolopleiding: Van harte gefeliciteerd. Voor 
diegenen die een ‘her’ moeten doen, of inmiddels al gedaan hebben gedaan: Sterkte met de afloop. 
Voor degenen die het helaas niet gehaald hebben; Probeer de moed op te brengen om er nog een keer 
een jaar tegenaan te gaan. (Ze vragen later nooit hoelang je over de opleiding hebt gedaan, ze vragen 
alleen naar je diploma !)  Heel veel sterkte gewenst.  
 
Nadenkertje: Christelijke leer kan je laten zien door Christelijke werken te doen.  
Met een zonnige en hartelijke groet: Klaas de Lange.  
 

‘De Eindtijd is een Feit’ – help je mee? 

Binnenkort start ik met het maken van nieuwe afleveringen voor mijn docuserie: ‘De Eindtijd is een Feit’. In 
deze serie worden Bijbelse profetieën over de Eindtijd op een visueel boeiende manier tot leven gebracht. 
Lammert de Wit, auteur van het boek ‘Leven in de Eindtijd’, deelt zijn diepgaande inzichten en motivatie op 
zijn visies.  
Voor de nieuwe afleveringen ben ik op zoek naar mensen die willen meewerken. 
Wil jij je mening geven in een interview? Heb je acteertalent, of kun je goed overweg met animatie of 
graphics? Laat het me weten via rudy@strijker-online.nl.  
Nieuwsgierig naar de serie? Bekijk de eerste afleveringen op: https://strijker-online.nl/eindtijd/ 
 Hartelijke groeten, Rudy Strijker 
 

Nieuwe Opwekkingsliederen 

Elk jaar verschijnen er rond de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ een aantal nieuwe opwekkingsliederen.  
Dit jaar zijn de nummers 896-908 verschenen. Op de site https://bijzonderediensten.mozello.com/ staat 
elke dag een YouTube link naar een Christelijk lied. Vanaf deze week vind je daar regelmatig een link naar 
die nieuwe Opwekkingsliederen. Eentje gemist? Geen probleem, je kunt de liederen tot een maand 
terugkijken. 
 

Facebook PKN Wanneperveen 

PKN Wanneperveen heeft een Facebook pagina, die op https://www.facebook.com/PKNWanneperveen/ is 
te vinden. Deze week kijken we terug naar de jeugddienst van zondag 22 juni. Met een videoterugblik en 
veel foto’s van de dienst. Voorganger was Durk de Boer, de muzikale medewerking van Aniek en Femke. 
De volledige dienst kun je via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2403/events/recording/175057680002403 
terugkijken. 
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
Facebook PKN Wanneperveen 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
www.facebook.com/pknwanneperveen 
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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