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Wanneperveen / Belt-Schutsloot

ZONDAG 27 APRIL 2025

Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking.

Terwijl wij om Hem treuren, toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren, Hij spreekt zijn vredegroet.

Terwijl wij van Hem spreken, is Hij in onze kring
om ons het brood te breken van zijn verkondiging.

(Nieuwe Liedboek 644 : 1, 2 en 3)

| Welkom

- Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. We beginnen om half 10, Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle
gaat voor. De collecten zijn voor (1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Onderhoud orgels.
We nodigen je uit om voor de dienst een bekertje koffie, thee of ranja mee te drinken en bij te praten.

Kun je niet komen? De diensten zijn op onderstaande manier te volgen:
e Wanneperveen : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl - Kerk Media - ‘Kerk TV
Wanneperveen live’, via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com
e Belt-Schutsloot : www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl - Kerk Media 2> ‘Kerk TV Live

| Van de kindernevendienst |
A.s. zondag is er geen kindernevendienst. Achter in de kerk liggen kleurplaten voor de kinderen die in de
dienst aanwezig zijn.

Komende diensten

- Zondag 4 mei 09.30 uur Ds. W.J. Menkveld, Urk (Bevestiging ambtsdragers)
Gezamenlijke dienst voor de hele gemeente in de kerk in Wanneperveen

- Zondag 11 mei 09.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot (100 jaar Kerkgebouw Belt-Schutsloot)
Gezamenlijke dienst voor de hele gemeente in de kerk in Belt-Schutsloot

- Zondag 18 mei 09.30 uur Ds. G. Muilwijk, Sint Annaparochie
- Zondag 25 mei 09.30 uur Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut

- Donderdag 29 mei 09.30 uur Ds. A. van Setten-Ruhrwiem, Ruinerwold (Hemelvaartsdag)
Gezamenlijke dienst voor de hele gemeente in de kerk in Belt-Schutsloot

Doelcollecte mei

De doelcollecte van de diaconie in de maand mei is bestemd voor de Stavib. STAVIB staat voor:
Stichting Aangepast Vervoer In voormalig Brederwiede.

De doelstelling is het vervoeren van de deelnemende, mindervalide medemens.

Allemaal voor één doel, de medemens zo goed mogelijk op de plek van haar of zijn keuze te brengen.
STAVIB is een vrijwilligersorganisatie opgericht op 11 februari 1983.

Voor het vervoer van mindervaliden en bejaarden, binnen de voormalige gemeente Brederwiede.
Deze bestond uit de volgende woonkernen:

Vollenhove, St. Jansklooster, Heetveld, Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Blokzijl en Giethoorn.
Mensen die woonachtig zijn in genoemde plaatsen kunnen deelnemer worden van de STAVIB.

Programma 4 mei dodenherdenking bij kerk Wanneperveen
e 19:40 uur Ontvangst bij kerkgebouw Protestantse Gemeente in Wanneperveen
19:58 uur Taptoe-signaal door trompettist
20:00 uur 2 minuten stilte
20:02 uur Wilhelmus
20:04 uur Toespraak oud-raadslid Antje Doorenspleet
20:08 uur Bloemlegging bij de oorlogsgraven van oud burgemeester Pieter Klaas Roege en
politieagent Jacob Petter op de begraafplaats aan de Veneweg, waarna de klokken worden geluid.



http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/

| Kerkenraadsverkiezingen |

Wanneperveen:
In Wanneperveen ontstaan in mei een viertal vacatures. Omdat er vanuit de gemeente geen kandidaten zijn
voorgedragen is een afvaardiging van de kerkenraad in gesprek gegaan met kerkenraadsleden en
gemeenteleden. Dit waren fijne en begripvolle gesprekken voor alle betrokken partijen, daarvoor onze dank.
Deze gesprekken hebben het volgende resultaat opgeleverd:

- Ouderling Klaas Jan Rossing verlengt zijn periode als ouderling en treedt niet af

- Ouderling kerkrentmeester Titia Stummel treedt definitief af in mei.

- Ouderling kerkrentmeester Johan v.d. Berg treedt definitief af in mei

- Diakenen Gerda v.d. Heide legt een aantal taken neer en zal voor 50% haar functie gaan invullen,

zij verlengt haar periode en treedt niet af.

- Gerard Smit heeft zijn benoeming als ouderling kerkrentmeester aanvaard.

- Blijke Zomer heeft haar benoeming als diaken aanvaard voor 50%, als aanvulling op de

ontstane vacature.
Over de nog openstaande vacature ouderling kerkrentmeester zijn we als kerkenraad nog in gesprek.

Belt-Schutsloot:
Voor de vacature ouderling in Belt-Schutsloot heeft Geralda Klaver haar verkiezing helaas niet aanvaard.

Bevestiging ambtsdragers |
Op zondag 4 mei a.s. zullen D.V. in de PKN kerk in Wanneperveen worden bevestigd:
- in het ambt van ouderling: Roelie Korthoef-Roo
- in het ambt van kerkrentmeester: Gerard Smit en Bryan van de Belt
- in het ambt van diaken: Blijke Zomer-Jonas
Gré van de Belt-Timmerman en Klaas Jan Rossing zullen worden herbevestigd in het ambt van ouderling
en Hennie de Goede-Korthoef zal worden herbevestigd als diaken.
Afscheid zal worden genomen van:
- ouderlingen Gerco Kingma, Beanca Stam-van Dalen, Bea Jonas-Lok en Janny Heutink-Post
- ouderlingen kerkrentmeesters Titia Stummel-Winters, Johan van den Berg en Harm Lassche
Na de dienst kunt u de nieuwe en afgetreden ambtsdragers nog een hand geven.
Tevens nodigt de kerkenraad u uit om na de dienst nog een kop koffie te blijven drinken.

| Oproep Nieuwsbrief - 3° poging
Per 1 mei stop ik met het maken van de Nieuwsbrief. Het wordt het tijd voor iemand anders.
Voor het maken van de Nieuwsbrief zijn minstens 2 personen nodig (liefst nog eentje meer) die bij
toerbeurt, in onderling overleg, de Nieuwsbrief verzorgen. Henk Mendel is er daar eentje van.
Wie wil(len) er, samen met Henk Mendel, de Nieuwsbrief gaan verzorgen? Het kost je maximaal
1 tot 1,5 uur per week. Je mag het ook eerst een tijdje proberen, voordat je definitief beslist.
Je hoeft zelf geen bijdragen te schrijven, je plaatst wat kant-en-klaar aangeleverd wordt.
Heb je belangstelling? Je kunt je melden bij Henk of bij mij. We rekenen op je.
Vriendelijke groet, Jacques Zomer

| 100 jaar Kerkgebouw Belt-Schutsloot |
Op zaterdag 10 mei a.s. vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de Hervormde kerk in Belt-Schutsloot
ingewijd is. Inmiddels is het kerkgebouw sinds 2008 één van de twee gebouwen van de Protestantse
Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot. U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 10 mei tussen
10.00 — 16.00 uur een bezoek te brengen aan de kerk. We hebben een tentoonstelling samengesteld die
we “Geloven door de jaren heen in Belt-Schutsloot” genoemd hebben. Bij deze tentoonstelling zullen er
ook een aantal kunstwerken te bewonderen zijn die speciaal voor deze viering gemaakt zijn. Niet alleen
oudere gemeenteleden zijn welkom maar ook de jeugd is van harte uitgenodigd om te zien hoe op ons dorp
het geloof levend is gehouden door de jaren heen. Gelukkig is dat aardig gelukt, we zijn blij dat er nog altijd
een flinke groep jeugd kerkelijk betrokken is. Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. Komen jullie de
kleurplaat op zaterdag 10 mei in de kerk brengen? (niet op 11 mei dus zoals op de kleurplaat staat).We
hangen ze dan op zodat iedereen ze kan bekijken. Er is voor alle kinderen een presentje. We hebben de
predikanten uitgenodigd die in deze kerk predikant zijn geweest en hopen ook met hen wat bij te kunnen
praten. De koffie staat klaar.

Op zondag 11 mei hopen we in een feestelijke gezamenlijke dienst het eeuwfeest te vieren. Dhr. Joy Smit
gaat in deze dienst voor. Teun, Albert en Richard zullen samen met Jan Pieter van Eerde voor de muzikale
begeleiding in de dienst zorgen. Ook voor deze kerkdienst bent u van harte uitgenodigd.

De jubileumcommissie



| 40 dagentijd (of Lijdenstijd, vastentijd) |
De Veertigdagentijd (vastentijd of lijldenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen.
Eigenlijk zijn het 46 dagen, maar de zondagen worden niet meegeteld, want zondag is een feestdag en dan
hoef je niet te vasten.
De 40 dagentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. In de katholieke kerk strijkt de priester die
dag met as een kruisje op je voorhoofd, een verwijzing naar vergankelijkheid, bezinning en de mogelijkheid
tot een nieuw begin.

40 heeft in de Joods Christelijke traditie een speciale betekenis want in de Bijbel komen we het getal 40
verschillende keren tegen en gaat bijna altijd vooraf aan een periode van leren, inkeer, bezinning of
(her)oriéntatie.

» Bij de zondvloed regende het veertig dagen en veertig nachten. 40 dagen, nadat de eerste droge
bergtoppen waren gezien, liet Noach een raaf uit het raam van Ark om te kijken of de aarde al droog
was.

Israél was 40 jaar onderweg van Egypte naar het Beloofde land Kanaan.

Mozes was 40 dagen op de Sinai voordat hij van God de 10 geboden kreeg.

Mozes werd 120 jaar, 40 jaar was hij een belangrijke Egyptische prins, 40 jaar was hij schaapherder

voor schoonvader Jethro en 40 jaar was hij de leider van het volk Israél, onderweg naar het

beloofde land.

De Israélische verspieders verkenden 40 dagen lang het beloofde land.

De Filistijnse reus Goliath daagde de Israélische legers 40 dagen uit, voordat David hem versloeg.

De regeringsperiodes van Saul, David en Salomo duurden ieder 40 jaar.

Ninevé kreeg 40 dagen om zich te bekeren na de bekeringsoproep van Jona.

Elia trok in Gods opdracht, nadat hij van een Engel te eten had gekregen, 40 dagen en nachten

naar de berg Horeb, waar God aan hem verscheen.

Jezus was 40 dagen in de woestijn, waar Hij door Satan werd verzocht.

Nadat Jezus was opgestaan, was Hij nog 40 dagen op aarde voordat Hij naar de hemel ging.

De laatste week van de lijdenstijd/40 dagentijd, noemen we de ‘Goede Week'.

Donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ de laatste maaltijd met Zijn leerlingen vierde en daarbij ook

het Avondmaal instelde.

De vrijdag is Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging, dood en begrafenis centraal staan.

De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, de gestorven Jezus lag toen in het graf.

Maar dan wordt het zondag, Pasen, het feest van het lege graf. De Heer is waarlijk opgestaan !!

Vieren dat Jezus niet dood is gebleven en in een graf ligt, maar is OPGESTAAN. Hij heeft de dood voorgoed

overwonnen ! Het sterven is er nog steeds, maar dankzij Jezus heeft de dood niet het laatste woord.

Door Zijn lijden, sterven en opstaan mogen wij elkaar blijven vertellen dat we onderweg zijn naar een

geweldig feest in Gods eeuwige Koninkrijk. Wat een Evangelie......... en hoezo een sombere toekomst?
Groet, Klaas de Lange.

Y VYV
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Nadenkertje
Geloven dat Jezus op Golgotha stierf, is geschiedenis.

Geloven dat Jezus voor U/jou/mij stierf, dat is behoudenis !

Met een knipoog

lemand zei tegen Jozef van Arimathea: Het was zo’n prachtig, kostbaar, met de hand uitgehakt graf.
Waarom heb je er lemand anders in laten begraven ?

‘Och,’ zei Jozef, ‘Hij had het maar voor één weekendje nodig....’

Facebook PKN Wanneperveen |
PKN Wanneperveen heeft een eigen Facebook pagina. Met deze week een terugblik met foto’s en een
video van de dienst op 1° Paasdag. We zijn op www.facebook.com/pknwanneperveen te vinden.

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270

U kunt ook te allen tijJde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.
Onze kerk op internet pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Team Bijzondere Diensten https://bijzonderediensten.mozello.com
Facebook PKN Wanneperveen www.facebook.com/pknwanneperveen
E-mailadres Nieuwsbrief nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mailadres Ledenadministratie ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnummer Diaconie NL40 RABO 036.71.51.804
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters NL27 RABO 036.71.54.463
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