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Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan 
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan 

Samen te dienen te zien wie U bent 
Want uw woord maakt uw wegen bekend 

Samen op weg gaan dat is ons gebed 
Als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet 

Vol van uw liefde, genade en kracht 
Als een lamp die nog schijnt in de nacht 

(Evangelische Liedbundel 212) 
 

Welkom 

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 9.30 uur, de heer Klaas de Lange uit  
Marknesse gaat voor. De collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud.  
Voor de dienst is er koffie, thee en ranja. 
 

Kun je niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen: 

• www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Wanneperveen live’ 
De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 
 

Komende diensten 

- Zondag   7 juli             09.30 uur          De heer J. Smit Belt Schutsloot 
- Zondag 14 juli             09.30 uur          Ds. W.J. Menkveld, Urk 
 

Schriftlezingen door gemeenteleden 

Een aantal maanden geleden zijn wij gestart met het voorlezen van de schriftlezing in de diensten door 
gemeenteleden. Een initiatief dat wij graag een vervolg willen geven om daarmee de betrokkenheid van 
gemeenteleden tijdens de diensten te vergroten. Om dit moment hebben wij een aantal gemeenteleden bereid 
gevonden dit te doen, maar wij zouden dit graag willen uitbreiden. Een groot gedeelte van deze gemeenteleden is 
tevens lid van de kerkenraad en het zou fijn zijn wanneer ook andere gemeenteleden een bijdrage zouden willen 
leveren. Dus voel jij je geroepen , aarzel dan niet en meld je aan bj Henk Mendel. 
                                                                                                                          Namens de kerkenraad:  Henk Mendel  
 

Doelcollecte juli: De Groene Wensboot 

Genieten op het water voor iedereen met een beperking én het hele gezin! De Groene Wens Boot is een fluisterboot 
speciaal gebouwd voor mensen met een beperking, die samen met hun vrienden of familie willen genieten van de 
natuur in Nationaal Park de Weerribben-Wieden. De Groene Wens Boot heeft een goede verwarming en vaart - 
behoudens extreme weersomstandigheden - elk jaar van 15 maart tot 15 november. De Groene Wens Boot ligt  bij 
het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl. De boot wordt bestuurd door ervaren (vrijwillige)schippers. Een 
heerlijke dag varen op een comfortabele en volledig aangepaste boot, door de unieke natuur van de Weerribben-
Wieden, samen met je dierbaren. Dat is varen met de Groene Wens Boot. 
 

Bezinning 

De rups en ik 
N.a.v. 2 Korintiërs 4 : 16; ‘Daarom verzaken wij ons plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons 
innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.’ 
 

Of je dat nou leuk vindt of niet, we worden elke dag een stukkie ouder. 
Sommigen hebben er moeite mee als ze steeds meer grieze hoar’n, (of juust steeds minder hoar) zien en allerlei 
rimpelties en plooigies, in dat vroeger mooie strakke gezichte. Tegenwoordig kan je je gezicht (of borsten, buik, billen, 
enz.) laten ‘liften’, zeg maar ‘oprekken’ om de rimpels weer strak te trekken. Maar zoiets werkt maar tijdelijk, want het 
ouder worden gaat echt wel door. En bij ‘t ouder worden heb je steeds vaker hulpmiddelen nodig, zoals een bril, 
kunstgebit, hoorapparaatjes, kuierstok en/of rollator enz.  
Alleen het vreemde is, dat je voor je gevoel helemaal niet ouder wordt, want je wilt eigenlijk nog net zoveel als 
vroeger, alleen het lichaam gaat vaker protesteren en soms voel je spieren, waarvan je helemaal niet wist dat je die 
had. (Vooral de volgende morgen…..)  
 

In ‘t voorjaar en zomer laat de natuur zich van zijn mooiste kant zien en dan zie je ook veel rupsen, wat eigenlijk 
vreemde, wat vieze ‘beestjes’ zijn. 
Als je op internet, ‘rups’ opzoekt, is de betekenis; de larve van een vlinder.  Een vlinder komt uit een rups voort. Een 
rups doet niets anders dan veel eten en kruipen. Na verloop van tijd, zoekt hij een stil, vaak wat donker vochtig plekje 
op en gaat zichzelf helemaal omwikkelen, inspinnen. Dan ligt of hangt die rups ingesponnen in zijn cocon, eet niet 
meer en kan zichzelf niet meer bewegen. En toch is er in die cocon, onzichtbaar, een geweldig veranderingsproces 
bezig, want na enige tijd zal er een totaal nieuw wezen, een vlinder uit tevoorschijn komen.  

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/
http://www.staatsbosbeheer.nl/Locaties/Weerribben/Buitencentrum%20Weerribben.aspx


Dan zal die vroegere rups, die alleen maar kon eten en kruipen, als vlinder opeens kunnen vliegen, op bloemen 
neerstrijken, nectar uit de bloemen zuigen en stil zittend op een blad, zijn mooie kleuren laten zien. Zo afstotelijk als hij 
als rups was, zo mooi is hij dan als vlinder.  
 

De apostel Paulus zegt dat het met gelovige mensen ook ongeveer op die manier gaat. Iedereen die in God gelooft, is 
tijdens zijn, of haar, aardse leven, min of meer aan het verpoppen. 
Paulus zegt, ik zeg het met eigen woorden; ‘Die zichtbare Paulus, met zijn pijnlijke ogen, doorn in zijn vlees en 
littekens van geselingen op zijn lichaam, die takelt af en is aan het verdwijnen. Maar tegelijkertijd is er onzichtbaar een 
nieuwe Paulus in de maak, die oneindig veel mooier zal zijn dan de huidige. Nuchter zegt hij; ‘Daarom verzaken wij 
ons plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag 
vernieuwd.’ 
 

Als u in de spiegel een paar nieuwe grijze haren ontdekt, of wat nieuwe rimpels; niet depressief worden, want tijdens 
ons leven zijn we, net als een rups, min of meer onderweg, ons aan het verpoppen, naar een ‘ander leven’. Paulus 
zegt hierover in de brief aan de Korintiërs (2 Kor. 5:1): ‘Want wij weten, dat wanneer onze aardse tent, het lichaam 
waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning (=lichaam) krijgen, een eeuwige, niet door 
mensenhanden gemaakte woning in de hemel.  
Als we sterven is het leven niet voorbij, maar voor iedereen die in God gelooft, wordt ons in Gods Vaderhuis een 
nieuw Hemels lichaam belooft, waar we volmaakte mensen zullen zijn, met ongekende mogelijkheden. 
 

Dat is eigenlijk samengevat de zegen van het geloof in God en het geloof in het offer dat Jezus met Zijn leven voor al 
onze zonden heeft gebracht. 
De deur naar Gods Vaderhuis staat wijd open voor iedereen die dat geloven wil. Wat een mooi vooruitzicht, maar 
eh….. dat moet je wel willen geloven. 
 

Alle jongeren die geslaagd zijn voor hun middelbare schoolopleiding: Van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.  
Voor degene die inmiddels een ‘her’ hebben gedaan: Sterkte met de afloop. 
Voor degenen die helaas gezakt zijn; Probeer de moed op te brengen om er nog een keer een jaar tegenaan te gaan. 
(Ze vragen later nooit hoelang je over de opleiding hebt gedaan, ze vragen alleen naar het diploma !)    
Met een hartelijke groet, Klaas de Lange. 
 
Nadenkertje: 
‘Ik moet daar iets aan doen!’, lost veel meer op, dan zeggen: ‘Daar zou iets aan gedaan moeten worden’.   
 
De slotsom van het leven:  
Daar zaten ze, diverse oude mensen, - met veel verschil in rang en stand. 
Mensen uit de grote steden, - en mensen van het platteland. 
Ze vertelden uit hun leven - een gevarieerd verhaal. 
Verhalen van diep leed en grote vreugde - hoorde je bij hen allemaal. 
De vraag: ‘Wat vindt u nu van het leven?’ - werd aan iedereen voorgelegd. 
Maar wat een verschil in antwoorden – klonk er, in wat toen werd gezegd. 
De ene klaagde: ‘Als je oud wordt blijf je vaak zo alleen’. 
Terwijl de ander weer volop meeleefde - met de wereld om hem heen. 
Toen vroeg ik mij af – ‘Hoe ik ervoor zou staan?’ 
Wat ik zou zeggen, - als die vraag aan mij werd gedaan. 
Daar een antwoord op vinden- kost eigenlijk niet zoveel tijd. 
want voor mij is het maar één woordje, namelijk DANKBAARHEID. 
Dankbaarheid, voor al het goede, dat ik dagelijks ondervind. 
Dankbaarheid dat ik mag leven – op Gods aarde, als Zijn kind. 
Dankbaarheid dat ik mag weten - ’t Is God die ook mijn leven leidt. 
En mij uit Liefde, door Zijn Genade, - straks opneemt in Zijn Heerlijkheid. 
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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