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In eenen Bijbel 
 

By ’t openslaan van ’t Boek der boeken 
gedenk, o Christen! dag aan dag, 

dat wie dat Woord wil onderzoeken, 
geen eigen licht vertrouwen mag. 

Geen menschenwijsheid zou hier baten, 
geen vlijtige arbeid hier volstaan; 

alle eigenwijsheid dient verlaten — 
een ander oog moet opengaan. 

Voor dat gen u dan begeeft tot lezen, 
val, Christen! val uw God te voet! 

en dat een heilig, heilzaam vreezen 
zich meester maak’ van uw gemoed! 

Vraag, eer gy verder gaat, een zegen! 
Vraag oogen, ooren en een hart! 
En — Jesus-zelve kome u tegen 

in dit Zijn woord by vreugd en smart. 
 

Isaäc da Costa (1798-1860) 
 

Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. Het is vandaag Bijbelzondag. De kerkdienst begint vanmorgen om 
half 10 en voorganger is J. Sijtsma uit Epe. De collecten zijn bestemd voor (1) Missionair werk, (2) Kerk en onderhoud 
en (3) NBG. Kunt u niet komen? De diensten zijn op onderstaande manieren te volgen: 

• www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Wanneperveen live’ 
De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 
 

Komende dienst 

- Zondag 4 februari 09.30 uur Ds. J. Stap, Wanneperveen 
 

Financieel 

De opbrengst van de collectes voor kerk en onderhoud was voor het 4e kwartaal als volgt: 
Belt-Schutsloot € 1.251,62 en Wanneperveen € 923,40 
 

Actie Kerkbalans 

De actie Kerkbalans is in volle gang, veel strookjes zijn al binnen. Wanneer u het strookje nog niet ingevuld hebt wilt u 
dit dan zo spoedig mogelijk doen? Hartelijk dank voor uw bijdragen, samen zijn we kerk. De kerkrentmeesters 
 

 Tijdelijk noodfonds energie 

Ter info: het tijdelijk Noodfonds Energie is geopend. De aanvraag van het noodfonds kan worden gedaan op Tijdelijk 
Noodfonds Energie   Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024. 
 

Voor wie is het Noodfonds Energie? 
Huishoudens kunnen een check doen op de site van het Noodfonds om te kijken of ze in aanmerking komen voor 
steun uit het Noodfonds.   
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:   
Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om € 
3.200 (alleenstaand) en € 4.480 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen. 

• Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. 

• De energierekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen: 
Voor mensen tot 130% van het sociaal minimum hoger dan 8% van het gezamenlijk bruto-inkomen, of voor 
mensen tot 200% sociaal minimum hoger dan 10%. 

• Het Noodfonds betaalt de rest van de maandelijkse energierekening boven deze 8 tot 10% van het 
gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.    

Als het inwoners van de gemeente Steenwijkerland niet lukt om de aanvraag te doen, kan er een beroep worden gedaan 
op Willeke van de Poll (informatiemedewerker sociaal domein) tel. 06-58081251 willeke.van.de.poll@steenwijkerland.nl 
(Spreekuur Sociaal Domein - Gemeente Steenwijkerland) of Sociaal Werk de Kop 0521-745080. 
 

2024 alweer….. 

Allereerst wil ik u allemaal (wel wat laat, maar niet minder gemeend…) nog veel Heil, Zegen en gezondheid 
toewensen voor 2024. Een nieuw jaar ligt voor ons, maar wat zal het ons gaan brengen? Zal er aan de oorlog in Gaza 
een einde komen en worden die 130 Israëlische burgers die door de Hamas-terroristen gegijzeld bevrijd of vrij 
gelaten?Zal er een einde komen aan de oorlog in Oekraïne, houden de beschietingen door Houthi-rebellen op 
schepen in de Rode zee op, stopt Noord-Korea met zijn raket lanceringen enz. 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
https://www.noodfondsenergie.nl/
https://www.noodfondsenergie.nl/


Krijgen we binnenkort een nieuwe regering? Want er zijn genoeg problemen in ons land die om oplossingen vragen, 
zoals de woningnood, het asiel vraagstuk, de stikstofmaterie en de toekomst van de boeren en vissers, 
aardbevingsschade in Groningen enz.  
 

Daarnaast is er ook zoveel om dankbaar voor te zijn, we mogen in een vrij- en welvarend land leven, hebben een dak 
boven ons hoofd, een warme kachel en niemand hoeft hier van honger om te komen. Eigenlijk zijn we allemaal rijke 
mensen en hebben veel reden om God dankbaar te zijn voor alle zegegingen die we van Hem krijgen. 
Het is alleen jammer dat in 2024 het woordje ‘tevredenheid’ lijkt te zijn verdwenen. Er wordt vaak alleen maar gekeken 
naar wat we (nog-) NIET hebben en vergeten we alle rijkdommen waar we elke dag van mogen genieten.   
 

Hoewel sommige mensen bij het ouder worden ontdekken wat nou echt belangrijk is.  
Een vrouw vertelde dat ze tot haar 20-ste niet veel meer had dan alleen haar kleding, haar trots en haar eetlust. Toen 
ze een goede baan had, kocht ze van haar 20ste tot haar 40ste alles wat ze leuk vond en betalen kon. 
Tussen haar 40-ste tot haar 60-ste levensjaar genoot ze van alles wat ze had en tussen haar 60-ste en haar 70-ste 
jaar genoot ze ervan, om veel weg te geven. Nu ze de 70 gepasseerd is, vindt ze eigenlijk nog maar 3 dingen echt 
belangrijk en dat zijn haar Bijbel, haar bril en haar kunstgebit…. 
 

Bent u bang voor wat er misschien in het nieuwe jaar gaat komen? Jezus zegt dat we ons juist GEEN zorgen moeten 
maken voor de dag van morgen, maar in Hem en Zijn Vader moeten blijven geloven en op Hen blijven vertrouwen. 
Als we dát nou doen, mogen we erop vertrouwen dat, wat er in 2024 ook mag gebeuren; God en Jezus er altijd bij 
zullen zijn. 
 

Het nieuwe jaar; Het Jaar onzes Heeren…… 

We hebben van het oude jaar de kust verlaten,  
en zijn voor een nieuwe jaarreis scheep te gaan.  
Maar…welke havens doen wij aan?  - Want God meet onze vaart, met Goddelijke maten. 
 

We weten niet of we de reis voleinden, - of wie er halverwege worden thuis verwacht. 
Of dat voor iedereen, op het aller-onverwachtst,  
plotseling Jezus op de wolken zal verschijnen. 
 

We weten niet wanneer we zullen landen;  - we weten alleen aan onze snelle vaart 
dat onze Hemelse Bruidegom zeker komen gaat,  
en…dat onze lampen dán zeker, zullen moeten branden.  
 

In onze westerse wereld, waar alles draait om goed en geld 
worden het praten over deze zaken, vaak niet erg op prijs gesteld. 
Dat vinden we niet belangrijk, daar gaan we later wel over denken, 
als we meer tijd hebben, met pensioen zijn en niet meer hoeven te werken. 
 

Natuurlijk is dat een smoes, want oude mensen hebben ook geen tijd. 
Iedereen is druk, en steeds minder mensen denken nog na, over de eeuwigheid. 
Maar tóch zal voor iedereen, de dag een keer komen, vroeg of laat 
dat we zullen sterven, maar als je dán nog wilt kiezen, is het te laat. 
 

God zal vast aan ons vragen, als we in de Hemel voor Zijn Troon zullen staan: 
‘en wat heb jij nou op aarde voor Mij- en voor je medemensen gedaan?’ 
Wat zal dan ons antwoord wezen, op die Goddelijk vraag  
Misschien toch iets om over na te denken, aan het begin van het nieuwe jaar. 
Want al die dingen, waar wij ons zo druk over maken, in ons dagelijkse bestaan, 
kan je niet meenemen, als we sterven, - en wat heb je er dan nog aan? 
 

Denk eens na over God en de Bijbel, in deze tijd vol vertier,  
Want Hij is er altijd, ook óver de grenzen van de doodsrivier. 
God nodigt ons uit- en wacht dan af, want we zullen zélf moeten kiezen. 
Maar kies dan ook, het kan nog steeds, we hebben zoveel te verliezen. 
Als je kiest voor God, wil Hij je altijd helpen, als je daarom vraagt 
En wat er ook gebeurt, Hij is er altijd bij ook in dit nieuwe jaar. 
 Klaas de Lange. 
 

Nadenkertje 

Het geheim van geluk is; Geloof in God en tevredenheid. 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur bij:  
Jacques Zomer, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270 
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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