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Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 
(Nieuwe Liedboek 653 : 5) 

 

Welkom 

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen voor een jeugd-/gezinsdienst met dhr. H. Lowijs uit Noordscheschut. 
Er is muzikale medewerking van ’Duo Lentelicht’ uit Dedemsvaart en het thema is ‘Jij mag als Jezus zijn.’ 
 

Voorbeeld van Gods Druivenplant. De druivenplant heeft verzorging nodig: zon, water maar ook een vaste richting om 
te groeien. Spandraden om de kronkelige takken van de wild groeiende druivenstruik te begeleiden. Soms lijkt het wel 
als of we ook compleet verstrikt zijn geraakt in de wirwar van ons elke dag, als kronkelige takken van die druivenstruik. 
We worden als vanzelf geleid door vaste routines die onze dagen vullen. Je ochtendroutine, je werkdag, je budget, je 
activiteiten voor de kerk, je vriendschappen. Door angsten, simpele verleidingen, etc. laten we onze dag nog meer 
bepalen. En zo kronkelen we door de dag heen. 
 

Wat zijn onze ‘leidraden’? We hebben de juiste leidraden nodig. Denk aan de woorden van Jezus, ‘Ik ben de wijnstok en 
jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen’ 
De kinderen mogen tijdens de overdenking een kleurplaat kleuren. En er zullen nog meer verrassingen zijn . 
 

De Diaconiecollecte is voor “Het Vergeten Kind”, het doel is uitgekozen door de jeugddienstcommissie. Zij zetten zich in 
voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig 
dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Hun doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige 
en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. 
 

Het belooft een mooie dienst te worden. Voor de dienst is er koffie, thee en ranja.  
 

Kun je niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen: 

• www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Wanneperveen live’ 
De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 
 

Komende diensten 

- Zondag 2 juni  09.30 uur Ds. W.P. Ferguson, Zwolle  
- Zondag 9 juni  09.30 uur Ds. W. Smit, Smilde 
- Zondag 16 juni 09.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen (Heilig Avondmaal) 
- Zondag 23 juni 09.30 uur Heleen Schotanus 
- Zondag 30 juni 09.30 uur Dhr. K. de Lange, Marknesse 
 

Jaarrekening 2023 

De jaarrekening van de kerkvoogdij ligt van 1 t/m 7 juni ter inzage op de volgende adressen na telefonische afspraak. 
- in Wanneperveen bij Johan v/d Berg en 
- in Belt-Schutsloot bij Joke Aaten 

De kerkrentmeesters 
 

Broeders en Zusters 

Een tijdje geleden heb ik mij opgegeven voor een muskathlon. Dit houdt in dat ik een sportieve prestatie ga leveren 
om serieus geld in te zamelen voor een goed doel. Elke muskathleet heeft als doel € 10.000,- in te zamelen. Ik heb 
ervoor gekozen om een muskathlon te doen voor de stichting Compassion. Als je geboren wordt in extreme armoede, 
is het moeilijk om daar uit te komen. Daarom helpt Compassion kinderen op alle gebieden van hun leven. Compassion 
heeft verschillende projecten lopen en ik heb gekozen voor hun project in Oeganda. Dit houdt in dat ik in Januari 2025 
met een groep mensen afreis naar Oeganda om daar een marathon te lopen.  
Help jij mij mee in deze strijd tegen armoede? Dit kan door via de website www.muskathlon.nl → deelnemers → Johan 
van den Berg, rechtstreeks een bedrag te doneren. Maar ook door op de website van Compassion 
www.compassion.nl een kind persoonlijk te sponsoren. Hiermee help je een kind maandelijks vooruit en wordt je ook 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in zijn/haar leven. Mocht je hiervoor kiezen, vermeld er dan als 
opmerking bij dat je dit voor een muskathleet doet o.v.v. mijn naam en Oeganda 2025. Elk kind dat gesponsord wordt 
betekent € 1000,- op mijn account. 
Deze hele onderneming is een enorme uitdaging voor mij, zowel sportief, financieel als qua tijdsinvestering. Toch heb ik 
de keuze gemaakt om mij op deze manier in te zetten voor het Koninkrijk van God. Help jij mee om anderen te helpen? 
         Groeten Johan van den Berg 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
http://www.muskathlon.nl/
http://www.compassion.nl/


 

Gebedsbijeenkomst 

Op woensdag 29 mei van 19.00-19.30 uur komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de consistorie in  
Belt-Schutsloot. In ons bidden en danken belijden we ons  geloof in God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. 
 

‘Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta, 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij, 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw, 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer, 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 

Vader van het leven, ik geloof in U, 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk’. 
 

Stof tot nadenken 

Hemelvaartsdag en Pinksteren 2024 liggen alweer achter ons. 
Jezus ging naar de Hemel en 10 dagen later werd de Heilige Geest uitgestort. 
Hebt u daar iets van gemerkt ?  Of kent u mensen die dit hebben gemerkt ? 
Pinksteren is toch voor veel mensen een feest van……. ja, van wat eigenlijk ? 
Met Kerst is er een Kind in een kribbe, met Pasen een leeg graf, maar met Pinksteren is er niet zoveel te zien. 
De mensen in Jeruzalem horen een geluid als van een hevige windvlaag. Als ze gaan kijken zien- en horen ze 
eenvoudige mannen, die in allerlei verschillende talen vertellen van de grote daden van Jezus Christus. 
De Bijbel zegt dat er bij de leerlingen en alle anderen die in het huis waren, vlammen waren, die zich als vuurtongen 
verspreiden en zich op ieder van de aanwezigen in het huis neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige geest.  
God stort Zijn Heilige Geest uit in deze wereld en daarmee kunnen God en Jezus, met iedereen die daarnaar luisteren 
wil, praten, communiceren en duidelijk maken wat Zij van ons vragen en willen. 
Vraag blijft alleen, of- en in hoeverre wij willen luisteren naar die Stem in ons hart. Ik denk dat God en Jezus ons veel 
te vertellen hebben alleen…..we hebben het vaak zo druk, zo druk……    Maar… waarmee eigenlijk ? 
Stel je eens voor dat we later voor God staan, wat zou Hij dan aan ons vragen?   
Hoe onze carrière is geweest? Hoeveel geld we op de bank hadden? Hoeveel face-book vrienden of volgers we hadden? 
Of zou Hij alleen maar vragen; ‘Ik weet best dat je het tijdens je leven heel druk had met van alles en nog wat, maar 
wat heb je nou voor Mij of voor je medemensen gedaan ?’      Wat zal dan ons antwoord wezen ? 
 

Geweldig dat er op 1e Pinksterdag in een gezamenlijke dienst in de kerk van Belt-Schutsloot, 8 jonge mensen in het 
midden van de gemeente, hardop durfden te belijden dat ze bij de Christelijke gemeente willen horen.  
We hebben het er nogal eens over dat de kerken steeds leger worden en dat het moeilijk is om de jeugd bij de kerken 
te betrekken, maar 1e Pinksterdag was in onze kerk het tegendeel te zien. De geloofsfakkel mag weer worden 
doorgegeven aan de jongere generatie.  
Alle 8 belijdeniscatechisanten; Van harte gelukgewenst en fijn dat jullie die keuze durfden en wilden maken om nu als 
volwaardige leden bij de gemeente willen horen.  
   

Alle jongeren die in de hoogste klassen van de middelbare scholen hebben de examens (bijna-)achter de rug en nu 
begint het spannende afwachten op de resultaten. Heel veel sterkte gewenst.  
Alle anderen jongeren op de middelbare scholen gaan de ‘proefwerken-periode’ voor het zomerrapport tegemoet, 
natuurlijk ook jullie succes en sterkte gewenst. 
 

Nadenkertje:  
Het is veel beter om een kaars aan te steken, dan te klagen over de duisternis…. 
 

Een middag in mei 
We zijn langs velden en bossen gereden,  
die zonovergoten middag in mei. 
We zagen daar die bloeiende tulpen in prachtige kleuren 
de kou van de winter was eindelijk voorbij. 
Dat prachtige geel, naast het diepe oranje 



en daar weer zacht rose bij heel donker rood. 
Eén kleurig geheel, waarheen je blik zich ook wende. 
Ik zat daar maar stil, ik keek en genoot. 
De vruchtbromen droegen hun zacht rose bloesem 
dat wisselde af met het tederste wit. 
Het was net een bruidstooi en dan te bedenken 
dat onder al dat schoons, al een vrucht-begin zit. 
De Pinksterbloem bloeide alom in de bermen 
en de bladeren van de bomen ruisten in de zachte wind. 
Alsof ze wilden zeggen: ‘sta even stil en luister, 
‘k laat door mijn bladeren Gods Grote daden aan jou zien, mijn kind.’ 
Die vele dieren en vogels die zo prachtig fluiten en zingen …. 
Ik zag en hoorde dit alles en genoot, in diepe verwondering 
zachtjes zei ik toen; ‘God hoe geweldig is Uw scheppende Macht;   
dank u, dat ik mag genieten van die schitterende pracht. 
Dat U ons dat ‘zo maar’ geeft, elk voorjaar weer 
help ons om al dat moois te willen zien, elke keer. 
Wilt u ons leren, om te genieten van dat moois en voorjaarsklanken 
en dat we vooral niet vergeten, om U voor dat alles te danken. 
 

 Klaas de Lange. 
 

P.s. Mede namens Jeannet (mijn vrouw), heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen uit de Beltiger-kerkdienst, 
op 5 mei j.l.  
 

Lieve mensen van de kerk van Belt-Schutsloot 

Sinds ik een paar jaar geleden een vaste plaats heb op camping-waterpark De Waterlelie, ben ik een regelmatige 
bezoeker van de kerkdiensten in Belt-Schutsloot.Thuis in Tiel ben ik ouderling en redacteur van ons kerkblad 
SamenKerk en nog een paar dingen, kortom lekker actief bij de PGTiel. Via deze mail wil ik jullie laten weten dat ik 
ontzettend heb genoten van de Pinkster-/Belijdenisdienst van afgelopen zondag, wat een feest, om bijna jaloers van 
te worden. Acht prachtige jonge mensen hebben JA gezegd tegen God! Zij hebben laten zien dat God altijd dicht bij 
ons is en dat wij ons leven moeten bouwen op Hem! Jullie hebben met elkaar er voor gezorgd dat mijn Pinksterdagen 
tot een werkelijk feest van de Geest zijn geworden, hartelijk dank daarvoor! 
 Hartelijke groet, Watze Elgersma. 
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail sturen naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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