Leef mee /  Nieuwsbrief

Protestantse gemeente Wanneperveen - Belt-Schutsloot

Pinksteren 2024

Zondag 19 mei — 1° Pinksterdag — gezamenlijke dienst in BS:
BS 09.30 uur Ds. W.J. Bakker, Mariénberg en dhr. D. de Boer, Hattem
- Belijdenisdienst,
- met muzikale medewerking van Femke en Guido
Na de dienst is er koffiedrinken in De Zandbelt.
1¢ collecte: Diaconie
2¢ collecte: Kerk en onderhoud
3¢ collecte: Pinksterzending
Maandag 20 mei — 2¢ Pinksterdag — BS:
BS 9.30 uur  Ds. J. Mulderij, Wezep — m.m.v. Looft den Heere o.l.v. Cor Ploeg
1@ collecte: Diaconie
2¢ collecte: Kerk en onderhoud

Zondag 26 mei:
WV 09.30 uur Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut — Jeugddienst — m.m.v.
- duo Lentelicht uit Dedemsvaart
1¢ collecte: Jeugdwerk
2¢ collecte: Kerk en onderhoud
BS 09.30 uur Ds. G.J. Rében, Vollenhove — Bevestigingsdienst — koffiedrinken
na de dienst.
1¢ collecte: Diaconie
2¢ collecte: Kerk en onderhoud



Liturgische schikking - Pinksteren 2024

De kleur van Pinksteren is rood. Rood symboliseert het vurige karakter van de
Heilige Geest. Vuur verwarmt en verlicht. Vuur zet je in beweging.

De 3 paradijsvogelbloemen, symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest, laten
wanneer ze helemaal open gaan, zien hoe een vlam zich ontwikkelt in de kleuren:
rood, oranje, geel en blauw. Tongen van vuur. De 4 rode rozen verbeelden de 4
elementen: lucht, vuur, water en aarde.

De 8 kleine vaasjes staan voor de 8 jonge mensen die vandaag openbare
belijdenis van hun geloof afleggen. Het rode lint geeft de verbondenheid met de
Gemeente weer.

Belijdenisdienst 19 mei 2024

De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat :

- Charlotte de Goede

- Lianne Hansman

- Larissa van Bakel

- Chayenne Jonkman

- Roy van de Belt

- Noélle van Dijk

- Gerjanne de Jonge en

- Eline Groen

zondag 19 mei, 1¢ Pinksterdag, in een gezamenlijke dienst, openbare belijdenis
zullen doen van hun geloof. Noélle zal tevens worden gedoopt.

Na de dienst kunt u de nieuwe lidmaten feliciteren en een kop koffie/thee drinken in
dorpshuis “De Zandbelt”.

Bevestiging ambtsdragers:

Zondag 26 mei a.s. zullen D.V. in Belt-Schutsloot de volgende gemeenteleden
worden bevestigd:

Mevrouw J. Heutink-Post als ouderling en Femke Heutink als jeugdouderling. Deze
dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er koffie, thee of ranja.

Zondag 26 mei Jeugd-/Gezinsdienst Wanneperveen:

Hoe laat: om 9.30 uur

Waar: PKN kerk te Wanneperveen

Voorganger: de heer H. Lowijs uit Noordscheschut

Muzikale medewerking door: Duo Lentelicht uit Dedemsvaart
Thema: Jij mag als Jezus zijn.

Dit is al weer onze laatste jeugd/gezinsdienst voor de zomer.
Wij gaan lezen uit Johannes 15: 1-8 en Galaten 5:22-26

Voorbeeld van Gods Druivenplant

De druivenplant heeft verzorging nodig zon, water maar ook een vaste richting om
te groeien. Spandraden om de kronkelige takken van de wild groeiende
druivenstruik te begeleiden. Soms lijkt het wel als of we ook compleet verstrikt zijn
geraakt in de wirwar van ons elke dag, als kronkelige takken van die druivenstruik.



We worden als vanzelf geleid door vaste routines die onze dagen vullen. Je
ochtendroutine, je werkdag, je budget, je activiteiten voor de kerk, je
vriendschappen. Door angsten, simpele verleidingen, etc. laten onze dag nog meer
bepalen. En zo kronkelen we door de dag heen.
Wat zijn onze "leidraden”? We hebben de juiste leidraden nodig.
Denk aan de woorden van Jezus, “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
iemand in Mij blijft en Ik in hem , zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je
niets doen”
De kinderen mogen tijdens de overdenking een kleurplaat kleuren
Tevens zullen er nog meer verrassingen zijn .
Wij gaan passende liederen zingen zoals :

-Laat me in U blijven groeien

-Als een hert dat verlangt
De collecte is dit keer voor “ Het Vergeten Kind”.
Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben
omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer
bij hun ouders wonen. Hun doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien
voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen.
Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.
Het beloofd een mooie dienst te worden. Jij komt toch ook?
Namens de Jeugddienstcommissie uit Wanneperveen, Bea Mendel.

Broeders en Zusters,

Een tijdje geleden heb ik mij opgegeven voor een muskathlon. Dit houdt in dat ik
een sportieve prestatie ga leveren om serieus geld in te zamelen voor een goed
doel. Elke muskathleet heeft als doel € 10.000,- in te zamelen. Ik heb ervoor
gekozen om een muskathlon te doen voor de stichting Compassion. Als je geboren
wordt in extreme armoede, is het moeilijk om daar uit te komen. Daarom helpt
Compassion kinderen op alle gebieden van hun leven. Compassion heeft
verschillende projecten lopen en ik heb gekozen voor hun project in Oeganda. Dit
houdt in dat ik in Januari 2025 met een groep mensen afreis naar Oeganda om
daar een marathon te lopen.

Help jij mij mee in deze strijd tegen armoede? Dit kan door via de website
www.muskathlon.nl — deelnemers — Johan van den Berg, rechtstreekst een
bedrag te doneren. Maar ook door op de website van Compassion
www.compassion.nl een kind persoonlijk te sponsoren. Hiermee help je een kind
maandelijks vooruit en wordt je ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
in zijn/haar leven. Mocht je hiervoor kiezen, vermeld er dan als opmerking bij dat je
dit voor een muskathleet doet o.v.v. mijn naam en Oeganda 2025. Elk kind dat
gesponsord wordt betekent € 1000,- op mijn account.

Deze hele onderneming is een enorme uitdaging voor mij, zowel sportief, financieel
als qua tijdsinvestering. Toch heb ik de keuze gemaakt om mij op deze manier in
te zetten voor het Koninkrijk van God. Help jij mee om anderen te helpen?
Groeten, Johan van den Berg

(Van de redactie: Johan is ouderling kerkrentmeester te Wanneperveen)



http://www.muskathlon.nl/
http://www.compassion.nl/

Pinksteren

Als de wind die waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen, soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven, soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven, soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven - schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven, zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water, bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil - maar even later opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen, richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze, séms, soms éven - soms ook hiet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Contact pastoraat:

U kunt te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. (De wijkindeling vindt u op
de website onder bestuur.) Kerkelijk werker: Klaas de Lange, 0527-203270.

Contactpersoon kerktelefoon: Henri van de Belt, 06-49541743.

Aanleveren kopij voor de “Leef Mee” van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur
via e-mail naar: leefmeeBS@gmail.com.

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur
via e-mail naar: nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com

Onze kerk op internet www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

E-mail Gezamenlijk Zondagsblad scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mail Ledenadministratie ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Bankrekeningnr. Kerkrentmeesters NL27 RABO 036.71.54.463

Bankrekeningnr. Diaconie NL40 RABO 036.71.51.804

CONTACTGEGEVENS: HELP ELKAAR BELT-SCHUTSLOOQOT:
Hulp nodig? Of wil je helpen? Laat het ons weten via email of telefoon.
Email: helpelkaarbeltschutsloot@gmail.com, telefoon: 06-30066356.
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