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De Heer is onze rechter,  
hij geeft ons zijn wetten. 
De Heer is onze koning, 

hij zal ons redden. 
 

Jesaja 33:22 (Bijbel In Gewone Taal) 
 

Welkom 

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 9.30 uur en dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot gaat 
voor. De collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Onderhoud orgels.  
Voor de dienst is er koffie, thee en ranja. 
 

Kunt u niet komen? De diensten zijn op onderstaande manieren te volgen: 

• www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Wanneperveen live’ 
De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 
 

Komende diensten 

- Zondag 5 mei  09.30 uur Dhr. W. Voogd, Rouveen 
- Donderdag 9 mei 09.30 uur Ds. Sytsma-van Oeveren, Kampen (Hemelvaartsdag, Belt-Schutsloot) 
- Zondag 12 mei 09.30 uur Ds. J. Sijtsma, Epe 
- Zondag 19 mei 09.30 uur Dhr. K. de Lange, Marknesse (1e Pinksterdag) 
- Maandag 20 mei 09.30 uur Ds. J. Mulderij, Wezep (2e Pinksterdag, Belt-Schutsloot) 
- Zondag 26 mei 09.30 uur Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut  
     (Jeugd-/gezinsdienst, m.m.v. Duo Lentelicht uit Dedemsvaart) 
 

Dodenherdenking 4 mei  2024 

19.40 uur Ontvangst bij het kerkgebouw van de Protestantse Kerk te Wanneperveen 
19.58 uur Taptoe-signaal door trompettist 
20.00 uur 2 minuten stilte 
20.02 uur Wilhelmus 
20.04 uur Toespraak door oud-raadslid Antje Doorenspleet 
20.08 uur  Bloemlegging bij de oorlogsgraven van oud-burgemeester Pieter Klaas Roege en politieagent  
  Jacob Petter op de begraafplaats aan de Veneweg, waarna de klokken worden geluid. 
 

Uitdaging beamer deze zomer 

Als beamerteam hebben we geprobeerd een rooster te maken voor de komende maanden. Helaas lukt het vooralsnog 
niet om alle data ingevuld te krijgen. Dat zal betekenen dat er een aantal zondagen geen presentatie op de beamer is. 
En dat we dus genoodzaakt zijn om uit de fysieke bundels te zingen. Dat beperkt voorgangers helaas enorm in de 
liedjeskeuze en ook zal de video met het kinderlied niet kunnen worden getoond. Ook de thuiskijkers zullen het 
merken, want er komen dan geen teksten meer in beeld. Een situatie die volgens ons niet echt ideaal is. 
 

Maar we hebben het volgende bedacht: 
De beamerpresentatie maken en de presentatie op de zondag bedienen zijn twee afzonderlijke dingen. De presentatie 
maken zal ons als beamerteam hoogstwaarschijnlijk wel lukken, omdat we dat online kunnen doen op onze eigen 
computer/laptop. Blijft dus over de zondagse bediening. Die gaat via de laptop van de kerk. De presentatie staat 
daarop klaar voor gebruik. Inmiddels werken we al weer enige tijd met een programma, dat kinderlijk eenvoudig te 
bedienen is. Vergelijkbaar met een kant-en-klare PowerPoint presentatie. Het is niet meer dan op een pijltjestoets 
drukken naar het volgende scherm. Iedereen kan dit heel envoudig doen, er zijn geen bijzondere vaardigheden nodig. 
Het is dus alleen nog de vraag of we het als gemeente belangrijk vinden om de wekelijkse presentaties te waarborgen. 
Het simpele antwoord daarop is ‘ja’ of ‘nee’. 
Zo JA, dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die zich hiervoor aanmelden. 
Zo NEE, dan accepteren we het met elkaar als er van tijd tot tijd geen beamerpresentatie is. 
Wij hopen uiteraard dat het antwoord van de gemeente volmondig ‘ja’ zal zijn. 
Je kunt je aanmelden bij Jacques, Johan of Kasper van het beamerteam. Alvast bedankt. 
 Namens het beamerteam, Jacques Zomer ( e-mail: jacqueszomer@gmail.com ) 
 

Financieel 

Er is een gift ontvangen van € 20,- voor de bloemencommissie 
 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/
mailto:jacqueszomer@gmail.com


Gebedsbijeenkomst 

Op woensdagavond 1 mei van 19.00-19.30 uur komen we weer bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst in de consistorie 
in Belt-Schutsloot. We mogen onze hoop op God vestigen. Hij geeft ons Zijn vrede, naar Johannes 14:27 waar staat: 
‘Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. 
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ 
 

Vrijheid 

Komende weken zijn weken van feest vieren en herdenken. 
Op 27 april mogen we de verjaardag van koning Willem Alexander vieren. (Dé manier om van overtollige huisraad af 
te komen op de Oranje-markten…..) 
4 mei denken we om 20.00 uur, 2 minuten aan die ongeveer 250.000 Nederlanders, die hun leven in die jaren hebben 
verloren, op het slagveld, in het verzet enz. 
Tegelijkertijd denken we aan de duizenden geallieerde soldaten die in de 2e wereldoorlog in Europa gesneuveld zijn. 
Zij zorgden er mede voor dat wij in een vrij land kunnen leven, maar zij betaalden daarvoor met hun leven de hoogste 
prijs. We denken aan die 6 miljoen mensen die vermoord zijn, alleen omdat ze Jood waren en ook aan al die mensen 
die het om het leven kwamen door de Japanse bezetting. 
 

Op 5 mei mogen we herdenken en vieren dat er 79 jaar geleden een einde kwam aan de oorlog en aan 5 jaren van 
terreur en bezetting door het nazi-regime. 
Mogen zeggen en denken wat je wilt (binnen de grenzen van de wet), kunnen gaan en staan waar je wilt enz.   
Wat is dat eigenlijk een enorme rijkdom, die je vaak, net als gezondheid, pas waardeert als je die niet meer hebt.  
En we mogen in alle vrijheid kerkdiensten houden, vrij tot God bidden, Hem danken, praten over de Bijbel enz.   
Dat kan en dat mag allemaal in een vrij Nederland. 
 

Tóch denk ik wel eens; als ik als 20 jarige jongen in de dertiger jaren in Duitsland had geleefd, waar toen een enorme 
economische crisis was, geen werk, geen uitkering, nauwelijks toekomst…..   
En dan is er opeens een politieke leider die iedereen werk belooft, inkomen en een toekomst, als ik lid word van zijn 
partij. En hij maakt zijn beloften nog waar ook!  
Wat zou ik dan gedaan hebben ?   En U ? 
 

En wat zou ik gedaan hebben als er in de oorlog een Joodse jongen of meisje bij mij had aangeklopt en om een 
schuilplaats had gesmeekt ? 
Zou ik hen onderdak durven verlenen, met het risico om verraden te worden, waardoor mijn hele gezin afgevoerd zou 
worden naar een concentratiekamp of misschien wel meteen doodgeschoten worden…..    
Wat zou ik-, of wat zou U gedaan hebben ?  
 

God zij dank, kwam er 5 mei 1945 een einde aan de nazi-terreur. 
Nederland was bevrijd en we mochten weer in een vrij Nederland wonen en leven. 
Maar hebben we ook iets geleerd van het verleden en God gedankt dat we nog steeds in een vrij- en enorm 
welvarend Nederland mogen leven  ? 
Als je kijkt naar de steeds leger wordende kerken de afgelopen decennia krijg je de indruk dat……. Vult u maar in. 
 

Tóch denk ik dat er zoveel redenen zijn om God, elke dag weer te danken. Danken dat we in een vrij land mogen 
leven, voor de grote welvaart, dat we in een fijn huis mogen wonen, voor alle sociale voorzieningen enz. enz. 
Danken dat God naar ons omziet, dat we Hem zelfs Vader mogen noemen, voor het offer dat Gods Zoon Jezus heeft 
gebracht, voor alle dingen die wij verkeerd hebben gedaan en elke dag doen, danken voor Zijn opstanding uit de 
dood, voor de uitstorting van de Heilige Geest, voor de beloften van Zijn terugkomst. 
Misschien zouden we eens wat meer moeten danken en soms wat minder zeuren. 
U hoeft het natuurlijk niet helemaal niet met mij eens te zijn, maar ook dit stukje mogen schrijven, is al zo’n heerlijk 
voorrecht van ‘vrijheid’ 
 

Tenslotte 

Alle jongeren die straks schoolexamen gaan doen, heel veel sterkte en wijsheid en u allemaal alvast een fijne 
Hemelvaartsdag en hele mooie en gezegende Pinksterdagen gewenst. 
 Met een hartelijke groet, Klaas de Lange. 
 

Nadenkertje 

Geloven dat Christus stierf, dat is geschiedenis. 
Geloven dat Christus ook voor MIJ stierf, dat is behoudenis. 
 

God is getrouw 

Er is geen nacht zo zwart, er is geen leed zo zwaar 
of God wil die verlichten en verzachten. 
Hij heelt de wonden, geeft vermoeiden krachten, 
Hij is getrouw. Hij maakt Zijn Woorden waar. 
 
Er is geen angst zo diep, er is geen verdriet zo groot 
of Jezus wil ze troostend mee beleven. 
Er is geen schuld zo groot, of God wil die vergeven, 
Hij leidt ons en Hij draagt ons door de dood. 
 



Er is geen mens zo ziek, of Jezus kent zijn pijn. 
Er is geen stem zo zwak, of Jezus zal die horen. 
Er is geen vraag zo zacht, of God weet die al van tevoren. 
Geen mens die naar Hem vraag, zal ooit nog eenzaam zijn. 
 

Nieuwsbrief via e-mail 

Op dit moment sturen we de nieuwsbrief wekelijks naar 105 e-mailadressen. Wil jij / wilt U de nieuwsbrief ook 
wekelijks via e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kopij voor Nieuwsbrief volgende week zondag 

U kunt kopij inleveren tot donderdagavond 18.00 uur via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange, tel. 0527-203270  
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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