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KERST 2023 
 

In een wereld vol met lijden 
wachten mensen al zo lang. 
Maar in huizen en in kerken 
hoor je toch al het gezang. 

Wij zien uit naar onze redder: 
kom tot ons, de wereld wacht! 
God zal wonen bij de mensen, 
komt als kind in onze nacht. 

 

Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen voor de erediensten rondom Kerst. 
- Zondagmorgen 24 december gaat Ds. I. Postma uit Genemuiden voor. De dienst begint om 9.30 uur, vanaf 9.00 

uur bent u van harte welkom voor de koffie, theen en ranja. De collecten zijn voor (1) Diaconie en (2) Kerk en 
onderhoud. De bloemen die voor in de kerk staan zijn verzorgd door fam. H. Slot, Veneweg en fam. W. v Duuren. 

- Zondagavond bent u van harte welkom in de Kerstnachtdienst. We gaan lekker veel zingen en 8 verschillende 
gemeenteleden gaan het hele Kerstevangelie uit de Bijbel lezen. Aan de dienst wordt verder meegewerkt 
door Jan Pieter van Eerde op het orgel en door een aantal koperblazers. De dienst zal ongeveer een uur 
duren en is geschikt voor jong en oud. Vanaf 20.15 uur ben je welkom in de Kerstig aangeklede consistorie 
voor (warme of koude) chocolademelk & Glühwein met iets lekkers erbij. 
De collecten zijn deze avond bestemd voor (1) Voedselbank Steenwijkerland en (2) Onkosten Kerstdiensten. 

- 1e Kerstdag om 9.30 uur gaat onze pastoraal werker Klaas de Lange uit Marknesse voor. Vanaf 9.00 uur ben 
je welkom voor koffie, thee en ranja. Een groep Venegers heeft voor deze gelegheid een aantal Kerstliederen 
ingestudeerd, die ze voor ons gaan zingen. Uiteraard zingen we ook zelf weer heerlijk veel, met begeleiding 
van Jannes Lopers. De Kerststukjes voor in de kerk zijn dan verzorgd door Team Bijzondere Diensten. 
En de collecten op 1e Kerstdag zijn bestemd voor (1) Kinderen in de knel en (2) Kerk en onderhoud. 

Kunt u niet komen? De diensten zijn op onderstaande manieren te volgen: 

• www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Wanneperveen live’ 
De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 
 

Komende diensten 

- Zondag 31 december  11.00 uur          Ds. J. Stap, Wanneperveen (Oudejaarsdag) 
 

Diaconie Collecte Voedselbank Steenwijkerland Kerstavond Wanneperveen 

Kerstavond wordt er door de diaconie gecollecteerd voor de Voedselbank Steenwijkerland.  
Voedselbank Steenwijkerland biedt hulp aan 145 huishoudens in de gemeente Steenwijkerland. (91 gezinnen, waarvan 
38 eenoudergezinnen, 44 alleenstaanden en 9 tweepersoonshuishoudens). De laatste weken is er een toename van 
aanvragen. 
Voor de inhoud van de pakketten zijn wij afhankelijk van het regionaal distributiecentrum van Voedselbanken Nederland 
in Meppel en lokale leveranciers, zoals bakkers, supermarkten en boeren. Ook ruilen wij met de ons omringende 
voedselbanken in Emmeloord, Wolvega, Westerveld en Meppel. Ze zijn blij met inzamelingsacties van kerken, sportclubs, 
scholen en serviceclubs. 
We hebben een oproep gehad om juist in de 1e week van het jaar iets voor de Voedselbanken te doen, omdat tijdens en 
net voor kerst veel producten gebracht worden, maar juist in het begin van het jaar weinig, en dan is er veel nodig.  
We hopen daar door deze financiële bijdrage een steentje aan bij te kunnen dragen. 
        Namens de diaconie van harte aanbevolen. 
 

Collecte Kinderen in de knel 25 december, 1e kerstdag ‘Help kinderen in Oekraïne de oorlog door’ 

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. 
Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in 
Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land. De veerkracht van de mensen in 
Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun 
toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden 
staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie 
helpt ook bij het herstel van kapot gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Met jouw 
bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee? 
        Van harte aanbevolen. 

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://bijzonderediensten.mozello.com/


 

Van uw diaconie  

We willen graag iedereen bedanken die heeft geholpen bij het verzorgen van de kerstmiddag, of bij het rondbrengen 
van de kerstattenties! We hebben vrijdag 15 december een hele mooie middag met elkaar gehad in het zaaltje in de 
Perelaar. De groep Stil verzorgde deze middag het programma met prachtige liedjes, door hen en gezamenlijk, het 
verhaal van kerst en een vrij kerstverhaal. Daarna was er tijd voor een drankje en  een gezellig samenzijn met elkaar. 
We sloten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Vanaf zaterdag 16 december zijn door een hele groep 
vrijwilligers de kerstattenties rondgebracht in beide dorpen. We mochten hierbij € 32,50 aan giften ontvangen. 
        Met een hartelijke groet van uw diaconie. 
 

Gift 

Ouderling Jannet Doosje heeft nog een gift ontvangen van € 30,- voor de kerstattenties. 
 

Website Team Bijzondere Diensten 

Voor wie de afgelopen Kerstjaren nog eens terug wil beleven en de diensten vanaf 2020 in gevulde en lege kerken 
nogmaals (gedeeltelijk) wil beleven, ze staan op de site van Team Bijzondere Diensten die je op 
https://bijzonderediensten.mozello.com/ of https://bijzonderediensten.mozello.com/kerst2023/ vindt. 
Je vindt op deze website (in het menu onder ‘foto’s kerk’) ook luchtfoto’s van onze kerk in de sneeuw. 
 

Een Selfie in Bethlehem 

Tegenwoordig maken veel mensen, ‘selfies’ met hun mobiele telefoon.  
Volgens het woordenboek is een selfie; ‘Een foto die iemand van zichzelf maakt, meestal met de mobiele telefoon, vaak 
in gezelschap van een beroemdheid, zoals bijvoorbeeld de koning(in) en vervolgens die foto op het internet plaatst.’ 
  

Ik kan mij best voorstellen dat iemand een foto van de koning of koningin maakt als die in het dorp is, maar waarom 
die persoon dan zo nodig er zelf bij op de foto moet, is mij niet duidelijk. (maar dat zal wel aan mij liggen….). 
 

Wist u dat God zo’n 2023 jaar geleden ook eigenlijk een selfie van Zichzelf liet zien ? 
Want in dat Kind in die Kribbe, laat God ook min of meer Zichzelf zien. 
Later wordt dit door Jezus ook bevestigd als Hij zegt: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ en ‘niemand komt 
tot de Vader, dan door Mij’. Willen we dus iets van God zien, dan gaat dat altijd via Jezus. 
 

De profeet Jesaja had al 750 jaar voordat Jezus werd geboren, in Gods opdracht voorzegt dat dit Kind de naam 
IMMANUEL moest krijgen, wat: GOD MET ONS betekent.  
Maria kreeg van de engel Gabriël te horen dat zij haar Zoon de naam Jezus moest geven wat ‘God redt’ betekent. 
En die naam Jezus (=God redt) werd zo’n 30 jaar later de vervulling van de naam Immanuel (= God met ons) 
Want als dat Kind Jezus later, als volwassen man, onschuldig aan een kruis wordt vermoord, wordt Zijn Naam Jezus 
(=God redt) volledig werkelijkheid. Aan dat kruis droeg Hij, uit liefde voor alle mensen, de straf die wij hadden 
verdiend voor de dingen die we verkeerd hebben gedaan of elke dag verkeerd doen. 
 

Met dat Kind in die kribbe, kwam God Zelf, in Zijn Zoon Jezus, naar deze wereld, omdat Hij om ons geeft en met 
ons, gewone mensen, te maken wil hebben. Dat Kind in die kribbe is dus eigenlijk een Selfie van God Zelf.  
 

Het grote Heilswonder, dat God in Zijn Zoon naar deze wereld kwam, is met KERSTFEEST begonnen. 
Om de mensheid te kunnen redden van de zonde en dood, gaf God alles wat Hij aan Liefde kon geven, namelijk Zijn 
Eigen-, Zijn Enige Kind. Wat kan God nóg méér doen, om Zijn Liefde voor ons allemaal te laten zien? 
 

Ik wens u allemaal een gezegend Kerstfeest, een rustige jaarwisseling en een mooi, fijn- en vooral gezond 2024 toe. 
Met een hartelijke groet; Klaas de Lange 
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur bij:  
Jacques Zomer, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Kerkelijk werker: dhr. Klaas de Lange 
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 

 

Nadenkertjes 
 

Met Kerst, als we cadeautjes krijgen die we vaak niet echt nodig hebben, 
bied God ons een geschenk aan waar we niet zonder kunnen. 

 

Zonder Jezus is je Kerst mis…. 
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U is heden geboren; De Zaligmaker; 
 

Al zoveel jaren mocht ik horen; 
‘De Zaligmaker is geboren !’ 

Het sprak mij eigenlijk niet zo aan. 
Maar had ik die boodschap dan wel goed verstaan? 

en goed begrepen, zoals nú? 
Want ik vergat namelijk altijd dat woordje; ‘Ú’ 

En juist dát woord maakt mij nu zo blij. 
Want de Engel zei; ‘U is geboren’, ’t is ook voor mij ! 

Voor mij, dat Hij naar de aarde kwam, 
en ook mijn zonden op Zich nam. 

Ook voor mij, heeft Hij aan dat kruis geleden, 
en ook voor mij tot God gebeden. 
Terwijl Hij nu in Gods Heerlijkheid, 

voor mij nog steeds bij de Vader pleit. 
Nu dank ik God, dat ik mocht horen; 

‘Hij is voor u, voor u, geboren ! 
En dan fluister ik zachtjes; ‘Dank U Heer.’ 

help mij, om te leven tot Uw Eer.’ 
 

Door mw. B. Kramer - Van Dijk 
 

 
 


