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Wat God in deze tijd zoekt dat is een jeugd die strijdt, 
die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd, 
maar niet in eigen krachten zich inspant tot het werk. 

God zoekt in deze dagen een jeugd in Zijn kracht sterk. 
 

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd vol vuur, 
die aan de Heiland trouw is, die Hem dient ieder uur. 

Die niet slechts met de lippen Hem Heer en Meester noemt. 
God zoekt in deze dagen een jeugd die in Hem roemt. 

 

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die blij, 
haar leven aan de Heer geeft, omdat zij wil dat Hij, 

die het haar heeft gegeven,  Zijn Koninkrijk slechts bouwt. 
God zoekt in deze dagen een jeugd die hem vertrouwt. 

 

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die vraagt: 
Wat wilt Gij dat ik doen zal? zodat de rest vervaagt. 

Heer, neem onz' jonge mensen. Wij geven ons aan U, 
maak uit ons deez' dagen een jeugd, die strijdt voor U 

 

(Johannes de Heer 14 : 1 t/m 4) 
 

Welkom  

Van harte welkom in de kerk in Wanneperveen. Vanmorgen is het weer tijd voor de jaarlijkse gezamenlijke 
jeugddienst. Die begint om 11 uur en we zijn blij dat onze oud-predikant Ds. W.J. Menkveld voorgaat in de dienst. 
Thema vanmorgen is ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’. Hoe belangrijk is ons uiterlijk voor ons en hoe kunnen we 
invulling geven aan bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 3:16 waar staat dat we ‘de tempel van God zijn’? 
De muzikale medewerking is van gospelgroep ‘Dedicated to God’ uit Emmeloord. 
De bloemen die voorin de kerk staan zijn verzorgd door de gezamenlijke jeugddienstcommissies. 
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 10.30 uur koffie, thee en ranja met iets (zelfgebakken) lekkers erbij.  
De collecten zijn bestemd voor (1) Nederlandse Brandwonden Stichting, (2) Jeugdwerk en (3) NBG. 
Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. We hopen op een fijne en gezegende dienst..  
 

Kunt u niet komen? De dienst is op onderstaande manieren te volgen: 

• www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl → Kerk Media → ‘Kerk TV Wanneperveen live’ 
De dienst is ook te vinden via www.kerkdienstgemist.nl of https://bijzonderediensten.mozello.com 

 

Bloemen/attentie vorige week zondag 22 oktober 

De bloemen uit de diensten van vorige week gingen naar mevr. B. Dam-de Groot, dhr. J. Bakker, en dhr. J. van de 
Belt, zij zijn alledrie jarig geweest en naar fam. van de Belt i.v.m. de geboorte van hun zoon en broertje Stijn. 
 

Komende diensten 

- Woensdag 1 november 19.30 uur Belt-Schutsloot : Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen  
     (Dankdag voor gewas en arbeid, gezamenlijke dienst voor beide dorpen) 
- Zondag 5 november 09.30 uur          Belt-Schutsloot : Ds. E.H. Egberts, Nijkerk (Basisschooldienst) 
- Zondag 5 november 11.00 uur          Wanneperveen : Dhr. R. Coster, Witharen 
- Zondag 12 november 09.30 uur          Belt-Schutsloot : Ds. E.P. van Veen, Oldemarkt (Heilig Avondmaal) 
- Zondag 12 november 11.00 uur          Wanneperveen : Ds. T. Veenstra, Kampen (Heilig Avondmaal) 
 

Terugblik en afsluiting van de VBC 

Op woensdag 25 oktober hebben we weer een Vakantie Bijbel Club georganiseerd. Het thema dit jaar was het Joodse 
feest ´Soekot´, ofwel het ´Loofhuttenfeest´. Er kwamen 28 kinderen uit beide dorpen.  
We begonnen de dag met een gebed waarbij de kinderen zelf hun gebedspunten mochten aandragen. Hierna gingen 
we met behulp van plaatjes op een PowerPointpresentatie terug naar de tijd van Mozes. Hij ging met het volk vanuit 
Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Ze leefden in deze 40 jaar in tenten. Ook God reisde met hen mee in 
een tent, de tabernakel. Het Loofhuttenfeest herinnert het volk van Israël aan deze tijd.  
Ook is het een oogstfeest, waarbij het volk dankbaar is voor het geoogste gewas. Tijdens het feest, dat van sabbat tot 
sabbat gevierd wordt, leven de mensen ook nu nog in tenten van loofblad, riet en hout. De tent zelf is dan versierd 
met groente en fruit van de laatste oogst.  
Het herinnert het volk van God er ook aan dat ze pelgrims zijn op weg naar het eeuwige feest in het Beloofde Land. 
Het dak van de hut is van riet of loofblad, waarbij er ruimte moet zijn om de hemel te zien met de sterren, zodat ze 
weten dat ze afhankelijk van God leven onder een open hemel. 
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Na dit educatieve gedeelte gingen de kinderen zelf aan de slag met het versieren van feestbekers voor het 
Loofhuttenfeest. Ook maakten de kinderen prachtige loofhutten van schoenendozen. Hiervoor gingen we eerst in de 
natuur op zoek naar takjes, bladeren en riet. Natuurlijk was er ook ruimte voor zingen en het spelen van spelletjes 
buiten. Tussen de middag hebben we genoten van de heerlijke pannenkoeken. Dank voor alle fanatieke 
pannenkoekenbakkers/-baksters!  
Tot slot hebben we nog tentdoeken gemaakt voor een eigen soeka (een loofhut). Deze hebben we versierd met 
verfstempels van fruit. De soeka met deze tentdoeken wordt voor de dienst van 5 november opgezet in de kerk in 
Wanneperveen en versierd met vers fruit. Alle kinderen van beide dorpen zijn dan van harte uitgenodigd om tijdens de 
preek te knutselen in onze loofhut en te genieten van het fruit. Zo hopen we samen met veel kinderen de Vakantie 
Bijbel Club feestelijk af te sluiten. U bent uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. En neem vooral even een 
kijkje in de loofhut!      Hartelijke groet, De vrijwillig(st)ers van de VBC 
 

Geboorteberichten 

- Op 18 oktober is Stijn van de Belt geboren. Stijn is het zoontje van Rik en Liset van de Belt en broertje van Joep. Wij 
feliciteren hen van harte hiermee en wensen de familie Van de Belt veel geluk en Gods zegen toe. 
- Op 20 oktober is Boaz Stam geboren. Boaz is het zoontje van Martijn en Marjolein Stam en broertje van Louise. Wij 
feliciteren hen van harte hiermee en wensen de familie Stam veel geluk en Gods zegen toe. 
 

Pastoraat 

Mevr. Jantje Krikke-de Goede is weer terug naar Revalidatiecentrum IJsselheem, V2.6, kamer 47, Dr. van Heesweg 
2, 8025 AB Zwolle. 
 

Jarigen 80+ 

Onderstaande gemeenteleden hopen komende maand hun verjaardag te vieren: 
- 1 november dhr. J. Heite,   80 jaar 
- 16 november mw. H. Jonkman-Aarten, 82 jaar 
- 21 november mw. G. Heite-Hulst  80 jaar 
- 23 november mw. J. Hoffman-Lassche,  89 jaar 

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 
 

Gezocht gemeenteleden die een bijdrage willen leveren aan de kerkdiensten 

Tijdens de verschillende gesprekken rond het gezamenlijke beleidsplan is ook gesproken over de betrokkenheid van 
gemeenteleden in kerkdiensten. Welke bijdragen zouden gemeenteleden kunnen leveren tijdens de diensten? 
Een bijdrage leveren tijdens een dienst verhoogt de betrokkenheid, is door meerdere gemeenteleden aangegeven. 
Daarom zoeken wij gemeenteleden, die tijdens de dienst een schriftlezing willen voorlezen. Via de enquête rond het 
beleidsplan hebben een klein aantal gemeenteleden aangegeven dit wel te willen doen, maar wij zouden er graag nog 
een aantal bij willen hebben. Leeftijd speelt hierbij geen enkele rol, zowel jong als de iets oudere gemeenteleden zijn 
hierbij van harte uitgenodigd. Het zou heel fijn zijn wanneer een aantal gemeenteleden zich zouden opgeven. 
Je kunt je aanmelden via het mailadres : hmendel@telfort.nl of even aangeven bij één van de kerkenraadsleden. 
                                                                        Namens de plaatselijke kerkenraad, Henk Mendel 
 

Avondmaalviering voor thuis 

Sinds het corona-tijdperk is het mogelijk om de kerkdienst online met beeld te volgen.  Dit geldt uiteraard ook voor een 
dienst waarin het heilig avondmaal gevierd wordt.  Voor sommige, vaak oudere, gemeenteleden is het niet altijd 
gemakkelijk om de dienst fysiek bij te wonen, maar is er wel de wens om gelijktijdig de viering mee te beleven.  In 
zulke gevallen is het mogelijk om brood en wijn vooraf thuisbezorgd te krijgen. Mocht u hier belangstelling voor 
hebben, dan kan dit bij de diaconie of 1 van de andere kerk raadsleden aangegeven worden.  Hierbij is het voor de 
diaconie goed om te weten of het eenmalig is of dat het geldt voor elke avondmaal viering.  Geeft u in deze gevallen 
svp ook door om hoeveel personen het gaat.     Namens de diaconie, alvast bedankt 
 

Koper poetsen 

Wij vinden dat het koper weer eens gepoetst moet worden, dat zouden wij graag op donderdag 9 november willen 
doen om 9 uur ongeveer. Wij zullen weer voor de koffie en dergelijke zorgen. Jij komt toch ook om te helpen? Laat het 
even weten aan ons. Tot 9 november,       Jannes en Grietje 
 

Diaconie: doelcollecte november Cliniclowns 

Met afleiding en plezier zorgen CliniClowns dat zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie hun 
angsten of zorgen even vergeten. 
 

We hebben fantastische zorg in Nederland. Geweldige artsen en verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en 
verzorgenden en de beste behandelingen. Gelukkig is er ook veel aandacht voor de mens achter de patiënt. Dat is 
belangrijk voor goed herstel: je goed voelen zit niet alleen in je lijf, het zit ook tussen je oren. Daarom is er naast 
goede medische zorg ook aandacht voor het welzijn nodig. Bijvoorbeeld voor het verminderen van stress en angst. 
Afleiding en plezier kunnen daarin een grote rol spelen; precies waar CliniClowns goed in zijn. 
Als CliniClowns mogen we in onze rol de regels in het ziekenhuis of verzorgingshuis een beetje overhoopgooien en al 
onze aandacht richten op het welzijn, op de mens achter de patiënt. Niet alleen in Nederland vind je clowns in de 
zorg. In meer dan vijftig landen over de hele wereld zijn er professionele ‘Health Care Clowns’. 

mailto:hmendel@telfort.nl


 

Dit zijn wij 
Met onze neus op zijn we Pom, Hop, Bidoe of een van de andere ruim 100 CliniClowns. 
Dankzij de steun van honderdduizenden donateurs bezoeken we ziekenhuizen, 
zorginstellingen, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, dagbestedingen en 
kinderdagverblijven door heel Nederland. Met creativiteit, humor en improvisatiespel 
doen we er alles aan om zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie een 
onbezorgd moment te geven. Door even écht contact te maken, zorgen we dat iemand 
zich emotioneel sterker voelt. Dat noemen wij de kracht van contact. We vertellen je 
graag nog veel meer over waar we spelen en wat we doen. 

 

Bijdragen aan het welzijn 
Met onze neus af zijn we Charlotte, Marcel of Maartje en vertellen we graag wat ruim 25 jaar ervaring ons heeft 
geleerd en gebracht. En ook de positieve verhalen van kinderen, artsen, ouders, verplegers en iedereen in zorg en 
welzijn met wie al eerder samenwerkten. Waar we aan tafel kunnen schuiven als partner in de zorg, kunnen we meer 
bijdragen aan het welzijn van kinderen en mensen met dementie. 
 

De hele maand november zal de diaconie collecte voor de Cliniclowns zijn, als er al een andere bestemming op het 
collecterooster staat, gaat eenzelfde bedrag naar de Cliniclowns. 
        Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen 
 

Verantwoording 

De collecteopbrengsten voor kerk en onderhoud in het 3e kwartaal waren:  
Wanneperveen € 1.111,52 en Belt-Schutsloot € 1.112,50 
 

Nieuwsbrief van Stichting Present Steenwijkerland 

De zomervakantie is voorbij en het is heerlijk om weer aan slag te kunnen gaan. Er staat  veel moois in de 
startblokken. Vanaf oktober gaan we van start met de maatschappelijk stages van jongeren uit de RSG scholen in 
Steenwijk. We hebben er zin in om met deze groep jongeren projecten  te gaan oppakken op praktisch en sociaal 
gebied.  Verder hebben we op de plank liggen om de samenwerking met diverse basisscholen in Steenwijkerland te 
gaan verdiepen en deze om te zetten in ontmoetingen. Dat kinderen van deze scholen leren wat het betekent om 
‘naar elkaar om te zien’. Dat kan niet vroeg genoeg. Vorig jaar was ‘Kerstlichtjes’ een groot succes dat we dit jaar ook 
weer gaan doen. Eind oktober gaan we hier al mee beginnen. 
Vanaf oktober hebben wij twee trainees binnen ons team aan boord, beiden vanuit de opleiding HBO Social Work aan 
twee verschillende scholen. Het  is fijn dat beide trainees meehelpen en meekijken in de  diverse projecten die er 
draaien vanuit Jong Present wat wij sinds juni dit jaar aanbieden. Hier kunnen jongeren bij ons MDT 
(maatschappelijke diensttijd) volgen van minimaal 80 uur in een half jaar. Meer info hierover vindt u op onze website. 
Naast dit alles gaan wij uiteraard vol enthousiasme door met onze andere vrijwilligersgroepen die zich aanmelden. 
Voor elke groep komt er een passende match. 
Wij zouden heel graag met u in contact komen om ook samen met u gemeentebreed te kijken naar de mogelijkheden 
binnen uw kerk. Dit om via Present Steenwijkerland het omzien naar elkaar daar te laten zijn waar de nood echt hoog 
is. En dat is ook binnen onze gemeente Steenwijkerland echt nodig, want we hebben veel opstaande hulpvragen die 
op groepen liggen te wachten. Uit eerdere gemeenteprojecten weten wij hoe samenbindend en verbindend het voor 
een gemeente kan zijn om als vrijwilligersgroep via Present de inzet te geven. Present is aanwezig in de matching, 
voorbereiding en begeleiding, u kunt als gemeente dus heel veel uit handen geven. Mocht u hierin interesse hebben 
of graag meer van horen, dan horen wij graag van u! Met een hartelijke groet en vragend om uw gebed, Namens 
       Stichting Present Steenwijkerland, Anneke Zuidema 
 
 

Bezinning 

Mattheüs 9 vers 36 t/m 38; Toen Hij (Jezus) de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze 
uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen Zijn leerlingen; ‘De oogst is groot, maar er zijn 
weinig arbeiders. Vraag dus de Eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen’.  
 

Pastoraat in de gemeente 
Omzien naar elkaar is een erg belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Meeleven 
hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. In de 
kerk noemen we dat pastoraat. Meeleven met elkaar is een gave, maar tegelijkertijd ook 
een opgave en/of opdracht voor alle gemeenteleden. In de PKN-kerken kennen we 3 
‘soorten’ kerkenraadsleden, diakenen, ouderlingen en (ouderling-) kerkrentmeesters.  
De ouderlingen hebben als voornaamste taak het ‘pastoraat’, wat wil zeggen; omzien naar 
elkaar, steunen van elkaar en dan vooral op geloofsgebied. 

Ze bezoeken gemeenteleden bij blijde gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijksjubilea, bereiken van een kroonjaar enz. 
Maar ook bij ernstige gebeurtenissen bezoeken de ouderlingen gemeenteleden, bijvoorbeeld bij ziektes, overlijden, 
moeilijke perioden enz. Daarnaast doet de ouderling (van dienst-) bij kerkdiensten, voordat de dienst begint, een 
gebed in de consistorie om Gods zegen te vragen voor de dienst. In de kerk geeft de ouderling de voorganger bij het 
begin van de dienst een hand om hem/haar, namens de gemeente Gods zegen toe te wensen. Bij het einde van de 
dienst geeft de ouderling de voorganger opnieuw een hand, namens de gemeente, als blijk van instemming met wat 
verkondigd is. Kortom, de ouderling is een belangrijke schakel in een actieve Christelijke gemeente. 
 



In onze gemeenten is een tekort aan ouderlingen, wat helaas als gevolg heeft dat er steeds meer werk bij de andere 
ouderlingen terecht komt, die het tóch al zo druk hebben. Dit stukje is dus mede bedoeld als een oproep, of u toch nog 
eens wilt nadenken om als ouderling een periode mee te draaien in de kerkenraad omdat daar grote behoefte aan is. 
Als u dit wel zou willen, maar tegen de vele taken opziet, is het ook mogelijk om dit samen met iemand anders te 
doen, bijvoorbeeld als echtpaar, of als goede kennissen etc. De taken kunnen dan in onderling overleg gedeeld 
worden, bijvoorbeeld de ene bezoekt de kerkenraadsvergaderingen en/of neemt de ouderling van dienst functie op 
zich, terwijl de ander het pastorale bezoekwerk doet. Natuurlijk zijn ook andere verdelingen mogelijk. 
 

Nou denkt u misschien; ‘ouderlingen moeten bij bezoekjes ook een stukje uit de Bijbel lezen of bidden met de mensen 
en dat durf ik-, of dat kan ik echt niet’. Als dat voor u een drempel is, zou u dan eens willen nadenken of u als bezoek-
dame/heer misschien de ouderlingen wilt ondersteunen. Een bezoekdame/heer assisteert min of meer de ouderling. 
Hij/zij bezoekt een aantal gemeenteleden zomaar, of bij ziekte, blijde gebeurtenissen, jubilea, kroonjaren enz. 
Hij/zij is zo min of meer ‘het oor of het oog van de ouderling’. Ingewikkelde zaken, of problemen kan hij/zij bespreken 
met de ouderling, predikant of pastoraal werker die, als dat gewenst is, de zaak kan overnemen. 
In deze tijd zouden we ook kunnen zeggen dat een bezoekdame/-heer een soort ‘ouderling-light’ functie is. De 
bezoekdame/-heer maakt namelijk geen deel uit van de kerkenraad, hoeft dus niet naar kerkenraadsvergaderingen, 
hoeft geen ouderling van dienst in kerkdiensten te zijn, en hoeft ook niet te bidden bij mensen thuis etc. (Hoewel dit 
natuurlijk wel altijd mag.) Als u zoiets meer aanspreekt, wilt u dit dan aan een ouderling doorgeven? Zij zullen enorm 
blij met u zijn, want het verlicht hun, toch al pittige, taak.   
 

Als Jezus met Zijn leerlingen rondtrekt door Israël zegt Jezus (Matth. 9 vers 36 – 37) tegen zijn discipelen als Hij de 
mensenmenigte ziet, die uitgeput en hulpeloos waren: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de 
Eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.  
 

Als we deze woorden van Jezus naar onze gemeentes vertalen, kunnen we zeggen dat er best veel (bezoek-)werk te 
doen is, de oogst is groot, maar er zijn zo weinig arbeiders (= kerkenraadsleden). Jezus zegt dan verder dat we de 
Eigenaar van de oogst (= God) moeten vragen of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.  
 

Misschien vraagt de Eigenaar van de oogst u of jou wel om voor Hem aan het werk te gaan. 
En God vraag niet of we geschikt zijn voor dat werk, Hij vraagt alleen maar van ons of we BESCHIKBAAR willen zijn 
voor al het werk in Zijn wijngaard. En als we daar JA op durven zeggen, mogen we er ook op vertrouwen dat Hij ons 
kracht en moed zal geven voor dat grote werk. Doet u ook mee ?     Klaas de Lange 
 

Nadenkertje; De grootste verdwijntruck van onze tegenwoordige tijd is wat er gebeurt met die 8 uren, die je na 8 uur 
slapen en 8 uur werken toch hoort over te houden ?  
 

Kopij volgende Nieuwsbrief 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week zondag kan tot donderdagavond 18.00 uur bij:  
Henk Mendel, via e-mail naar nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
 

Contact pastoraat: U kunt te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling. Zie de website onder bestuur.  

Onze kerk op internet 
Team Bijzondere Diensten 
E-mailadres Nieuwsbrief 
E-mailadres Gezamenlijk Zondagsblad 
E-mailadres Ledenadministratie 
Bankrekeningnummer Diaconie 
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters 

pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
https://bijzonderediensten.mozello.com   
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
ledenadmin@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
NL40 RABO 036.71.51.804 
NL27 RABO 036.71.54.463 
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