PKN Wanneperveen zondag 29 juni om 09.30 uur
Voorganger : Dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot
Voor de dienst is er koffie, thee en ranja

Zingen voor de dienst Opwekking 123 ‘Groot is uw trouw o Heer’
Klokluiden
Welkom en mededelingen

Zingen Nieuwe Liedboek 24: 1, 2 en 3 ‘De aarde en haar volheid zijn’
Bemoediging

Zingen Nieuwe Liedboek 24: 5 ‘Gij poorten, hef uw hoofd omhoog’
Gebed

Wijsheid: Woorden die ons leven richting geven
vinden we vanmorgen in de brief van Jacobus, 3: 13-18 (BGT)

Hij schrijft over echte wijsheid: Wie van jullie zijn er wijs en verstandig? Dat zijn de
mensen die zich altijd goed gedragen, en vriendelijk zijn tegenover iedereen. Die
mensen zijn wijs! Maar mensen die altijd maar jaloers zijn of zichzelf beter vinden dan
anderen, moeten zich schamen. Als zij denken dat ze wijs zijn, houden ze zichzelf voor
de gek! Want zulke wijsheid is alleen maar menselijke, aardse wijsheid. Het is wijsheid
die komt van de kwade geesten. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft
helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust.

Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals
God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en
gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn
altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen. Mensen die goede dingen doen en in
vrede leven met iedereen, zorgen overal voor recht en vrede.

Zingen Nieuwe Liedboek 849: 1 en 2 ‘Zoek de wegen van de wijsheid’
Kindermoment

Zingen Kinderlied ‘God is een kunstenaar’
Kinderen naar de nevendienst

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing Spreuken 3: 13-18en4:5-9

Gelukkig de mens die wijsheid ontdekt, de mens die inzicht wint. Wijsheid levert meer

op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen.

Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. Met haar ene hand

schenkt ze een lang leven, eer en rijikdom geeft ze met haar andere hand.

De wegen van de wijsheid zijn lieflijk, al haar paden vredig. Ze is een levensboom voor
wie haar omhelst, wie haar omarmt, mag zich gelukkig prijzen.

Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je.

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, inzicht najaagt met alles wat je bezit.
Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien, ze strekt je tot eer wanneer je haar
ombhelst. Ze legt een sierlijke krans om je hoofd, schenkt je een prachtige kroon.’




Zingen Nieuwe Liedboek 313: 1 en 2 ‘Een rijke schat van wijsheid’

Evangelielezing Mattéus 7: 13 — 29

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen,

en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe,

en slechts weinigen weten die te vinden.

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie aftkomen maar in wezen
roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen.

Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?

Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt
slechte vruchten voort.

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte
boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten
herkennen. Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de
hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in
uw naam vele wonderen verricht?” En dan zal Ik hun rechtuit zeggen:

“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!”

Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een
wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken
buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd
werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden
van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die
zijn huis bouwde op zand. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers
traden, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt,
stortte het in, en er bleef alleen een ruine over.” Toen Jezus deze rede beéindigd had,
waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als
iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Zingen Nieuwe Liedboek 313: 3 en 4 ‘De geesten onderscheiden’
Verkondiging

Zingen Evangelische Liedbundel 186a ‘Leid mij Heer o machtig Heiland’
Wij belijden
Gebed

Collectemomen op het scherm, de collecten zijn bestemd
voor (1) Werelddiaconaat en (2) Kerk en onderhoud

Zingen Nieuwe Liedboek 146¢ : 1 en 7 ‘Alles wat adem heeft’

Zegenbede
Zingen Opwekking 602: 1 ‘Vrede van God’

Bij de uitgang hangen collectezakken, de collecten zijn bestemd
voor (1) Werelddiaconaat en (2) Kerk en onderhoud




