Liturgie PKN Wanneperveen Zondag 27 oktober 2024 om 11.00 uur
Voorganger: Joy Smit

Organist: Jan Pieter van Eerde

Saxofoon: Titia Stummel

Trompet: Jaap van de Belt

Thema: ‘Op weg naar huis’

Zingen Joh. de Heer 140: 1,2 en 3

1. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen,
van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan, om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

2. Die open poort laat d' ingang vrij, aan wie komt binnenvlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden.

Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

3. Die open poort leidt tot Gods troon: gaat door, laat niets u hind'ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, die God biedt aan Zijn kind'ren.
Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij!

Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

Klokluiden
Welkom

Zingen Psalm 42: 1 en 3 (Berijming 1938)

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer

zal ik naad'ren voor Uw ogen, in Uw huis Uw naam verhogen?

3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder; zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
menigwerf heeft Hij uw druk doen verand'ren in geluk;

hoop op Hem, sla 't oog naar boven; ik zal God, mijn God, nog loven

Bemoediqging

Zingen Psalm 108: 1 (Berijming 1938)

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid.

'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit, waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken, en met gezang mijn God genaken.

Aanvangstekst Psalm 71:17-18 en Spreuken 14: 25a (GNB) God, u hebt mij
onderwezen vanaf mijn jeugd en ik heb verteld van uw wonderen, tot op de dag van
vandaag. Laat me niet in de steek, als ik oud ben en grijs. Laat mij vertellen van uw
macht, uw grote daden verkondigen aan kinderen en kleinkinderen. Want een
betrouwbare getuige redt levens!




)

Moment voor de kinderen + Kinderlied ‘Lees je Bijbel, bid elke dag

De kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen Gezang 444: 1,3 en 2

1. Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken.
Die Gij waatrt te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

3. Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, laat ons niet verloren gaan!

2. Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: heilig, heilig, heilig toe!

Woorden van wijsheid Spreuken 4: 4 en 8: 5-11 (NBV) Mijn vader leerde mij: ‘Laat je hart
mijn woorden bewaren, handel naar mijn richtliinen, dan gaat het je goed. Streef naar
wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet. Verlaat de
wijsheid niet, dan beschermt ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je. Het begin van
wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. Acht
de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien, ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst.
Ze legt een sierlijke krans om je hoofd, schenkt je een luisterrijke kroon.” Mijn zoon,
luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven. Wijsheid is kost-
baarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.’

Gebed

Genadeverkondiging Jesaja 48: 17 (NBV) Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige
van Israél: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie
leidt op de weg die je gaat.

Zingen Evangelische Liedbundel 37: 1 en 8 (naar Psalm 146)

1. Prijs den HEER met blijde galmen; gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan Zijn lof;

'k zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

Hem verhogen in mijn lied.

2.tls de HEER van alle heren, Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren van geslachte tot geslacht.

Sion, zing uw God ter eer! Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

Schriftlezing 1 Petrus 1: 3-9 (Bijbel in Gewone Taal) Alle eer aan God, de Vader van
onze Heer Jezus Christus! Want Gods liefde is zo groot, dat hij Jezus Christus liet
opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen
geworden. Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen. En we geloven dat we eeuwig bij
hem zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaarligt. Het is een
beloning die nooit verdwijnt, en nooit zijn waarde verliest. Omdat we geloven,
beschermt God ons met zijn kracht. En als het einde van de wereld komt, zal hij ons
zeker redden. Wees dus blij, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk.
Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in vuur.




En jullie geloof is veel belangrijker dan goud! Want door je geloof ontvang je hemelse
eer en rijkdom als Jezus Christus terugkomt. Jullie hebben Jezus Christus nooit gezien,
en toch houden jullie van hem. Jullie zien hem ook nu niet, en toch vertrouwen jullie op
hem. Ja, jullie juichen van hemelse vreugde! Want jullie weten, dat jullie gered zullen
worden omdat jullie geloven.

Zingen Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

Schriftlezing Johannes 14: 1-3 en 6 (NBV) Jezus zegt:’"Wees niet ongerust, maar
vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; (veel
woningen) zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal
maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Ik ben de weg, de
waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’.

Schriftlezing 2 Corinthiérs 5: 1-7 (BGT) Dit weet ik zeker: als mijn aardse lichaam sterft,
zal God mij een nieuw lichaam geven. Dat is een hemels lichaam, dat eeuwig en
onsterfelijk is. Zolang ik mijn aardse lichaam heb, gaat het lijden door. Daarom verlang
ik naar mijn hemelse lichaam. En ik hoop dat ik dat krijg zonder dat ik hoef te sterven.
Maar ook als ik sterf, zal God mij niet in de dood achterlaten. Dat weet ik zeker! Zolang
wij ons aardse lichaam hebben, hebben we het zwaar. We willen niet sterven, maar
juist blijven leven tot het moment dat we het hemelse leven krijgen. Dan wordt ons
sterfelijke leven deel van het eeuwige leven. God heeft ons klaargemaakt voor dat
moment. En als bewijs daarvan heeft hij ons nu al de heilige Geest gegeven. We
blijven altijd moed houden. Ook al zijn we nu nog ver bij de Heer vandaan. En dat zal
zo blijven zolang we ons aardse lichaam hebben. Bij ons leven op aarde gaat het om
geloof. Want we kunnen de Heer nog niet zien.

Zingen Joh. de Heer 569: 1 en 2

1. Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, wees Gij mijn Gids.

Blijf dicht mij bij; ga stap voor stap mij voor;

dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.



2. 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, want 'k had geen Gids;
Ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad: "wees Gij mijn Gids".

Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,

want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.

Verkondiging ‘Op weg naar huis’

Zingen Joh. de Heer 925: 1 en 3

1. Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat.

O, neem mij met U mede, daar, waar Gij gaat.

3. En blijft m" ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,

tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!

Gebed

Collectemoment op het scherm, de collecten zijn bestemd voor
(1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Najaarszending

De kinderen komen teruq in de kerk

Zingen Gezang 293: 1 en 2 (Melodie: ‘The Rose’)

1. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

Zegenbede (Gesproken amen)
Zingen Nieuwe Liedboek 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Bij de uitgang zijn de fysieke collecten, de collecten zijn bestemd voor
(1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Najaarszending




