
PKN Wanneperveen - Dienst van Woord en Gebed 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar Zondag 24 november 2024 
 

Voorganger: Ds. Jan Stap uit Wanneperveen 
 

Muzikale medewerking: René, Joanne en Thomas Kolsters 
  

 

Zingen Evangelische Liedbundel 413: 1  en 4 ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’  
 

Klokluiden 
 

Mededelingen  
 

Aansteken van de Paaskaars 
 

Als teken van het geloof dat 
het leven van mensen niet eindigt 
in een donkere afgrond, 
maar in een land van belofte, 
waar geen verdriet, 
geen dood en geen duisternis meer zal zijn, 
ontsteken we hier de Paaskaars, 
die getuigt van het licht 
van de opstanding van Jezus Christus, 
die teken is van overwinning op de dood en  
wijst op Licht en Leven bij God. 
 

Aanvangslied Evangelische Liedbundel 409: 1 en 2 ‘Ik zie een poort wijd openstaan’ 
 

Woorden aan het begin - Romeinen 14: 7-9  
  

Niemand van ons leeft voor zichzelf,  
en niemand van ons sterft voor zichzelf.  
Zolang wij leven,  
leven we voor de Heer;  
en wanneer wij sterven,  
sterven we voor de Heer.  
Dus of we nu leven of sterven, 
we zijn altijd van de Heer.  
Want Christus is gestorven  
en weer tot leven gekomen  
om te heersen over de doden en de levenden.  
  

Voorganger: 
 

Onze ogen richten wij op U, o Heer, Naar Uw nabijheid verlangen wij. 
 

Stil Gebed 
 

Votum en Groet 
 

Drempelgebed 
 



Voorganger: 
 

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
Laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
Laat niet de dood van de vergetelheid over ons komen! 
Omdat Gij groter zijt dan ons hart 
Die mij gezien heeft eer ik werd geboren. 
 

Zingen Nieuwe Liedboek 23b: 1, 3 en 5 ‘De Heer is mijn herder’ 
 

Gedicht ‘Als je van iemand houdt ……’ (door Dietrich Bonhoeffer) 
 

Als je van iemand houdt 
en je bent door de dood 
van elkaar gescheiden, 
dan is er op de wereld 
niemand en niets die de leegte  
van de afwezigheid kan vullen. 
 

Probeer het maar niet 
want het zal je niet lukken. 
Aanvaard liever het gemis 
dat je is overkomen. 
Dat klinkt erg hard,  
maar het is een grote troost. 
Want zolang die leegte  
werkelijk leeg blijft, 
blijf je daardoor met elkaar verbonden. 
 

Zeg niet:  
God zal die leegte vullen, 
want geloof me, dat doet hij niet. 
Integendeel: 
Hij houdt die leegte leeg 
en helpt ons zo 
om de vroegere gemeenschap  
met elkaar te bewaren, 
zij het ook in pijn. 
 

Maar dankbaarheid 
zal de prijs der herinnering 
veranderen in stille vreugde. 
De mooie dingen van vroeger 
zijn geen doorn in het vlees,  
maar een kostbaar geschenk 
dat je meedraagt. 
 

Zorg dat je niet blijft graven 
in herinneringen 
maar doe het van tijd tot tijd. 
Ook een kostbaar geschenk  
bekijk je niet aldoor, 
maar alleen op bijzondere ogenblikken. 



Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit. 
Dan wordt het verleden 
een blijvende bron 
van vreugde en kracht. 
 

Zingen ‘Ik zal er zijn’ (Sela) 
 

Gebed 
 

Muzikale bijdrage fam. Kolsters ‘Stil, (verberg mij nu)’ – Opwekking 695 
 

Gesprek met de kinderen 
 

Muzikale bijdrage fam. Kolsters (met de kinderen)  
‘Een parel in Gods hand – Elly en Rikkert’ 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Schriftlezingen 
 

1e lezing: Mattheüs 25: 1-13 
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun 
olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.  Vijf van hen 
waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen 
gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie 
in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal 
slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de 
bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun 
olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van 
jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, 
straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en 
koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die 
klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur 
gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, 
heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus 
waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.  
 

2e lezing: Openbaringen 1: 4b-8 – door Jan Stap 
Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven 
geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de 
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem 
die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een 
koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn 
Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.  
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die 
hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, 
amen. ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en 
die komt, de Almachtige.’ 
 

Zingen ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela) 
 

Verkondiging  
 



Zingen Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2 ‘Abba Vader’ 
 

Kinderen komen terug in de kerk 
 

Gedachtenis van hen die zijn heengegaan 
 

Voorganger: 
  

De mensen van voorbij, 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij, 
wij noemen ze met namen 
 

Laten ook hier 
de namen genoemd blijven 
van wie gestorven zijn. 
Zij schonken ons het leven, 
hun liefde, hun vriendschap. 
Zij noemden ons uw naam.  
Zij deelden met ons 
De dagen en de nachten.” 
  

Muzikale bijdrage Fam. Kolsters ‘De mensen die we missen’ (Sela) 
 

We noemen de namen van de gemeenteleden die overleden zijn: 
 

13 april 2024   Stiena Halfmouw-Stam  88 jaar 
1 augustus 2024  Lambert Jonkman   86 jaar 
 

Tenslotte steken we  
een kaars aan voor hen die naamloos zijn en niet genoemd worden:  
Ook gedenken we ‘de naamlozen,  
die niet en nooit worden genoemd  
Omdat zij kwetsbaar en naamloos stierven,  
dichtbij of verweg;  
wij denken aan de velen die rouwen, waar ook ter wereld. 
 

Er is gelegenheid voor een ieder om een kaars aan te steken  
om iemand te gedenken die we missen 
(terwijl we dit doen zal René Kolsters zachtjes ‘De mensen die we missen’ spelen) 
 

We sluiten de gedachtenis af met het zingen van:  
Nieuwe Liedboek 913: 1 en 3 ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 

Dienst der gebeden  
 

Collectemoment: (1) Diaconie (Giro 555), (2) Kerk en onderhoud, (3) Pastoraat 
 

Muzikale bijdrage fam. Kolsters: 
Licht van de wereld – Opwekking 595 
Ik zegen jou in Jezus naam – (Elly en Rikkert) 
 

Zingen Evangelische Liedbundel 411: 1 en 2 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ 
 

Zegen, afgesloten met  
zingen Nieuwe Liedboek 415: 3 ‘Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen’ 


