
Liturgie zondag 18 januari 2026 om 14.30 uur  
Protestantse Gemeente Wanneperveen – Belt Schutsloot 
Locatie: Belt Schutsloot 
 

Met medewerking van: 
Ds. Jan Stap – Dienst van verbintenis 
Ds. Gerda Lubbersen - Intrededienst 
Organist: Klaas Brouwer (Urk) 
Trompettisten: Albert de Goede, Teun Knobbe en Richard Knobbe 
Lector: Beanca Stam 
Ouderlingen van dienst: Gré van de Belt en Bart van den Berg 
Diakenen van dienst: Hennie de Goede en Jolanda Heidema 
 

  

Binnenkomen 
 

Zingen Evangelische Liedbundel 263: 1 en 4 Door de wereld gaat een woord 
 

1. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

4. Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
 

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Welkomstwoord en mededelingen 
Paaskaars wordt aangestoken / de kinderen verlaten de kerk 
 

Zingen  Psalm 150: 1, 2 Looft God, looft Hem overal 
 

1. Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 



2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen Liedboek voor de Kerken 247: 1 en 2 De Geest des Heren heeft 
 

1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 
 

2. Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur, 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 

Gebed 
 

Dienst van de verbintenis 
 

Presentatie 
 

Opdracht  
 

Gelofte 
 

Voorganger: 
Broeders en zusters,  
laten wij bidden tot de almachtige God  
in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde,  
dat Hij zijn genade geeft aan haar  
die Hij geroepen heeft als dienaar van het Woord.  
 

Stil Gebed 
 

Zingen Liedboek voor de Kerken  237: 1, 2, 3 Kom Schepper Geest daal tot ons neer 
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 



3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 

Beroepen dienaar knielt 
 

Verbintenis  
 

Handoplegging 
 

Aanvaarding en verwelkoming    
(gemeente en beroepen predikant staan) 
Gemeente, dit is uw predikant.  
Wilt u Gerda Lubbersen  
als herder en leraar in uw midden ontvangen  
en haar hooghouden in haar ambt?  
 Ja, dat willen wij van harte  
 

Zegenlied Opwekking 710 Gebed om zegen 
 

Zegen haar op de weg die zij moet gaan 
Zegen haar op de plek waar zij zal staan 
Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt 
O God zegen haar alle dagen lang! 
 

Vader maak haar tot een zegen 
Ga haar niet voorbij 
Regen op haar met uw Geest Heer 
Jezus kom tot haar 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in haar 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
  

Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 

Gemeente gaat zitten 
 
De nieuw-verbonden  predikant neemt de leiding van de dienst over  



 
 

Lezen en luisteren 
 

Vredegroet 
 

Zingen Liedboek voor de Kerken 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Lezen uit het Woord   
1e Lezing Johannes 15: 1-5 (Lector) 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die 
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd 
heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 
zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij 
blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in 
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.  
 

2e Lezing 2 Timoteüs 1: 3-14 (predikant) 
Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik 
net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien.  Als ik aan je tranen denk, 
verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak 
aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en 
dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt.  
Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je 
schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid 
gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet 
voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van 
hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God 
je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van 
onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was 
ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden 
doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en 
onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.  



Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar; daarom moet ik dit alles 
ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb 
gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te 
bewaren, tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die 
je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus 
Jezus zijn. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is 
toevertrouwd.  
 

Zingen  Evangelische Liedbundel 312 Jezus vol liefde (canon)  
 

Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U  
als onze Heer. 
Kom met uw kracht, o Heer 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel 
met ieder van ons. 
Maak ons een volk, Heer, 
heilig en rein, 
dat U, Heer, volkomen 
steeds toegewijd zal zijn. 
 

Verkondiging 
 

Zingen Opwekking 343  Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.  
 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Kinderen komen terug in de kerk / kinderlied 
 

Bidden en delen 
 

Gebeden 
 

Collecte 
 

Gezegend op weg gaan 
 

Zingen Evangelishhe Liedbundel 218: 1, 2 en 3  Samen in de Naam van Jezus 
 

1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 
 



2. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 
 

3. Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 

Zegen (3x Amen) 
 
 
 


