PKN Wanneperveen/Belt-Schutsloot Zondag 14 september 2025 om 09.30 uur
Voorganger : Ds. |. Boersma-Prins uit Beilen
Viering Heilig Avondmaal

Zingen Evangelische Liedbundel 179 ‘De zon schijnt in mijn ziel vandaag’

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 84: 1 en 2 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
Stil gebed, onze hulp en groet

Gezongen Kyrie en Gloria in wisselzang Nieuwe Liedboek 281

e allenvers1l ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

e mannen vers 2 ‘Wanneer het donker ons verrast’

e vrouwen vers 3 ‘Verschijn ons als de dageraad’

e allenvers4 ‘Gij roept ons met een nieuwe naam’

e allenvers 6 ‘De zon straalt van uw aangezicht’

e mannenvers 7 ‘Gij hebt uw woord gestand gedaan’

e vrouwen vers 8 ‘Hij gaat ons voor, is ons vooruit’

e allenvers 10 ‘Ontvlam in ons en vuur ons aan’
Gebed

Woord van bemoediging

Moment voor de kinderen + zingen kinderlied ‘Wees niet laf’
Schriftlezing Lucas 14: 25-33
Zingen Nieuwe Liedboek 799: 2 en 6 ‘Het zal ons niet berouwen’

Overdenking

Zingen Evangelische Liedbundel 289: 1, 2 en 3
‘Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is’

Dankgebed en voorbeden

De avondmaalstafel wordt in gereedheid gebracht

Zingen inleidend lied bij de Tafel des Heren
Nieuwe Liedboek 381: 2 en 3 ‘Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis’

Tafelgebed
Breng dank aan God, want Hij is goed.

Gezegend zijt Gij, machtige God,
om het licht van deze dag,

om het leven uit uw hand,

om de liefde ons gegeven.
Gezegend zijt gij, eeuwige God,
om de werken die Gij doet,

om de redding ons gebracht,

om uw woord dat richting wijst.

Zingen Evangelische Liedbundel 241: 1 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’



Gezegend zijt Gij, heilige God,

om de mens naar uw hart,

Uw Zoon tot ons gezonden,

Jezus Christus, onze Heiland,

die op de avond voor zijn lijden

het brood genomen heeft, gebroken,
en het deelde met zijn vrienden:
‘Neem en eet, mijn lichaam voor u’.
Die de beker heeft genomen

en hem deelde met zijn vrienden:
‘het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten tot vergeving en verzoening.

Zingen Evangelische Liedbundel 241: 2 ‘Wees stil want de heerlijkheid van God’

Gezegend zijt Gij, omwille van Hem

die wij hier en nu gedenken

met dit brood en deze beker.

Zend uw Geest, kom in ons midden.

Bind ons samen tot één lichaam

dat zindert van leven en geestkracht,

met handen die gerechtigheid doen

en voeten die gaan op de weg van de vrede.
Maak ons één, doe ons herleven.

Zingen Evangelische Liedbundel 241: 3 ‘Wees stil want de kracht van onze God’

Zo loven en zegenen wij U

met allen in hemel en op aarde,

want Hij is onze redder en bevrijder,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Aan U de eer, de macht en de glorie.
Samen bidden we het Onze Vader
Nodiging en instellingswoorden

Tijdens de rondgang van het brood zingen we:
Zingen Lied 377: 1, 2 en 3 “Zoals ik ben, verdoofd, verblind’

Tijdens de rondgang van de beker zingen we:
Nieuwe Liedboek 377: 4, 5, 6 en 7 ‘Zoals ik ben, ontvangt Gij mij’

Dankgebed

Collecte moment op het scherm, de collecten zijn bestemd voor (1) Diaconie,
(2) Kerk en onderhoud en (3) Avondmaalsgave (St. Droomdag)

Zingen Nieuwe Liedboek 886 ‘Abba, Vader, U alleen’ (staande)

Zegen en gezongen Amen

Bij de uitgang hangen collectezakken




