Liturgie PKN Wanneperveen Zondag 13 april om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Jan Stap uit Wanneperveen
Vanaf 09.00 uur is er koffie, thee en ranja

Voor de dienst zingen:
Evangelische Liedbundel 119: 1 en 2 ‘Liefde was het, onuitputt’lijk’
Evangelische Liedbundel 118: 1 en 4 ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’

Mededelingen

Aanvangslied Gezang 177: 1 en 2 ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’

Begroeting
Zingen Psalm 146: 3 en 4 ‘Heil wien Jakobs God wil bijstaan’

Gebed van verootmoediging en ontferming
Zingen Psalm 146: 2 ‘Reken niet op mensenwaarde’

Genadeverkondiging 1 Joh. 2:1-2

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch
zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de
rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen
voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Zingen Psalm 146: 1 en 5 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw HERFE’

Regel der Dankbaarheid — 1 Joh. 2:12-17

Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. Ik
schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u
hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de
Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren,
u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad
overwonnen.

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is
de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is — zelfzuchtige
begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht —, dat alles komt niet uit de Vader
voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie
Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Zingen Gezang 254: 2 en 3 ‘U, Vader, U aanbidden wij’

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied “Zing voor de koning” + de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen Gezang 173: 1 en 2 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Schriftlezing Johannes 12: 1-8 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanié,
naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem

een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem
aanlagen.




Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus
en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.
Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg:
‘Waarom is die olie niet voor driechonderd denarie verkocht om het geld aan de
armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde — hij
was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze
doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie,
maar ik niet.’

Zingen Gezang 173: 3 ‘Jezus, de haard van uw aanwezigheid’

Schriftlezing Filippenzen 3: 4b-14

Als anderen menen — op zichzelf te kunnen vertrouwen — dan kan ik dat zeker.
Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israél,
tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeér met de wetsopvatting van
een farizeeér en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over
gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik
omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw
ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.
Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik
wilde Christus winnen en één met hem zijn — niet door mijn eigen
rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de
rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en
de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk
worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop
eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heetft.
Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding
Is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht
op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

Zingen Gezang 173: 4 en 5 ‘Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan’
Verkondiging

Orgelspel

Zingen Gezang 182: 1 en 6 ‘Jezus, leven van ons leven’

Gebeden

Collectemoment op het scherm, de collecten zijn bestemd voor
(1) Voedselbank, (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat
Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk

Zingen Gezang 408: 1, 5 en 6 Nu laat ons God de Here dankzeggen’

Zegen, die we beantwoorden met het
Zingen van Nieuwe Liedboek 415: 3 ‘Amen, Amen, Amen’

Bij de uitgang hangen collectezakken, de collecten zijn bestemd voor
(1) Voedselbank, (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat




