PKN Wanneperveen Ouderendienst Zondag 12 oktober 2025 om 11.00 uur
Voorganger : dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot
V6or de dienst is er koffie, thee en ranja

Lied voor de dienst Gezang 143: 1 en 2 (bundel 1938) ‘Op bergen en in dalen’

Klokluiden

Welkom en mededelingen

Zingen Joh. de Heer 446: 1 en 3 ‘Prijst den Heer met blijde galmen’

Bemoediqging

Zingen Joh. de Heer 446: 5 ‘t Is de Heer, wiens alvermogen’

Aanvangstekst Psalm 71: 17-18 en Spreuken 14: 25a

God, u hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en ik heb verteld van uw wonderen,
tot op de dag van vandaag. Laat me niet in de steek, als ik oud ben en grijs.

Laat mij vertellen van uw macht, uw grote daden verkondigen aan kinderen en
kleinkinderen. Want een betrouwbare getuige redt levens!

Zingen Gezang 465: 1, 2 en 5 ‘Van U zijn alle dingen’

Kindermoment

Zingen Kinderlied ‘k Heb Jezus nodig’

Kinderen naar de nevendienst

Gebed
Zingen Gezang 390: 1, 2 en 3 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’

Woorden die ons leven richting geven
Een betrouwbare getuige redt levens! (Spreuken 14: 25a)

Zingen Gezang 218: 1, 6, 7 en 8 ‘lk zeg het allen, dat Hij leeft’

Heb ik goed geleefd?
e Romeinen 3: 10 ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,

e 1 Kronieken 22:19 ...richt u met hart en ziel naar de Here uw God...
Neem Jezus Christus aan, Zoon van God en Zoon van Mensen

e Lucas 19:10 Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was



Leven met verdriet

Hoor een verhaal

Zingen Gezang 314: 1, 3 en 4 ‘Gij die gelooft, verheugt u samen

Gedicht

Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.

Als 'k niet meer kan zoals ik graag zou willen;
als benen weigeren en handen trillen,

zie dan, juist dan, vol liefde naar mij om.

Stuur mensen op mijn pad met groot geduld,
als mijn geheugen het soms af laat weten.
Als 'k dingen zoek, of namen ben vergeten,
geef dan dat toch Uw liefde mij vervult.

En wordt het lichaam zwak, de ogen slecht,
laat dan Uw Woord, Uw Naam mij vergezellen,
opdat ik anderen nog kan vertellen

waar 't fundament, de grondsteen is gelegd.

En als ik heel dicht bij het einde kom,

vul mijn gebroken stem dan met gezangen
en laat mij diep, héél diep naar U verlangen.
Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.

Gebed

Collectemoment op het scherm, de collecten zijn voor
(1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud

Kinderen komen terug in de kerk

Zingen Gezang 409: 1 en 2 ‘Laat ons de Heer lofzingen’

Zegenbede (Gesproken amen)

Zingen Gezang 409: 5 ‘Daarom lof zij de Here’

Bij de uitgang hangen collectezakken,
de collecten zijn voor (1) Diaconie en (2) Kerk en onderhoud




