Liturgie PKN Wanneperveen / Belt-Schutsloot
Zondag 11 mei 2025 om 9.30 uur
Gezamenlijke dienst in de kerk in Belt-Schutloot

We vieren het 100 jarig bestaan van de kerk in Belt-Schutsloot

Thema : ‘Bij God onder de pannen’.
Voorganger : Joy Smit
Organist : Jan-Pieter van Eerde m.m.v. Teun, Albert en Richard

Zingen Nieuwe Liedboek 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Klokluiden

Welkom en mededelingen

De paaskaars

Zingen Nieuwe Liedboek 287: 1 en 2 ‘Rond het licht dat leven doet’

Bemoediging en groet

Zingen Nieuwe Liedboek 287: 5 ‘Rond het licht dat leven doet’

4 Generaties door Geke

Van verleden naar heden
Het kerkgebouw jaar 100 jaar. De kerk is officieel ingewijd op 3 mei 1925.

De eerste steen is gelegd op 11 december 1924 door ds. L.J. Wesseldijk.

Deze predikant leefde van 1870 tot 1953. Hij was zoon van Willem Wesseldijk, korporaal bij
de mariniers en later evangelist en Josepha Sap, de dienstbode.

Leendert Johannes Wesseldijk was zelf gehuwd met Adriana Wilhelmina Keers. Hij was
respectievelijk predikant in Schreerd (1896), Indonesi€ (1908), Wanneperveen, Op en Neer-
Andel en Willemsoord. Hij ging met emeritaat in 1936.

De gemeente is in het jaar 2004 samengevoegd en is deze kerk blijven gebruiken .
De gereformeerde kerk werd verkocht en met dit geld werd de kerk gerenoveerd, nu ruim 10
jaar geleden.

Heel veel is samen gedaan, van het vernieuwen van her dak tot het aanleggen van de
parkeerplaats. Velen hielpen, kerkgangers en dorpelingen. Eensgezind.

De banken zijn verwijderd. Er kwamen stoelen voor in de plaats. De kansel werd vernieuwd.
De indeling veranderd. Zo werd de kerk een nieuwe kerk van ons samen.

‘Geloven door de jaren heen’
De gemeente heeft aan de hand van oude documenten, foto’s en gebruiksvoorwerpen een
tentoonstelling ingericht ‘Geloven door de jaren heen in Belt-Schutsloot’.

Daarnaast is er door Beltiger kunstenaars een expositie ingericht.........
Zingen Opwekking 715 (naar Psalm 84) (begeleiding You Tube) ‘Wat hou ik van Uw huis’
Gebed



Genadeverkondiging

Leefregel
Zingen ‘Een Toekomst vol van hoop’

Wij lezen uit de Bijbel Psalm 84

Zingen Gezang 320: 1 en 3 Zingt een nieuw lied voor God de Heere
We lezen uit de Bijbel Openbaring 3: 7-13

Zingen Gezang 320: 4 ‘De Heil'ge Geest geeft taal en teken’

Verkondiging

Zingen ‘Zingend Gezegend’ Lied 213 ‘Dit huis een herberg onderweg’ (Melodie Psalm 84)

Wij belijden
Zingen Gezang 255: 1 en 3 ‘Ere zij aan God de Vader’

Gebed
Zingen Gezang 457 ‘Heilig heilig heilig’
Zegenbede (Gesproken Amen)

Zingen Nieuwe Liedboek 425 ‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen’

De collecten zijn bestemd voor

(1) Diaconie (STAVIB

(2) Kerk en onderhoud en

(3) Onkosten jubileum 100 jaar kerk




