
PKN Wanneperveen Zondag 29 september 2024 om 9.30 uur 
Voorganger : Ds. Jan Stap 
 

 

Orgelspel 
 

Lied voor de dienst: Bible Songs for Children – Jozef 
 

Mededelingen en aansteken Kinderkaars 
 

Zingen Gezang 473: 1 en 2 ‘Neem mijn leven’ 
 

Stil Gebed 
 

Votum en Groet 
 

Zingen Gezang 473: 3 en 6 ‘Neem mijn stem’ 
 

Gebed van toenadering 
 

Zingen Gezang 349: 1 en 2 ‘O Vader, trek het lot u aan’ 
 

Genadeverkondiging Matteüs. 11: 28-30 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 
rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is 
licht.’  
 

Zingen Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’ 
 

Regel der Dankbaarheid Exodus 20 in verkorte versie, de kern: 
Intro: Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, 
bevrijd heeft. 
1. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 
2. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen. 
3. U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. 
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 
5. Eert uw vader en uw moeder. 
6. U zult niet doodslaan. 
7. U zult niet echtbreken. 
8. U zult niet stelen. 
9. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
10. U zult niet begeren wat van uw naaste is. 
 

Zingen Evangelische Liedbundel 184: 1 en 2 ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kinderlied: 
‘The little light of mine’  
 
Lector: Exodus 23 
Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met een 
misdadiger door iemand vals te beschuldigen. Laat je er niet door de meerderheid 
toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, 



verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten. Iemand die arm 
is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen.  
Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je 
aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen.  
Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last 
bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende 
hand bieden.  
Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. Laat je niet 
beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat 
niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan. Neem geen 
steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden blind en maken eerlijke 
mensen tot leugenaars.  
Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om 
vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte.  
 

Zingen Evangelische Liedbundel 184: 3 en 4 ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ 
 

Lector: Schriftlezing Galaten 6: 1 -9 
Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan 
moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad 
brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars 
lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, 
bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien 
iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder 
mens moet zijn eigen last dragen.  
Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen.  
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook 
oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op 
de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede 
doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer 
de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen 
het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.  
 

Zingen Psalm 81: 1, 8 en 9 ‘Jubel God ter eer’ 
 

Verkondiging 
 

Zingen Gezang 318: 7, 8, 9 en 10 ‘Gij Geest die woorden leven doet’ 
 

Dienst der Gebeden 
 

Collectemoment op het scherm, de collecten zijn bestemd voor 
(1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat 
 

Zingen Evangelische Liedbundel 444: 1 t/m 4 ‘Ik zegen jou in Jezus naam’ 
 

Zegen  
Zingen Gez. 456: 3 ‘Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen’ 
 

Fysieke collecte bij de uitgang, de collecten zijn bestemd voor 
(1) Diaconie, (2) Kerk en onderhoud en (3) Pastoraat 
 


