
 

Orde van dienst PKN Wanneperveen Zondag 14 april 2024 om 09.30 uur 
Voorganger : dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot 
 

 

Zingen Evangelische Liedbundel 124 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ 
 

Klokluiden 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen Psalm 134 ‘Gij dienaars aan den Heer gewijd’ 
 

Stil gebed / Bemoediging  
 

Zingen Opwekking 277 ‘Machtig God, sterke Rots’ 
 

Psalmlezing: Psalm 1 
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet 
betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich 
verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd 
draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de 
wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht 
heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de 
rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen De Nieuwe Psalmberijming 1: 1 en 2 ‘Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt’ 
 

Moment voor de kinderen 
 

Zingen Kinderlied ‘Vertel het aan de mensen’ 
 

Woorden die ons leven richting geven:  
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet 
naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft 
en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet 
smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 
Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. (Jacobus 2: 14 – 17) 
Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen 
in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. (Deut. 15: 11) 
 

Goede Woorden: Leef je geloof 
 

Zingen Psalm 136: 1, 2, 12 en13 ‘Loof den Heer, want Hij is goed’ 
 

Gebed om de Heilige Geest   
 

Schriftlezing: Ezechiél 31: 1 – 14 
1 Op de eerste dag van de derde maand in het elfde jaar richtte de HEER zich tot mij:  
2 ‘Mensenkind, zeg tegen de farao, de koning van Egypte, en tegen zijn volk: “Wie is er  
zo groot als jij? 3 Ooit was Assyrië als een ceder van de Libanon, met mooie takken,  
als een woud dat schaduw geeft, duizelingwekkend hoog, zijn kruin raakte de wolken.  
4 Water deed hem groeien, de oervloed maakte hem groot: rivieren stroomden waar de ceder was 
geplant, geulen leidden naar alle andere bomen op aarde. 5 Zo werd hij de hoogste van alle 
bomen, zo kreeg hij brede takken en lange twijgen, door al het water uit de diepte. 



 

6 In zijn takken nestelden de vogels van de hemel, onder zijn twijgen wierpen de wilde dieren hun 
jongen, en in zijn schaduw woonden vele volken. 7 Groot was hij en mooi, met zijn lange takken, 
want hij had zijn wortels in veel water. 8 Zelfs in de tuin van God was er geen ceder als hij, geen 
cipres met zulke takken, geen plataan met zulke twijgen, in de tuin van God was er geen boom zo 
mooi als hij. 9 Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn brede takken, en alle bomen van Eden 
benijdden hem, alle bomen in de tuin van God. 10 Daarom – dit zegt God, de HEER: Omdat hij zo 
hoog geworden was dat zijn kruin de wolken raakte en omdat hij zich hooghartig verhief, 11 
leverde Ik hem uit aan de machtigste heerser van de wereld, die hem voor zijn goddeloosheid liet 
boeten. Ik verstootte hem. 12 Vreemde volken, de wreedste ter wereld, hakten hem om en smeten 
hem neer op de bergen, zijn takken vielen in de dalen, zijn twijgen werden gebroken en vulden de 
beddingen van de rivieren. Alle volken van de aarde trokken weg uit zijn schaduw en lieten hem 
liggen. 13 De vogels van de hemel streken neer op zijn gevallen stam, en in zijn takken huisden 
de dieren van het veld. 14 Geen boom, al heeft hij zijn wortels in het water, zal ooit nog zo hoog 
worden, geen kruin zal ooit nog de wolken raken. Geen boom zal zich meer boven de andere 
verheffen.  
 

Zingen Nieuwe Liedboek 513: 1 en 2 ‘God heeft het eerste woord’ 
 

Schriftlezing Marcus 4: 26-34 
26 En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 
27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij 
niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe 
graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is 
voor de oogst.’ 30 En Hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door 
welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het 
kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien 
opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de 
hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Hij 
hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; 34 Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen 
tegen hen, maar wanneer Hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles. 
 

Zingen Nieuwe Liedboek 513: 3 en 4 ‘God heeft het laatste woord’ 
 

Verkondiging 
 

Zingen Opwekking 43: 1 en 2 en 4 ‘In Gods overwinning trekken wij ten strijd’ 
 

Wij belijden 
 

Gebed 
 

Collectemoment op het scherm -  De collecten zijn bestemd voor 
(1) Voedselbank Steenwijkerland en (2) Kerk en onderhoud 

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Zingen Psalm 89: 7 ‘Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt’ 
 

Zegenbede (Gesproken amen) 
 

Zingen Nieuwe Liedboek 425 ‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen’ 
 
Fysieke collecte bij de uitgang - De collecten zijn bestemd voor 

(1) Voedselbank Steenwijkerland en (2) Kerk en onderhoud 
 


