Zondag 3 mei 2026 PKN Wanneperveen om 09.30 uur
Voorganger : Ds. |I. Boersma-Prins uit Beilen
Er is koffie, thee en ranja voor de dienst

Orgelspel

Lied voor de dienst lied 161: 1 en 2 uit de Evangelische Liedbundel

*Komt, laat ons vrolijk zingen

Klokgelui

Welkom en mededelingen

*Die heuvels schiep en dalen

Staande zingen we het intochtslied Psalm 84: 2 en 3

Onze hulp en groet

Inleiding op de dienst

Op melodie van lied 919 een lied dat ds. A.F. Troost schreef bij 4 mei

Heer, de stilte doet ons pijn
toont ons in gedachten
allen die gevallen zijn,

al hun jammerklachten,

met geweld

neergeveld-

Heer, zo zijn wij mensen:
waanzin kent geen grenzen.

Gebed om ontferming en vergeving

Couplet 2:

Twee minuten zijn zo kort,
zijn maar twee momenten;
tranen zijn te snel gestort-
buiten bloeit de lente.
Laat, o God,

Uw gebod

nu, in onze dagen

gave vruchten dragen!

Leefregel

Couplet 3:

Zie de stilte van dit uur

Als een krans gebeden-

Vlam van boven, eeuwig vuur,
Fakkel van de vrede,

Dood de haat,

Ban het kwaad,

Wek in ons, uw mensen,
Liefde — zonder grenzen!



Kindermoment

Meezingen met: “Ik weet wie.....
Schriftlezing Jesaja 2: 1-5

Lied 397

Schriftlezing Koloss. 3: 1-17

Op melodie van ‘de laatsten worden de eerste’, lied 990
U roept ons tot de orde,

om hier een lied te zijn,

om samen uw hartslag te worden

als tegenstem tegen pijn.

U breekt ons stille zwijgen,

en spelt het woord voor woord,
hoe u hier gestalte wilt krijgen
in liefde nog ongehoord.

U nodigt stemmen tot zingen,
bemoedigt ons tot daad

en zegent het hart van wie gingen
de weg waarlangs Christus gaat.

Verkondiging

Lied 601:2

Wij gedenken Christiaan Heidema *16 oktober 1940 -+ 24 april 2026
Lied 523: 1 en 3 (JdH) Veilig in Jezus’ armen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

De kinderen komen terug

Slotlied 482: 1 en 2

Zegen en gezongen Amen

Wilhelmus, lied 708: 1 en 6



