BIJBELBOEKEN QUIZ-en PUZZEL MARATHON 2022 /2023 /2024

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door.
Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken.
We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging.

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke
vragen en ook een heel aantal ‘opzoekvragen’. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te
triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker
dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze
quizzen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen.

We zijn bij de quizzen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).
Op internet vind je die 0.a. op https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1 of https://bijbel.eo.nl/

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet
oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizzen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier.

Denk je dat je iemand anders met deze quizzen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral.

En wil je ons laten weten wat je van de quizzen vindt, vul dan het contactformulier in op
https://bijzonderediensten.mozello.com of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com

Bijbelboeken Quiz - Deel 57 - Galaten en Efeziérs (NBV)

Galaten:

Paulus spreekt de ontvangers van deze brief aan als 'Galaten’ (Galaten 3:1). Met de term Galaten
bedoelt hij waarschijnlijk de inwoners van het zuidelijk deel van de Romeinse provincie Galatié. De
brief aan de Galaten is waarschijnlijk geschreven rond 54-55 na Christus.

Het belangrijkste onderwerp van de brief is de vraag in hoeverre niet-Joodse christenen zich aan de
Joodse wetten moeten houden.

Men kan uit de brief opmaken dat Paulus schreef voor heel jonge kerken, die nog geen hiérarchische
structuur hadden en die hun precieze identiteit nog moesten bepalen. De meeste christenen uit deze
kerken waren van niet-Joodse afkomst.

De brief eindigt met een handgeschreven groet van Paulus. In Galaten 6:11 staat: ‘U ziet het aan de
grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig.’” Hieruit is af te leiden dat de brieven meestal door een soort
secretaris opgeschreven werden.

Efeziérs:

Verreweg de meeste deskundigen denken dat de brief aan de Efeziérs niet door Paulus zelf
geschreven is. De brief zou dan geschreven zijn door een leerling van hem, zoals ook wordt vermoed
voor sommige andere brieven van Paulus.

Omdat onderzoekers niet weten wie deze brief wel geschreven heeft, is ook de datering van deze
brief onbekend.

De brief aan de Efeziérs gaat over de kerk als het ware lichaam van Christus. De redding van de
gelovige ligt in de verbondenheid met Christus.

1112 (Galaten 1) Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar
door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt.

1113 (Galaten 2) Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten
besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als
spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus
Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken.

1114 (Galaten 3) Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een
van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur,
maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee
verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart.
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1115 (Galaten 4) En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven,
die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn
kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

1116 (Galaten 5) Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om
uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld in
één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

1117 (Galaten 6) Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester
delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie
op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest
zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we
niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

1118 (Efeziérs 1) Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.

1119 (Efeziérs 2) Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat
zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.
Ook u bent nu door zijn genade gered.

1120 (Efeziérs 3) Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de
Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: de heidenen delen door Christus Jezus
ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op
grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods
genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.

1121 (Efeziérs 4) En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers,
herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam
van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon
van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom
gekomen volheid van Christus.

1122 (Efeziérs 5) Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat
openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

1123 (Efeziérs 6) Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo
hoort het. “‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte
verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’

Abraham (S) de heiligen (R) ons (2) Titus (1)

Christus (J) Gods genade (A) onze Vader (A) uw naaste (E)

de Geest (L) je ouders (A) Paulus (M) zijn Zoon (A)
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De 2 antwoorden zijn de namen van 2 Judeeérs die samen met Daniél worden
uitgekozen door Nebukadnessar, koning van Babyloni&, om aan het hof te dienen.
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