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Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend/puzzelend, de hele Bijbel door. 
Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. 
We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een vraag te maken, een hele uitdaging. 
 

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke 
vragen en ook een heel aantal ‘opzoekvragen’. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te 
triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker 
dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze 
quizzen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen. 
 

We zijn bij de quizzen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). 
Op internet vind je die o.a. op https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1 of https://bijbel.eo.nl/  
 

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet 
oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizzen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier. 
 

Denk je dat je iemand anders met deze quizzen/puzzels plezier doet? Deel deze site dan vooral. 
 

En wil je ons laten weten wat je van de quizzen vindt, vul dan het contactformulier in op 
https://bijzonderediensten.mozello.com of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com 

 

 

Bijbelboeken Quiz - Deel 56 - 2 Korintiërs 1 tot en met 13 (NBV) 
 

De tekst die is overgeleverd als de 2e brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinte, is 
waarschijnlijk samengesteld uit delen van verschillende brieven van Paulus. De delen waaruit 2 
Korintiërs is samengesteld, zijn waarschijnlijk niet lang na elkaar geschreven, mogelijk in het jaar 56. 
 

Op het moment dat Paulus 2 Korintiërs schrijft is zijn relatie met de gemeente grondig verstoord:  
In 2 Korintiërs 2:5-11 schrijft hij over ruzie die er de laatste keer geweest was tussen hem en de 
gemeente. Daarmee is 2 Korintiërs een van de eerste documenten in de kerkgeschiedenis over een 
belangrijk conflict tussen een gemeenschap van christenen en hun leider. De spanningen bepalen de 
manier waarop Paulus de Korintiërs aanspreekt. Hij wil ze met persoonlijke en theologische 
argumenten weer achter zich krijgen. 
 

De tweede brief aan de Korintiërs is een van de meest persoonlijke brieven die Paulus geschreven 
heeft. Over het algemeen is men het erover eens dat 2 Korintiërs echt door Paulus is geschreven.  
 

 

1099 (2 Korintiërs 1) Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje. 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
 

1100 (2 Korintiërs 2) God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht 
meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij 
zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die 
verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de 
eersten een heerlijke geur die leven schenkt. 
 

1101 (2 Korintiërs 3) Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het 
verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest 
maakt levend. 
 

1102 (2 Korintiërs 4) Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is 
en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht 
schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn 
luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 
 

1103 (2 Korintiërs 5) Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, 
wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel. 
 

1104 (2 Korintiërs 6) Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en 
raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en 
dochters – zegt de almachtige Heer.’ 
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1105 (2 Korintiërs 7) Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten 
we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele 
leven heiligen. 
 

1106 (2 Korintiërs 8) U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de 
collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, 
dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, 
wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling 
dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 
 

1107 (2 Korintiërs 9) God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in 
alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed 
werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, 
voor altijd.’ 
 

1108 (2 Korintiërs 10) want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer 
wordt aangeprezen. 
 

1109 (2 Korintiërs 11) Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, 
uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. 
 

1110 (2 Korintiërs 12) Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het 
vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij 
van hem te bevrijden, 9maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt 
zichtbaar in zwakheid.’ 
 

1111 A, B, C (2 Korintiërs 13) Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn 
vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde 
en de vrede met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn laten u groeten. 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij 
met u allen. 
 

de Heer (D) Eva (W) liefde (E) Satan (A) vermogen (A) 

duisternis (O) genade (Z) ongelovigen (I) smetten (V) vrede (D) 

eenheid (N) letter (T) rechtvaardigheid (N) tent (O) wierook (E) 
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Wijzen worden met rijkdom gekroond, dwaasheid is  …...  

 D E T O O I V A N D W A Z E N  
 


