
BIJBELBOEKEN   QUIZ   MARATHON   2022 
 

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend, de hele Bijbel door. 
Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. 
We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een quizvraag te maken, een hele uitdaging. 
 

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke vragen en ook een 
heel aantal (bijna) onmogelijke vragen. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te triggeren om de Bijbel (fysiek of 
digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het 
juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizzen je nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de 
Bijbel te gaan lezen. 
 

We zijn bij de quizzen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). 
Op internet vind je die o.a. op https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1 of https://bijbel.eo.nl/  
 

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet oplevert, we vinden 
het fijn dat je deze quizzen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier. 
 

Denk je dat je iemand anders met deze quizzen plezier doet? Deel deze site dan vooral met anderen. 
 

En wil je ons laten weten wat je van de quizzen vindt, vul dan het contactformulier op 
https://bijzonderediensten.mozello.com in of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com 
 

 

Bijbelboeken Quiz  -   Deel 34   -    Jeremia 1 tot en met 26  (NBV) 
 

Jeremia 
 

- Het boek Jeremia ontleent zijn naam aan een profeet uit Juda. Jeremia was ongeveer veertig jaar lang profeet  
in Jeruzalem. Hij staat tussen twee belangrijke gebeurtenissen in Juda’s geschiedenis, de ene hoopgevend,  
de andere dramatisch. 
- Jeremia begon zijn optreden vóór de veelbelovende hervorming van koning Josia (622 voor Christus), die een eind 
wilde maken aan de afgoderij in Juda en ook de eenheid wilde herstellen met het noordelijke koninkrijk Israël,  
dat toen al bezet was door de Assyriërs. Jeremia leefde daarna onder andere koningen voor en na de val van Juda  
en Jeruzalem, waarmee de Babylonische ballingschap begon. 
- Jeremia was afkomstig uit een familie van priesters. Toen een groep Judeeërs naar Egypte vluchtte, na de verovering 
van Jeruzalem, werd Jeremia tegen zijn wil meegevoerd. Men neemt aan dat hij in Egypte gestorven is. 
- Het centrale thema van Jeremia’s prediking is dat aan de ondergang van Juda niet God schuld heeft, maar het volk  
en de politieke en religieuze leiders. Het boek bevat beschuldigingen, aankondigingen van onheil, en oproepen  
tot inkeer door het afzweren van afgoderij en sociaal onrecht. 
- Jeremia hekelt het blinde vertrouwen in tempel en eredienst, alsof die Gods hulp zouden garanderen.  
Toch kan het einde van het oude systeem ook het begin van een nieuwe gemeenschap zijn. Jeremia is daarom  
ook een prediker van hoop. Hij belooft de terugkeer naar het land, een nieuw verbond met God en een nieuw hart  
en nieuwe geest voor het volk. 
- Jeremia maakt deel uit van de 'grote profeten'. De drie profetenboeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël worden zo 
genoemd vanwege hun omvang. In de Bijbel is Jeremia de tweede van deze drie boeken.  
Deze volgorde is bepaald door de tijdsaanduidingen die in de eerste verzen van deze boeken staan.  
Jeremia is het langste van de drie en is na Psalmen het langste boek van het Oude Testament. 
 

 
En dan de opdracht die hoort bij de hoofdstukken 1 tot en met 26 van Jeremia: 
Wat hoort er te staan op de plaats van de vraagtekens. De juiste antwoorden staan onder de laatste vraag,  
maar uiteraard staan ze niet in de juiste volgorde. Plaats de letter of het cijfer in de oplossing onderaan  
onder het bijbehorende hoofdstuk. De oplossing (komt uit Jeremia 17) lees je dan van links naar rechts. 
 

763 (Jeremia 1) 4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, 
voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 
 

764 (Jeremia 2) 1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Roep Jeruzalem toe: Dit zegt de HEER: Ik weet nog hoe je me liefhad 
in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. 
 

765 (Jeremia 3) 4 Maar nú roep je mij aan. Je zegt “vader” tegen mij, en zegt: “U bent de geliefde van mijn jeugd, 
5 uw woede gaat voorbij, niet eeuwig duurt uw toorn.” 
 

766 (Jeremia 4) 23 Ik zag de aarde, ze was woest en doods. Ik keek op naar de hemel, er was geen licht. 
24 Ik zag de bergen, ze beefden, de heuvels, ze huiverden. 
 

767 (Jeremia 5) 5 Ik zal me tot hun leiders richten, zij weten beslist wat de HEER van hen vraagt, zij zijn bekend met het 
recht van hun God. Maar ook zij hebben het juk gebroken, hoog en laag heeft zijn riemen losgerukt. 
 
768 (Jeremia 6) 12 Hun huizen vallen anderen toe, ook hun akkers en hun vrouwen. Ik treed op tegen de hele bevolking 
– spreekt de HEER. 13 Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit; van profeet tot priester, ieder pleegt 
bedrog. 
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769 (Jeremia 7) 11 Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie 
doen – spreekt de HEER. 12 Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat 
ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan.  
 

770 (Jeremia 8) 7 De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk 
kent niet de orde van de HEER. 
 

771 (Jeremia 9) 19 Vrouwen, luister naar de woorden van de HEER, open je oren, hoor wat hij zegt. Leer jullie dochters 
weeklagen, leer elkaar dit klaaglied: 20 “De dood is door onze vensters binnengeklommen, hij is onze paleizen 
binnengedrongen. Hij maait de kinderen neer in de straten, roeit de jeugd uit op de pleinen.” 
 

772 (Jeremia 10) 10 Maar alleen de HEER is werkelijk God, hij is de levende God, de eeuwige koning. 
Door zijn woede beeft de aarde, tegen zijn toorn houden volken geen stand.’ 
 

773 (Jeremia 11) 2 ‘Laat allen luisteren naar de bepalingen van dit verbond, zeg tegen de bevolking van Juda en 
Jeruzalem: 3 Dit zegt de HEER, de God van Israël: Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van het 
verbond 4 die ik jullie voorouders heb opgelegd toen ik hen uit de smeltoven van Egypte haalde. 
 

774 (Jeremia 12) 4 Hoe lang nog zal de aarde treuren, zullen gras en bloemen verdorren? Het vee en de vogels komen 
om door de wandaden van haar bewoners, die denken: Hij voorziet niet hoe ons einde zal zijn.’ 
 

775 (Jeremia 13) 11 Want zo vast als een gordel om het lichaam van een man, zo vast wilde ik heel Israël en Juda aan 
mij binden – spreekt de HEER. Ze zouden mijn volk zijn, mijn eer, mijn roem, mijn glorie. Maar ze hebben niet 
geluisterd. 
 

776 (Jeremia 14) 20 HEER, wij bekennen onze schuld, en de schuld van onze voorouders: wij hebben tegen u 
gezondigd. 21 Maar verstoot ons toch niet, doe het niet, omwille van uw naam. Ontluister uw troon toch niet, 
denk aan uw verbond met ons, verbreek het niet. 
 

777 (Jeremia 15) 3 6 Je hebt me verlaten – spreekt de HEER –, je hebt me de rug toegekeerd. Daarom hef ik mijn hand 
op en sla ik je neer. Ik ben mijn mededogen moe. 7 Ik verjaag je uit de steden van het land, ik beroof je van je 
kinderen. Ik zal mijn volk ombrengen, want het heeft zijn leven niet gebeterd. 
 

778 (Jeremia 16) 9 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Jullie zullen nog meemaken 
dat ik in dit land de vreugdezangen laat verstommen en bruid en bruidegom hun lied ontneem. 
 

779 (Jeremia 17) 1 De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt staat ze 
gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. 2 Ook hun kinderen houden hun altaren en Asjerapalen in ere, bij 
bladerrijke bomen en op hoge heuvels. 
 

780 (Jeremia 18) 11 Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem: Dit zegt de HEER: Uit mijn hand komt 
onheil over jullie en ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. 
 

781 (Jeremia 19) 3 Luister naar de woorden van de HEER, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Dit zegt de 
HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik zal zulk onheil over deze stad brengen dat de oren van wie ervan 
hoort zullen tuiten. 
 

782 (Jeremia 20) 5 De voorraden van deze stad, de bezittingen en kostbaarheden, en de schatten van de koningen 
van Juda geef ik hun vijanden in handen. Ze zullen alles buitmaken en meevoeren naar Babel. 
 

783 (Jeremia 21) 3 Jeruzalem, ik zal je straffen – spreekt de HEER –, jij die in een vallei gelegen bent, op geëffende 
rotsen gebouwd. Je inwoners denken: Wie zou ons kunnen aanvallen, wie zou onze huizen kunnen binnendringen? 
 

784 (Jeremia 22) 3 Dit zegt de HEER: Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn 
onderdrukker, buit vreemdelingen, weduwen en wezen niet uit, pleeg geen geweld tegen hen, vergiet in deze stad 
geen onschuldig bloed. 
 

785 (Jeremia 23) 14 Bij Jeruzalems profeten zie ik gruwelijke dingen: overspel! leugen op leugen! Zij steunen de 
boosdoeners, zodat die niet breken met hun kwalijke praktijken. Iedereen is even slecht geworden als de inwoners van 
Sodom en Gomorra. 
 

786 (Jeremia 24) 3 De HEER zei tegen mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde: ‘Vijgen. De goede vijgen zijn helemaal 
gaaf, de slechte zijn zo bedorven dat ze niet meer te eten zijn.’ 4Toen richtte de HEER zich tot mij: 5 ‘Dit zegt de HEER, 
de God van Israël: De goede vijgen staan voor de Judese ballingen die ik van hier naar Babylonië heb gestuurd. 
 

787 (Jeremia 25) 1-2 In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia (dit was het eerste 
regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië), richtte de HEER zich tot Jeremia over de inwoners van Juda 
en Jeruzalem. De profeet Jeremia sprak toen tot hen:  
 

788 (Jeremia 26) 20 Er was nog een ander die als profeet optrad in de naam van de HEER: Uria uit Kirjat-Jearim, de 
zoon van Semaja. Ook hij profeteerde tegen Jeruzalem en Juda, en hij verkondigde hetzelfde als Jeremia. 21 Toen 
koning Jojakim, de bevelhebbers en de raadsheren zijn profetieën hoorden, wilde de koning hem ter dood laten 
brengen. Uria kwam dat te weten en vluchtte in paniek naar Egypte. 
 



aarde P - inwoners W - praktijken V - schatten R 
altaren R - kinderen E - priester N - vader Z 

ballingen U - koning E - profeet G - volk W 
bevolking O - licht G - profeten O - voorouders H 
bruid E - machten E - profetieën T - vreemdelingen R 

dood I - man D - rotsen T - woorden E 
God E - naam D -      

 
 

OPLOSSING: 
 

Hoofd 

stuk 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10  11 12  13   14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Letter G E Z E G E N D  W I E  O P  D E  H E E R  V E R T R O U W T 

 


