
BIJBELBOEKEN   QUIZ   MARATHON   2022 
 

Van harte welkom bij deze Bijbelboeken Quiz. We gaan, al quizzend, de hele Bijbel door. 
Van Genesis tot Openbaringen, een reis van in totaal 66 Bijbelboeken met 1189 hoofdstukken. 
We proberen bij zoveel mogelijk hoofdstukken een quizvraag te maken, een hele uitdaging. 
 

Het zijn zeer diverse vragen: er zijn zowel (relatief) gemakkelijke vragen, lastige vragen, moeilijke 
vragen en ook een heel aantal (bijna) onmogelijke vragen. Dat vinden we niet erg, we hopen je juist te 
triggeren om de Bijbel (fysiek of digitaal) open te slaan. Je weet in dat geval in ieder geval zeker dat in 
het hoofdstuk, waar de vraag over gaat, het juiste antwoord staat. Misschien zelfs dat deze quizzen je 
nieuwsgierig maken en een aanzet zijn om (nog meer) in de Bijbel te gaan lezen. 
 

We zijn bij de quizzen uitgegaan van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). 
Op internet vind je die o.a. op https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.1/Genesis-1 of https://bijbel.eo.nl/  
 

Waarom jij ook meequizt, hoeveel antwoorden jij ook goed of fout hebt, wat het jou ook wel of niet 
oplevert, we vinden het fijn dat je deze quizzen gevonden hebt en meedoet. Veel plezier. 
 

Denk je dat je iemand anders met deze quizzen plezier doet? Deel deze site dan vooral met anderen. 
 

En wil je ons laten weten wat je van de quizzen vindt, vul dan het contactformulier op 
https://bijzonderediensten.mozello.com in of stuur een e-mail naar bijzonderediensten.wv@gmail.com 
 

 

Hieronder de beginregels uit Psalmen 31 tot met 60. Er ontbreekt telkens 1 woord, op de plaats van de vraagtekens. 
De in totaal 30 ontbrekende woorden staan, in alfabetische volgorde, onder Psalmen 60 (vraag 556). 
Achter die ontbrekende woorden staat een HOOFDLETTER. Plaats de hoofdletter/cijfer, die achter het ontbrekende 
woord staat, in het vakje onderaan met hetzelfde nummer als de Psalm waarin het ontbrekende woord thuishoort. 
Dus: hoort het woord ‘gruwelijk’ bij Psalmen 53, dan plaats je de ‘U’ die achter ‘gruwelijk’ staat in vakje 53 in de 
oplossing. Als je dat op de juiste manier doet, dan lees je de oplossing in de onderste kolom. Veel plezier en succes. 
 

Let op: het aantal vraagtekens komt overeen met het aantal letters van het woord dat er moet staan. 
 

 

Bijbelboeken Quiz  -   Deel 25   -    Psalmen 31 tot en met 60  (NBV) 
 

Psalmen 
 

527 (Psalmen 31) Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, hoor mij, haast u mij te 
?????? 
 

528 (Psalmen 32) Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig 
als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van ?????? is. 
 

529 (Psalmen 33) Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moeten hem ?????. Huldig de HEER bij de 
klank van de lier, speel voor hem op de tiensnarige harp. Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave. 
 

530 (Psalmen 34) De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een 
loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met ??????? horen. 
 

531 (Psalmen 35) Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden, vecht tegen wie mij bevechten, wapen u, grijp het ??????, sta op 
om mij te helpen! 
 

532 (Psalmen 36) De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart – ????? voor God kent hij niet. De zonde sust 
zijn geweten in slaap – geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. 
 

533 (Psalmen 37) Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, zij verdorren snel als gras, zij 
verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je 
????? bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. 
 

534 (Psalmen 38) Wees niet vertoornd, HEER, straf mij niet, bedwing uw ?????, sla mij niet. Diep zijn uw pijlen in mij 
gedrongen, zwaar is uw hand op mij neergedaald. 
 

535 (Psalmen 39) Ik had mij voorgehouden: Ik moet mij beheersen en mijn tong voor ????? behoeden, mijn mond met 
een muilband bedwingen te midden van mensen zonder God of gebod. 
 

536 (Psalmen 40) Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om ???? 
gehoord. 
 

537 (Psalmen 41) Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven, de HEER zal 
hem beschermen en in ????? houden, men prijst hem gelukkig in het hele land. 
 

538 (Psalmen 42) Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ???? naar u, o God. Mijn ziel dorst 
naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? 
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539 (Psalmen 43) Verschaf mij ?????, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en 
bedrog. 
 

540 (Psalmen 44) God, met eigen oren hebben wij het gehoord, onze voorouders vertelden het ons door: de ????? die 
u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. 
 

541 (Psalmen 45) In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn ???? is de 
stift van een vaardige schrijver. U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen – God heeft u 
voor altijd gezegend. 
 

542 (Psalmen 46) God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al 
wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en ?????, de hoge 
golven de bergen doen beven. 
 

543 (Psalmen 47) Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang: geducht is de HEER, de Allerhoogste, 
machtige ?????? van heel de aarde. 
 

544 (Psalmen 48) Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg – schone 
hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, ????? op het noorden, zetel van de grote koning – in haar vesting weet 
men: God is onze burcht. 
 

545 (Psalmen 49) Hoor, alle volken, luister, bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam, ???? en arm, 
iedereen. Mijn mond spreekt wijze woorden, diepzinnig is wat mijn hart overpeinst, 
 

546 (Psalmen 50) De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot 
waar zij ondergaat. Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in ???????? licht.  
 

547 (Psalmen 51) Wees mij genadig, God, in uw ?????, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon 
van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. 
 

548 (Psalmen 52) Wat prijs je het kwade aan, jij held, en smaal je voortdurend op God! Je zint op ongeluk, je tong is het 
scherpe mes van een bedrieger. Je hebt het kwade lief, meer dan het goede, de ?????? meer dan de waarheid. Je 
houdt van woorden die pijn doen, van een tong die bedriegt. 
 

549 (Psalmen 53) Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en ????????? is hun onrecht, geen 
van hen deugt. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. 
 

550 (Psalmen 54) God, bevrijd mij door uw naam, verschaf mij recht door uw ?????. God, luister naar mijn gebed, hoor 
de woorden van mijn mond. 
 

551 (Psalmen 55) Luister, God, naar mijn ?????, verberg u niet als ik om hulp smeek, sla acht op mij en geef mij 
antwoord. Klagend loop ik rond, radeloos door het schreeuwen van de vijand en het tieren van de goddelozen, want zij 
storten onheil over mij uit en bestoken mij met hun woede. 
 

552 (Psalmen 56) Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij, de hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn 
tegenstanders bedreigen mij, heel de dag, en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting. In mijn bangste uur vertrouw ik op 
u. Op God, wiens ????? ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen? 
 

553 (Psalmen 57) Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw 
vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt. 
Uit de hemel zal hij hulp sturen, wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij zijn ?????? en trouw. 
 

554 (Psalmen 58) Machtigen, spreekt u werkelijk recht, beoordeelt u de mensen eerlijk? In uw hart bedrijft u al onrecht, 
en overal op aarde geeft u vrij spel aan het ?????? van uw handen. 
 

555 (Psalmen 59) Bevrijd mij van mijn vijanden, mijn God, bescherm mij tegen mijn belagers. Bevrijd mij van wie 
??????? doen, red mij van hen die bloed vergieten. 
 

556 (Psalmen 60) God, u hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen, uw ????? over ons uitgestort. Keer ons lot ten 
goede. U hebt het land geschokt en gespleten, genees zijn scheuren, want het stort ineen. U hebt uw volk zwaar laten 
lijden, ons een bittere wijn laten drinken. 
 

OPLOSSING: WIST JE DAT  
 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ? 

                              ? 
 

angst I  geluk J  koken 0  loven D  stralend E  schild B  

bedrog E  geweld  Z  koning T  macht N  tong 0  woede B  

daden 3  gruwelijk  U  leugen K  onrecht E  toorn N  woord L  

flank A  helpen J  leven I  recht 3  trouw N  ziel N  

gebed T  hulp L  liefde E  rijk L  vreugde E  zonde E  
 


