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Bijbelse getallenquiz (deel 8 van 8) 
 

De laatste Bijbel Getallen Puzzel. We pakken de draad op na de opstanding van Jezus. 
Deze Bijbelse Getallen Puzzel gaat verder tot en met het laatste Bijbelboek, Openbaringen. 
 

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 93  t/m 107.  
Maar op de plaats van welke vraagtekens hoort welk getal? Succes. 
 

En weet je het niet? Voel je dan vrij om het antwoord in de Bijbel op te zoeken. 
TIP: de online NBV vertaling vind je op internet https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/1 
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Vraag 93 
Johannes 8 : 56-58 
56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij 
blij.’ 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen 50 en u zou Abraham gezien hebben?’ 58 
‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ 

 Vraag 94 
Johannes 21 : 5, 6 en 11 
5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6‘ Gooi het net aan 
stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in 
dat ze het niet omhoog konden trekken………. 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok 
het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld 153, en toch scheurde het niet. 

 Vraag 95 
Handelingen 1 : 3 
Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende 40 
dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 

 Vraag 96 
Handelingen 1 : 9-11 
9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een 
wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds 
naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze 
zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de 
hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben 
zien gaan.’ 

 Vraag 97 
Handelingen 3 : 1-2 
1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9de uur naar de 
tempel voor het namiddaggebed. 2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd 
was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone 
heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel.  

 Vraag 98 
Handelingen 7 : 8 
8 God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis, en daarom besneed Abraham 
zijn zoon Isaak, 8 dagen na diens geboorte, en Isaak deed hetzelfde met Jakob, en Jakob 
met de 12 stamvaders. 
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Vraag 99 
Handelingen 7 : 20-23 
20 In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. 3 maanden lang 
werd hij in het huis van zijn vader verzorgd, 21 maar toen hij te vondeling werd gelegd, 
ontfermde de dochter van de farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. 
22 Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in 
woord en daad. 23 Toen hij 40 jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de 
Israëlieten, zijn eigen volk. 

 Vraag 100 
Efeze 4 : 4-6 
3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de 
Geest u geeft: 4 1 lichaam en 1 geest, zoals u 1 hoop hebt op grond van uw roeping, 5 1 
Heer, 1 geloof, 1 doop, 6 1 God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. 

 Vraag 101 
Openbaringen 5 : 1 en 5-6 
1 Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan 
beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. ……….  
5 Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam 
Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met 
de 7 zegels openen.’ 6 Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een 
lam staan. 

 Vraag 102 
Openbaringen 7 : 3-4 
3 ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van 
onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ 4 Toen hoorde ik het aantal van 
hen die het zegel droegen: 144.000 in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. 

 Vraag 103 
Openbaringen 13 : 18 
18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest 
ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. 

 Vraag 104 
Openbaringen 20 : 6 
6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De 2de dood heeft 
geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en 1.000 jaar lang 
samen met hem heersen. 

 Vraag 105 
Openbaringen 20 : 21 
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. 

 Vraag 106 
Het kortste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 117. 
Deze Psalm telt 2 verzen 

 Vraag 107 
Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119. 
Deze Psalm telt 176 verzen. 

  


